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Dag 1 – Schiphol – Faro – Tavira               donderdag 3 februari 
 
Vandaag verzamelen we op Schiphol, waar we nog allerlei extra zaken moeten regelen vanwege de 
Coronapandemie, zoals een person finder, zodat de autoriteiten ons gemakkelijker op kunnen sporen(?), maar als 
alles gelukt is en we na het inchecken en de bagagecheck aan de koffie zitten, is alles snel vergeten. De vlucht 
verloopt voorspoedig. Helaas is het al donker als we aankomen. Vandaag nog even geen vogels, maar we maken 
wel een wensenlijstje tijdens het diner. Hier figureren natuurlijk de topsoorten van het gebied: Blauwe Ekster, 
Purperkoet, Kleine Trap, Provençaalse Grasmus en Wouwaapje, maar ook in algemenere zin ‘het herkennen van 
steltlopers’ en zelfs een reptiel: de Grote of Algerijnse Zandloper. We zullen zien! 
 
Dag 2 Ria Formosa            vrijdag 4 februari 
 
Vroeg uit de veren, want iedereen is benieuwd wat de 
omgeving ons gaat brengen. Als we vanuit het hotel naar 
buiten stappen is de Boerenzwaluw de eerste vogel die we 
zien. Hier zijn ze al! We bezoeken het Ria Formosa-gebied, dat 
vlak bij ons hotel al begint. Onderweg er naartoe zien we al 
twee Ooievaars op een schoorsteen-met-nest staan. Als we in 
de buurt van de zoutpannen komen, zien we vanuit de bus al 
Lepelaars, Grutto’s en Steltkluten (foto van Frans) en verderop 
staan ook Flamingo’s. We zetten de bus aan de kant en lopen 
verder, maar de eerste 100 meter gaan héél erg langzaam 
vanwege een overdaad aan vogels. Grutto’s, Bonte en Kleine 
Strandlopers, Kluten, roepende Kleine Zwartkoppen, 
Roodborsttapuiten, zelfs een groepje Goudplevieren vliegt 
over. Als we doorlopen zien we ook Tureluur, Putter, Zwarte 
Spreeuw en er vliegt een Reuzenstern over ons heen. Ik wijs 
op het geluid van de Kuifleeuwerik, maar we kunnen de vogel 
niet vinden. Hetzelfde geldt voor de Graszanger, maar die zien 
we even later mooi zitten. De lijst groeit maar en groeit maar, met Kleine Zilverreiger, Oeverloper, Bontbekplevier, 
Drieteenstrandloper, Bergeend, Wulp, Zilverplevier, telkens als we weer bij een volgende zoutpan zijn, opent zich 

weer een nieuwe wereld met toch ook telkens weer andere vogels. Iedereen 
geniet met volle teugen en de camera’s draaien overuren. Een vrouwtje 
Slobeend laat zich zien en met de telescoop kunnen we in de verte een 
Iberische Groene Specht (foto van Peter) bewonderen, of zelfs twee! Andrew 
ontdekt een Bruine Kiekendief, een mooi adult vrouwtje dat laag over het gebied 
jaagt en dan zien we een groep Grielen vliegen. Als we gaan zoeken op de plek 
waar ze geland zijn, hebben we geluk en zien we er in de verte een paar lopen 
op de omgeploegde aarde onder de sinaasappelbomen. We lopen langs wat 
boompjes en zien gelijk ook meer zangvogels als Groenling, Grauwe Gors, Kneu 
en Tjiftjaf. We rijden om en zien precies twee Rode Patrijzen (foto van Klaas) 
een zoutpan oversteken. 
Edgar merkt op dat die 
erg lekker zijn... Op een 
oude ruïne vinden we 
geen Steenuil, maar wel 
een Hop! Typisch zo’n 
vogel die nooit verveelt, 
hoeveel je er ook ziet. 
Zwarte Roodstaart, 

Europese Kanarie, Torenvalk, de lijst groeit door en dan 
zien we eindelijk ook de reeds veelgehoorde Kuifleeuwerik. 
We rijden naar een hotel voor koffie en sanitair, maar dat is 
helaas gesloten. Terug in Tavira nemen we plaats op een 
terrasje, maar nadat eerst onze bestelling wordt 
opgenomen, worden we alsnog weggejaagd door de  
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eigenaar, omdat we niets willen eten. Hoewel we daar nog niet helemaal uit zijn, pakken we onze biezen vanwege 
de onbeschofte manier waarop we behandeld worden. Bij 
een volgend tentje gaan we toch ook maar gelijk lunchen 
en het is eenvoudig maar heerlijk. We rijden opnieuw het 
gebied in en vinden nu een zoutpan met meeuwen. 
Allereerst zien we een Audouins Meeuw (foto van 
Klaas), maar even later blijkt het overgrote deel van de 
rest van de meeuwen uit Zwartkopmeeuwen te bestaan. 
En nog enkele Kokmeeuwen, Geelpootmeeuwen en 
Kleine Mantelmeeuwen. Een grote groep Pijlstaarten 
vliegt over en in een zoutpan verderop zien we Ooievaars 
tussen de 
Flamingo’s 
foerageren. 
Hier zien we 
ook 
Strandplevier, 
Steenloper, 

Groenpootruiter, Regenwulp en Rosse Grutto. Tussen de tientallen 
Flamingo’s zijn ook enkele exemplaren met een kleurring en we vinden 
ook een gekleurringde Lepelaar. Misschien wel uit de Waddenzee! Ik 
zal de ringgegevens opvragen en rondsturen. Van de Flamingo’s heb ik 
inmiddels gehoord dat er één bij was die al in 1998 is geringd, dus die is 
25 jaar oud! En ook hebben we van enkele vogels de eerste 
waarneming sinds het ringen, wat ook altijd wel leuk is, zeker voor de 
vogel die al in 2011 geringd is en dus ruim 10 jaar ‘onder de radar’ heeft 
geleefd. Overigens komen de meeste terugmeldingen uit Andalusië, wat 
natuurlijk vlakbij is, maar er is ook een Fransman bij en een vogel van 
Sardinië. Genoeg te beleven dus! Er vliegen ‘even’ twee Visarenden 
over. We rijden opnieuw een stukje en zien een Zwarte Ibis vliegen. We 
genieten van een enorme groep Flamingo’s en zien nog een Visarend 
(foto van Peter) op een paal zitten. De rondvliegende Grote Sterns 
maken de dag compleet en omdat het steeds harder begint te regenen, 
gaan we terug naar het hotel. Soms moet je ook weten wanneer het 
genoeg is. 
 
Dag 3 Vilamoura – Olhão                   zaterdag 5 februari 

 
Het vroege opstaan bevalt goed, iedereen is mooi op 
tijd en na het ontbijt zijn we vlot op pad. Vilamoura is 
een half uurtje rijden, maar onderweg maken we een 
korte stop bij een supermarkt en zien we 
Huiszwaluwen en Europese Kanaries. De eerste 
echte stop is bij een bruggetje, eigenlijk zo’n beetje 
midden in een villawijk en naast een golfbaan. In 
eerste instantie zijn de verwachtingen dus, vanwege 
de omgeving, niet heel hoog, maar dan horen we een 
Cetti’s Zanger, zien we Grote Lijsters, ontdekken we 
eerst 1, later 4 en uiteindelijk 11 Kwakken (foto van 
Karin) in het riet, vliegen er Rotszwaluwen over, 
vliegen er Blauwe Eksters langs, zien we een 
Zwartkopwever in het riet zitten, vinden we eerst 
alleen het oog van een Woudaapje tussen de 
rietstengels door, maar later gelukkig ook het hele 
reigertje, een mooi mannetje en voor we het weten 
zijn we ruim een uur verder! Andrew en Frans zijn een 
eindje vooruitgelopen en later horen we dat zij een  
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Sint-Helenafazantje hebben gezien! Helaas zijn we al weggereden als we ervan horen. We rijden verder en komen 
bij een plas met veel Meerkoeten, maar ook drie Krooneenden (foto van Klaas) en een mannetje Witoogeend. Een 
IJsvogel vliegt langs en we horen 
een merkwaardig geluid, 
waarvan ik me op een gegeven 
moment realiseer dat het de 
Purperkoet is. Niet veel later 
vinden we de vogel en even later 
nog een, maar ze laten zich nog 
niet fantastisch zien. In totaal 
zien we hier drie Bruine 
Kiekendieven (een volwassen 
mannetje, een volwassen 
vrouwtje en een jong mannetje) 
en er vliegt ook een Slechtvalk 
over. Inmiddels zijn we wel toe 
aan koffie of thee, dus we rijden 
even het dorpje in en zitten niet 
veel later heerlijk in het zonnetje 
op een terras. Na afloop rijden 
we terug naar het gebied en maken we een wandeling langs twee vogelkijkhutten, maar de opbrengst is bij beide 
hutten groter buiten dan binnen, hoewel we vanuit de tweede wel nog een Purperkoet ontdekken. Op de plas van 

de rioolwaterzuivering ontdekt Peter twee 
Grote Mantelmeeuwen tussen de Kleine 
Mantel- en Geelpootmeeuwen en er zwemmen, 
naast veel Dodaarsjes, ook Tafeleenden en 
een Kuifeend. Een grote groep Kieviten vliegt 
op en we zien een Buizerd sloom overvliegen. 
We besluiten om bij een supermarkt wat te 
lunchen en dan door te rijden naar Olhão, waar 
gisteren een Grijze Wouw is gefotografeerd en 
op Observation.org is geplaatst. We lopen 
tussen de zoutpannen door en vinden veel 
soorten die we gisteren ook vonden, maar ook 
Koereiger en Blauwborst en warempel een 
enorme groep (100+!) Sint-Helenafazantjes. 
Ook zien we enkele Dunbekmeeuwen (foto 
van Klaas) en als we de telescoop in de 
richting van de zee richten, zien we zelfs in de 
verte Jan-van-Genten vliegen! We lopen nog 
wat rond om foto’s te maken en lopen dan 
terug naar de bus. In een klein half uurtje zijn 
we in het hotel en kijken we terug op opnieuw 
een geweldige vogeldag! 

 
Dag 4 Monte Gordo – Ria Guadiana – Castro Marim           zondag 6 februari 
 
We vertrekken vol goede moed richting Spanje om een bezoek te brengen aan 
de grensrivier en de estuaria die daarbij horen. Een eerste stop is bij Monte 
Gordo, waar we rond een meertje in een bos wandelen. Veel bos hebben we nog 
niet gezien, dus we schrijven een flink aantal nieuwe soorten op onze lijst, zoals 
Kuifmees, Boomkruiper, Grote Bonte Specht, Koolmees en Houtduif. Ook doen 
we verwoede pogingen om Blauwe Eksters op de foto te krijgen, maar helaas. 
Op het meertje zitten opnieuw Krooneenden, Kuifeenden en Tafeleenden en 
natuurlijk Dodaarsjes. Vlak voor een rietkraag staat een Purperkoet (foto van 
Andrew) zich te poetsen in het ochtendzonnetje en we krijgen alle tijd om foto’s  
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te maken, wat niet tegen dovemansoren is gezegd. Als we verder lopen zien we opeens een silhouet door de 
bomen schieten en in een flits herken ik de vogel en roep: “Kuifkoekoek!”. Gelijk bedenk ik me dat dat wel erg vroeg 
is, maar we hebben het nagezocht en ze 
komen wel vaker begin februari al terug uit 
Afrika. De vogel landt in een boom aan de 
overkant en vliegt even later verder, maar 
laat zich heel kort heel mooi zien. We zijn 
allemaal enthousiast over wéér een 
supergoed begin van de dag. We rijden 
naar het dorpje voor een kop koffie of ‘tsja’ 
(thee) met gebak en zitten eventjes heerlijk 
in de zon op een terrasje. We vervolgen 
onze weg en aan de Ria Guadiana 
wandelen we de stenen pier bijna helemaal 
af richting zee, maar het aantal vogels valt 
tegen. Wel zien we nog wat Jan-van-
Genten boven zee jagen en duiken en 
staan er wat meeuwen en een Wulp in 
Spanje. We rijden naar het estuarium, 
halen onderweg wat lunch bij een 
supermarkt en picknicken aan de rand van 
een meer, waar Flamingo’s, Slobeenden en 
Dodaarsjes het beeld domineren, maar waar we na wat langer kijken toch ook nog nieuwe soorten uit peuteren: 
Wintertaling, Krakeend en Fuut. Na de lunch rijden we verder en wandelen we naar een kijkhut. Hier zien we veel 
Graszangers (foto van Karin) en voegen we een Grote Zilverreiger toe aan de lijst. We rijden verder en passeren 
even later een weiland met koeien, waar ook Koereigers tussen lopen. Helaas zijn ze vrij schuw. We maken een 
wandeling door een heideterrein en zien heel ver weg enkele Kleine Kortteenleeuweriken, maar als we ze terug 
denken te vinden, blijken dat Grauwe Gorzen en zijn de leeuweriken ver weg. Er dartelen ook Europese Kanaries 
door de hei, waardoor het lastig zoeken is. We geven het op en besluiten een wat bosrijkere omgeving op te 
zoeken, maar belanden in een soort rivierdal. De Pimpelmees is nog nieuw voor de lijst en we krijgen ook de 
Staartmees van de Iberische ondersoort ‘irbii’ aardig te zien. Peter ziet een Grijze Wouw, maar blijft helaas de 
enige. Jammer! Een Cetti’s Zanger zingt en dan wordt het tijd om huiswaarts te gaan. Bij het diner maken we 
plannen voor de rest van de week en kletsen gezellig over voorbije en toekomstige vogels. 
 
Dag 5 omgeving van Castro Verde                 maandag 7 februari 
 

Het is een flink stuk rijden naar Castro Verde, maar het 
is heel gezellig in de bus en de eerste stop is een 
koffietentje in Santa Bárbara de Padrões. Vlak voor we 
daar aankomen zien we al Raven, Kieviten, Grauwe 
Gorzen, Rode Patrijzen en een Iberische Klapekster 
(foto van Klaas), dus iedereen staat al lekker in de 
‘vogelstand’. Na een snelle kop koffie duurt het niet lang 
of Edgar ontdekt de eerste groep Grote Trappen. Het 
zijn zeven vrouwtjes, dus het duurt niet lang of het 
verlangen een mannetje te zien dringt zich op. We zien 
Rode Wouwen, een Steenuiltje op een hoop stenen, 
Goudplevieren en een Buizerd en dan is daar al de 
volgende groep Grote Trappen (foto van Jacqueline op 
de volgende bladzijde). Ditmaal zijn het er vijf, met 
minimaal twee mannetjes die ook nog eens staan te 
baltsen! Ze schudden hun witte veren in het rond en 
maken er een feestje van. Een groep van 40 
Veldleeuweriken vliegt over en we zien ook nog twee 
Iberische Klapeksters. De Zwarte Kraai is nog nieuw 
voor de lijst en een lichte fase Dwergarend  
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Boven: Grote Trap (man) (foto van Jacqueline)         onder: onvolwassen Spaanse Keizerarend (foto van Andrew) 
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verschijnt, maar verdwijnt opnieuw te snel voor het leuk. Op een hoop stenen zien we een Steenuiltje (foto van 
Bas op de volgende bladzijde) zitten 
zonnen. Als we richting Castro Verde 
rijden om lunch in te slaan, verrast 
Edgar nogmaals door vanuit de rijdende 
bus een Kuifkoekoek (foto van Edgar) 
in een boom te zien zitten. We parkeren 
en lopen terug om foto’s te maken. 
Vanaf de naastgelegen brug zien we 
Kleine Zilverreigers en nóg een 
Kuifkoekoek en veel Tjiftjaffen die zich 
als vliegenvangers gedragen door boven 
het water insectjes uit de lucht te pikken. 
Twee Witgatjes vliegen roepend op en 
dan rijden we door naar de supermarkt. 
Na een vlug bezoek rijden we naar een 
uitkijkpunt over de steppe. Wonderlijk 
genoeg duurt het best lang en hebben 
we de lunch al op, als Andrew een groep 
Grote Trappen ziet zitten op een verre 

helling. Eerst zien we er elf, maar als we omrijden om dichterbij te komen wordt de groep net opgejaagd door een 
tractor en vliegen er minstens veertig over de bus! Een fantastisch gezicht! En één van de doelsoorten van deze 
reis, natuurlijk. We rijden een eindje verder en vinden een arend, die niet veel later een Spaanse Keizerarend (foto 
van Andrew op de vorige bladzijde) blijkt te zijn! De Buizerd die er vlakbij vliegt lijkt echt een opdondertje! Er staan 
ook drie Kraanvogels bij een meertje, ook nieuw voor de lijst. Bij een boerderij horen we heel veel vogels en als we 

poolshoogte gaan nemen, blijkt het een zwerm Spaanse Mussen te zijn. Als we staan te kijken, vliegt er een 
donkere fase Dwergarend (foto van Klaas) vlak over ons heen, wat een feest! Een Watersnip vliegt voorbij en we 
rijden verder. Op een hoog punt, bij een kerkje, hebben we prachtig uitzicht over de omgeving en zien we diverse 
Rode Wouwen, die van bovenaf ook best klein lijken. Bij een klein meertje zit een Spaanse Keizerarend die even  
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Boven: Steenuil (foto van Bas)              onder: Grote Trappen (foto van Karin) 
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later opvliegt en samen met nog zo’n beul van een arend in een boom gaat 
zitten. Het is ver weg, maar echt fantastisch om te zien. Op de terugweg 
zien we nog een paar Rode Patrijzen, Rode Wouwen (foto van Edgar) en 
ook nog diverse Grote Trappen (foto van Karin op de vorige bladzijde), 
maar dan keren we echt huiswaarts. Wat een bijzondere dag! 
 
Dag 6 Luz – Monchique – Alvor   dinsdag 8 februari 
 
Na het ontbijt verlaten we het hotel in Tavira en rijden zo snel mogelijk naar 
Luz, waar we onze koffers droppen in het hotel. We rijden door naar 
Monchique om bos- en bergvogels te gaan zoeken. Maar eerst even koffie. 

Een schattig oud 
echtpaar beheert 
een 
souvenirwinkeltje 
met een koffiebar 
en we zitten 
gezellig op het binnenterras. Op de eerste vogellocatie 
horen we de Boomklever, die nog nieuw is, en ook 
Kuifmees, Staartmees, Boomkruiper etc. Bij een muurtje 
vinden we een Muurgekko en een Grote of Algerijnse 
Zandloper (foto van Frans), de wenssoort van Frans, 
waarmee we nog slechts twee wenssoorten te gaan 
hebben: de Kleine Trap en de Provençaalse Grasmus. 
We lopen een stukje over de straat langs de helling, maar 
verder dan Zwartkop, Sijs en Kleine Zwartkop komen we 
eigenlijk niet, dus we zetten koers naar een volgende 
locatie. Een paar grote rotsen zouden volgens de 
beschrijving een Blauwe Rotslijster herbergen en ja hoor, 
na even zoeken zien sommigen een kopje of net iets 
meer, maar de vogel werkt helaas niet erg mee. We lopen 
verder en vinden Koninginnepage, Argusvlinder en Grote 
Vos, maar weinig vogels. Totdat er opeens een grote 

vogel langsvliegt. Peter en Karin slaan alarm. De vogel vliegt achter de bomen, maar Karin weet een paar plaatjes 
te schieten en het blijkt een Aasgier! We rijden verder naar boven en parkeren de bus bij het restaurant op de top. 
Als we uitstappen, zit 
er een Grijze Gors 
(foto van Klaas) naast 
de bus en als we goed 
kijken nog twee. De 
vogels worden met 
kunst- en vliegwerk 
gefotografeerd en we 
eten lunch in het 
restaurant. Het bord 
buiten kondigt acht 
verschillende 
smoothies aan, maar 
als we om de kaart 
vragen, horen we dat 
er maar twee 
smoothies gekozen 
kunnen worden en als 
vier mensen een van 
de smoothies 
bestellen, vertelt ze  
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dat er daar nog maar drie van zijn... Het zal met het 
laagseizoen te maken hebben, maar als we naar buiten 
lopen is het smoothie-bord verdwenen. We wandelen nog 
wat rond op zoek naar rotslijsters, maar vinden alleen 
Roodborsttapuiten en nog een enkele Grijze Gors. We rijden 
wat rond en bezoeken een plek in het bos, maar mogelijk 
speelt ook hier het seizoen ons parten, dus we besluiten naar 
beneden te rijden en vinden na wat zoekwerk een prachtige 
plek vlak buiten Alvor, waar een rivier uit de bergen uitmondt 
in zee (of is het hier al oceaan?). Een grote groep 
Flamingo’s, met daarin één met een kleurring, en een 
groepje Lepelaars (met twee gekleurringde vogels) staan te 
foerageren, terwijl de Boeren- en Rotszwaluwen (foto van 
Edgar) ons letterlijk om de oren vliegen. Ook vliegt er een 
grote groep Blauwe Eksters over, zeker 35 exemplaren, 

maar het blijft een lastige soort om op de foto te zetten. We rijden nog naar een laatste locatie, waar vooral 
meeuwen en steltlopers zouden zitten, maar van beide slechts weinig soorten en geen nieuws meer, dus we 
zoeken een restaurantje in Alvor waar we heerlijk hebben gegeten van de paar dingen die er wél waren van de 
volle menukaart. 
 
Dag 7 Sagres en de zuidwestkaap                woensdag 9 februari 
 
Het meest zuidwestelijke puntje van het vaste land van 
Europa is al heel lang bekend als een plek om zeevogels te 
kijken. Vanaf de rotsen op de uiterste zuidwestpunt kijken 
we over zee en zien heel veel Jan-van-Genten (foto van 
Karin). Vooral volwassen vogels, maar soms ook tweede, 
derde of vierde kalenderjaar vogels. En vlak over zee 
vliegen Kuifaalscholvers van de mediterrane ondersoort 
Gulosus aristotelis desmarestii. Er vliegen allerlei 
zangvogeltjes door de lage begroeiing en we vinden Kneu, 
Kuifleeuwerik, Graspieper, Roodborsttapuit, Zwarte 
Roodstaart en aan de hand van een foto van een leeuwerik 
die Andrew maakt, onderscheiden we ook de Thekla’s 
Leeuwerik (foto van Andrew). Toch weer een nieuwe voor 
de lijst. Later blijkt dat meer vermeende Kuifleeuweriken ook 
Thekla’s Leeuweriken zijn. Als we terug bij de bus komen, 
vliegt er precies een Blauwe Rotslijster over. Helaas landt 
de vogel uit beeld en vinden we hem niet terug. Bij het fort dat op de volgende landuitstulping ligt, dobbert een 
grote groep Audouins Meeuwen, wel 250 exemplaren! We rijden een beetje het binnenland in om Kleine Trappen te 
zoeken, maar hoe we het gebied ook bijna letterlijk uitkammen (door in een falanx door het terrein te banjeren), het 

mag niet baten. We vinden wel Veldleeuweriken, 
Torenvalk en Koereiger. We rijden verder, maar 
plotseling schiet er een heel donkere zangvogel vlak 
voor de bus langs. Ik twijfel even, maar bedenk later 
dat dat dus de Provençaalse Grasmus is geweest. 
Peter, die hem ook als wenssoort had opgegeven, 
krijgt hem later nog beter in beeld, maar helaas werkt 
de vogel niet erg goed mee. We lunchen in de 
windschaduw van een flinke struik en zien nog Raven, 
Kleine Zwartkop, Grauwe Gors, maar geen klappers 
meer. Een laatste struintocht levert nog enkele 
schedels (Geit & Hond) op en op het laatste moment 
nog een groep Kortteenleeuweriken. Die hadden we 
ook nog niet. We besluiten terug te rijden naar ons 
hotel om nog even de tijd te hebben voor we gaan 
eten. In de omgeving van het hotel vinden we nog  
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Koperwieken nieuw voor de lijst. Voor we naar een restaurant rijden, zet ik de nachtvlinderlamp aan, om te kijken of 
er ondanks de koude avonden en nachten al iets vliegt en als we terugkomen van een lekkere, maar vooral 
gezellige maaltijd, zitten er inderdaad enkele vlinders en een paar sluipwespen op het doek. We maken foto’s en de 
determinatie volgt later. Tevreden trekken we ons terug. Morgen nog een laatste dag! 
 
Dag 8 Luz – Vilamoura – Faro – Schiphol            donderdag 10 februari 
 
Na kort overleg hoe we de laatste dag gaan invullen (nog eens de berg Monchique op? Nog eens naar Sagres en 
de zuidwestkaap?) besluiten we om 
langzaamaan richting de luchthaven te rijden 
en onderweg nog wat stops te maken bij 
punten die de moeite waard zijn. De eerste is 
in Vilamoura, waar gisteren een groep van 12 
Alken werd gezien in de jachthaven. Op weg 
ernaartoe komen we langs het bruggetje waar 
we op dag 3 zoveel verschillende soorten 
hebben gezien en opnieuw kijken we onze 
ogen uit: Kwakken, Dodaarsjes, Cetti’s 
Zanger, Zwartkopwevers (ook een mannetje 
dit keer, foto van Edgar), Graspiepers, Grote 
Lijsters, vandaag ook Purperkoeten, vlak 
onder de brug en een Grote Gele Kwikstaart is 
zelfs nog nieuw voor de lijst! Helaas zijn in de 
jachthaven de Alken nergens te vinden, maar 
we zien wel een Kuifaalscholver op de pier 
zitten. We drinken koffie en thee bij het 
barretje waar we vorige week ook zaten en 
genieten weer van de heerlijke toetjes die ze 
erbij serveren. Daarna rijden we naar een volgende plek, waar we naast wat Strand- en Bontbekplevieren en 
Drieteenstrandlopers ook een Temmincks Strandloper (foto van Klaas) ontdekken, een redelijk zeldzame 
strandloper, ook in Portugal en een bijschrijfsoort op onze vogellijst! Een Jan-van-Gent vliegt voorbij over zee en 

dan rijden we naar een plek verderop, waar een vlonderpad tussen 
de golfbaan en het estuarium van de Ria Formosa leidt. Voordat we 
aan de wandeling beginnen, komt er een Blauwe Ekster (foto van 
Karin op de voorplaat) vlak naast de parkeerplaats van de bloemen 
van de Aloë Vera snoepen. We staan er met ons neus bovenop en 
deze typisch zuid-Iberische soort, die vanwege zijn heimelijke 
gedrag tot nog toe reeds een enigmatisch karakter heeft gekregen, 
laat zich nu echt van alle kanten fantastisch fotograferen. De 
fotografen halen hun hart op en de camera’s blijven maar ratelen. De 
show duurt zeker vijf minuten, maar dan vliegt-ie op en lopen we het 
vlonderpad op. We vinden een Zwarte Ibis vlak langs het pad en ook 
een groep Sint-Helenafazantjes. Verder staat er één (jonge) 
Zwartkopmeeuw tussen de Geelpoot- en Kleine Mantelmeeuwen en 

lopen er Steltkluten, Kleine Zilverreigers en een Groenpootruiter binnen ‘schootsafstand’. Een Bruine Kiekendief 
vliegt over en Edgar heeft een plas ontdekt waar we opnieuw 
Purperkoet, Dodaars (foto van Edgar), Zwartkopwever (hier weer 
alleen vrouwtjes), Wintertaling, Tafeleend, Slobeend en nog twee 
Zwarte Ibissen zien. Als we teruglopen fotografeer ik nog een 
Thekla’s Leeuwerik. We bezoeken een supermarkt op een 
golfresort en zoeken een plekje met uitzicht om te lunchen, maar 
helaas wordt het pad er naartoe steeds slechter en op een 
gegeven moment zo slecht dat we nog maar net kunnen keren. 
Gelukkig is dat precies bij een vijver van een golfbaan, zodat we 
besluiten te lunchen met uitzicht op Krakeenden, Meerkoeten en 
Tafeleenden. We horen Boomklever, Kuifmees en Grote Bonte  
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Specht en net als we weg willen 
rijden vliegt er een prachtige lichte 
fase Dwergarend (foto van Klaas) 
over ons heen. Er is niet veel tijd 
meer voordat we naar het vliegveld 
moeten, dus er wordt al geroepen 
dat het een mooie uitsmijter is, 
maar zoals zo vaak: prijs de dag 
niet eer het avond is, want als we 
verder rijden zit er opeens een 
lichtgrijze vogel op de draad. Ik 
stop de bus met een vermoeden en 
jahoor! Een Grijze Wouw (foto van 
Karin)! Helaas vliegt de vogel snel 
weg, maar van een afstand zien we 
hem (of haar) jagen, biddend met 
hangende poten en af en toe 
zittend op een struik. Er duikt zelfs 
een tweede Grijze Wouw op en dan 
wordt duidelijk dat dit de echte 
uitsmijter is. Al snel is alle overige 
tijd opgesoupeerd en rijden we 
richting de busverhuur om de bus 
in te leveren. Even lijkt het erop dat 
ze ons €50 willen berekenen voor 
wat zand in de bus, maar met een 
snelle actie met een bezem is dat ook weer opgelost en blijft het beperkt tot een ‘deukje’ in de schuifdeur. En het 
spatbord. En de bumper. Gelukkig zijn we goed verzekerd! Op het vliegveld besluiten we gezamenlijk dat de 

Blauwe Ekster, zeker vanwege de show vandaag, maar 
toch ook wel vanwege de bijna-endemische status en 
natuurlijk het schitterende uiterlijk, de soort van de trip is 
en om die redenen het beste zou passen op de voorkant 
van het verslag. En zo geschiedde! We drinken samen 
nog wat en nemen afscheid. We kunnen terugkijken op 
een geweldige vogelvakantie met zeer veel mooie 
soorten, maar ook een hele leuke en gezellige groep 
(foto van Karin). 
 
 
 
 
 
 

 
Dank ook voor al jullie prachtige foto’s waar ik gretig 
gebruik van heb gemaakt bij het illustreren van dit 
reisverslag. Graag tot een volgende keer, misschien op 
Texel of elders! 
Klaas de Jong 
Februari ‘22 
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Boven: groep bij Monte Gordo (dag 4)(foto van Andrew), onder: groep nabij Quinto do Lago (dag 8)(foto van Karin) 

 


