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Dag 1 – 15 maart 2022 

We verzamelen op Schiphol en hebben een late vlucht naar Marrakesh via een tussenstop in 

Casablanca. Het is al na twaalven als we in ons hotel aankomen, dus rap het bed in! 

Dag 2 – 16 maart 2022 

Bij het hotel zien we ’s morgens al meteen huisgors, gierzwaluw, vale gierzwaluw en huisgierzwaluw. 

Maar het weer belooft helaas niet veel goeds vandaag. Donkere wolken pakken zich samen boven 

het Atlasgebergte als we er vanuit Marrakesh naartoe rijden. En ja, het begint te regenen zodra we 

aan de klim omhoog beginnen. Zodra het even droog is stappen we uit bij een bocht in de weg en 

krijgen we meteen onze eerste Marokkaanse vogels in het vizier. Torenvalk, Grauwe Buulbuul, 

Atlasvink en net voordat het weer begint te regenen nog net onze eerste diadeemroodstaart! We 

haarspelden naar boven naar het skiplaatsje van Oukaimeden. Het zicht wordt steeds beperkter en 

het begint te sneeuwen. We proberen even uit te stappen bij het stuwmeertje en langs de pistes, 

maar het weer is guur, er ligt een dik pak sneeuw en er zijn nauwelijks vogels te zien. Dan maar eerst 

lunchen. Tijdens de lunch kantelt het weer, als we buiten komen kunnen we de omgeving weer zien 

en om ons heen zitten grote groepen Alpenkauwen en Alpenkraaien, heel dichtbij, een prachtig 

fotomoment voor een beter-dan-roodborst-kerstkaart. We zien ook twee Raven heel dichtbij zitten. 

Dan lopen we door naar het stuwmeertje. Daar is het nu ook meteen prijs dit keer: Zwarte Tapuit, 

Zwarte Roodstaart, Grote Gele Kwikstaart, Waterpieper, Tjiftjaf en een mooie Waterspreeuw. Helaas 

niet de doelsoorten van Atlasbergvink en Atlasstrandleeuwerik, die zien dit weer blijkbaar niet zitten. 

Terug naar beneden krijgen we adembenemende uitzichten op de ruige besneeuwde bergen van de 

Atlas en zien we onderweg nog tijdens verschillende stops Zwarte Mees, Zwartkop, 

Maghrebpimpelmees, Koereiger en nog een keer heel mooi de Atlasvink en Diadeemroodstaart. Als 

we Marrakesh weer binnenschuiven zweeft ook de eerste Boerenzwaluw voorlangs de bus. ’s Avonds 

lijsten we in het hotel zonder een biertje of wijntje erbij, want dat is moeilijk te krijgen in Marokko. 

Maar het is er niet minder gezellig om. We besluiten elke dag een vogel van de dag te kiezen. Met 

algemene stemmen gekozen tot vogel van de dag: de diadeemroodstaart. 

Dag 3 – 17 maart 2022 

Om 08.00 vertrekken we uit Marrakesh en alweer ligt de Atlas er bewolkt bij en is het koud. Een 

beetje pech dus. Een eerste stop levert dan ook alleen een Diadeemroodstaart op (toch wel weer 

genieten natuurlijk). Een tweede stop is langs een kale rotsachtige wand in een haarspeldbocht waar 

Mark Rotsmussen ontdekt. Als we daar naar staan te kijken in de mist, duikt er achter ons uit de mist 

een prachtige Aasgier op. Het zal de enige zijn deze reis. Bovenop de Tichka-pas is het nog steeds 

mistig en ijskoud, beetje jammer van het uitzicht maar we zien wel een Zwarte Tapuit van dichtbij. 

Helaas kunnen we een aantal potentiële Atlasbergvinken die langs vliegen niet met zekerheid 

determineren en ook niet de Kiekendief die in de mist langs vliegt. We dalen af aan de andere kant 

van de Atlas en gelukkig trekt de lucht een beetje open. We lunchen in het dorp Telouet en dalen 

daarna verder af. Opeens zien we een aantal zwarte wouwen vliegen. Wel 10, wel 20, wel 100! 

Uiteindelijk tellen we meer dan 400 zwarte wouwen! De hele groep staat te stuiteren van opwinding. 

Vogeltrek in optima forma. Ook een Barbarijse Valk, Slangenarend en wat Ooievaars zeilen nog langs. 

We dalen verder af tussen de schitterende ruige rotsbergen richting Ouazarzate. Opeens zitten er 

links van ons 2 prachtige Levaillants Spechten in een boom direct aan de weg. Mannetje en vrouwtje 

schitteren in de zon en iedereen kan ze prachtig zien. Ze blijven wel vijf minuten zitten. Wat een 

beauties. Als we weer een aantal kilometers verderop stoppen langs een riviertje met wat palmen en 

landbouwveldjes gaat niet alleen de zon lekker schijnen, maar breekt er ook een klein vogelfestival 

los. We zien Blauwe Rotslijster, Europese Kanarie, Kneu, Diadeemroodstaart, Havikarend, Grote Gele 



Kwikstaart, meerdere Hoppen en laag overvliegende Rotszwaluwen. Daarna rijden we door naar 

Boumalne waar we om 19.00 uur arriveren in een prachtig hotel met uitzicht. De vogel van de dag 

wordt meervoud: de vogels van de dag zijn  de Zwarte Wouwen. 

Dag 4 – 18 maart 2022 

Voor dag en dauw vertrekken we naar de steenwoestijn bij Boumalne. Om 07.00 uur staan we bij een 

klein plasje en wordt het langzaam licht. Het is nog koud en er is weinig activiteit, we besluiten een 

stukje door de steenwoestijn te lopen en stuiten op enkele fraaie Temmincks Strandleeuweriken en 

Woestijnvinken. Daarna rijden we door naar een klein boomgaardje. Onderweg zien we een mooie 

Woestijntapuit en in het groene gebiedje Groenling, Palmtortel, Europese Kanarie en Witkruintapuit. 

We rijden weer terug door de steenwoestijn en zien een Roodstuittapuit en bij hetzelfde plasje als 

vanochtend zit nu een prachtige groep Kroonzandhoenders. Bij het hotel scoren we nog een 

Roodkopklauwier die op een stroomlijn zit.  

Na het ontbijt gaan we op zoek naar de Woestijnoehoe. In een prachtig en ruig rotslandschap dalen 

we af. We zien er maar liefst twee! Maar de wandeling tussen ruige rotswanden levert nog veel meer 

vogels op. We zien maar liefst 6 soorten tapuiten! Zwarte tapuit, Witkruintapuit, Rouwtapuit, 

Woestijntapuit, Roodstuittapuit en onze eigen Tapuit. Maar ook nog Woestijnvink, 

Kortteenleeuwerik, Woestijnleeuwerik, Lannervalk (op het nest en vliegend), Atlasarendbuizerd en 

Renvogel. Tijdens de lunch in de Todrakloof zien we bij het riviertje Witgat, Kleine Zilverreiger, 

Zwartkop en Hop, en tijdens de wandeling door de canyon Rotszwaluw, Vale Rotszwaluw, Blauwe 

rotslijster, Huisgors en Grote Gele Kwikstaart. Moe maar voldaan keren we terug bij ons hotel in 

Boumalne. Het Kroonzandhoen wordt gekozen tot vogel van de dag. 

Dag 5 – 19 maart 2022 

Om 0.800 uur vertrekken we uit Boumalne, maar niet voordat we nog een keer de steenwoestijn 

bezoeken. We wandelen door een soort van de lokale vuilnisbelt langs het plastic op zoek naar de 

Diksnavelleeuwerik en vinden de soort al snel. Verder dwalen er veel Ooievaars rond en vliegt er een 

Bruine Kiekendief over. Ook hier zien we weer de nodige tapuiten zoals Roodstuittapuit en 

Woestijntapuit. Ook veel Witte Kwikstaarten en we zien hier zelfs nog een Hop. Als we verder rijden 

door de steenwoestijn en het plastic achter ons laten krijgen we nog drie geweldige uitsmijters: 

Witbandleeuwerik, Renvogel en een Temmincks Strandloper met prachtige hoorntjes op zijn kop. 

Onderweg naar Merzouga maken we een stop op een open veld waar we de zeldzame Afrikaanse 

Stekelstaartagame op een struikje zien liggen. En we ontdekken een Blonde Tapuit, die hadden we 

nog niet. Langs de kant van de weg zien we Kuifleeuweriken, en als we een laatste stop maken in een 

kleine oase met landbouwveldjes en palmbomen zien we Putter, Europese Kanarie en heel veel 

Huismussen. Om 18.30 komen we aan in ons prachtige hotel bij de zandduinen van Erg Chebi die 

door het avondlicht in vuur en vlam worden gezet. Met algemene stemmen gekozen tot vogel van de 

dag: de renvogel. 

Dag 6 – 20 maart 2022 

Met fourwheeldrives gaan we vandaag de omgeving van de zandduinen van Erg Chebi en en de 

rotslandschappen bij Rissani verkennen. We beginnen de ochtend bij een drinkpoel waar 

Sahelzandhoenders en Kroonzandhoenders komen drinken. We horen ze al van ver aankomen. Ze 

landen eerst op tientallen meters van de poel en schuifelen er dan schattig naartoe om vervolgens te 

drinken en razendsnel weer weg te vliegen. Daarna zien we bij een tentenkamp de prachtige 

Woestijnmus, Woestijngrasmus, Woestijnklapekster, Bruinnekraaf en Baardgrasmus. Ook talloze 

Kortteenleeuweriken en Roodkopklauwieren vandaag. Hoogtepunt is de Egyptische Nachtzwaluw die 



in een landje met graspollen wordt gevonden. Niet door ons, maar door een gids die daar een 

nachtje voor heeft uitgetrokken. Maar wat zijn die landschappen ook in dit deel van Marokko 

fenomenaal. Zandduinen, grindvlaktes, ruige kliffen, rotshellingen vol fossielen, wadi’s en oases. We 

eten een lekkere berberpizza in Rissani en gaan vervolgens op zoek naar de Barbarijse valk. Die 

vinden we op een rotshelling waar de fossielen letterlijk voor het oprapen liggen. Heel de groep slaat 

aan het fossielen zoeken. De Maquiszanger krijgen we niet gevonden, maar we zien wel talloze 

dromedarissen en krijgen er een mooie Brilgrasmus voor in de plaats. We sluiten de dag af met de 

Bruingele Babbelaar die we in een bosje palmbomen vinden. Gekozen tot vogel van de dag: de 

Egyptische Nachtzwaluw. 

Dag 7 – 21 maart 2022 

Vandaag doen we het rustig aan. We maken voor het ontbijt een wandelingetje rondom het hotel. 

We zien heel veel Baardgrasmussen en ook Bergfluiters. Na het ontbijt rijden we naar het meer van 

Dayet bij Merzouga. Ondanks dat het meer helemaal leeg staat zijn er rondom genoeg leuke vogels 

te vinden. We zien Witbandleeuwerik, Roodkopklauwier, Bruinnekraaf en Rosse Woestijnleeuwerik. 

Aan de zuidkant van het meer staat veel hogere begroeiing en daar vinden we leuke trekvogels als 

Fitis, Tjiftjaf, Iberische Tjiftjaf, Baardgrasmus en Gekraagde Roodstaart. Vooral die laatste spreekt tot 

de verbeelding omdat ie als geen ander de trek symboliseert. We lunchen in Merzouga en gaan 

daarna terug naar het hotel, waar iedereen een middagje kan genieten van het prachtige hotel. Maar 

niet nadat we bij een supermarktje onze kans grijpen wat biertjes en wijn in te slaan. Die smaken ’s 

avonds lekker. Gekozen tot vogel van de dag: de Gekraagde Roodstaart 

Dag 8 – 22 maart 2022 

Vandaag rijden we de hele dag door een fenomenaal landschap van ruige rotsen richting Ouarzazate. 

Maar wel in een waas van woestijnstof. Alsof er een mistfilter op de busramen zit geplakt. Niettemin 

begint de dag lekker ontspannen in de palmoase van Rissani. We zien Bruingele Babbelaars, 

Roodkopklauwieren en Kuifleeuweriken, maar vooral de twee Woestijnklapeksters stelen van heel 

dichtbij de show. Daarna gaan we op pad voor een lange rijdag richting het westen. Gelukkig rijdt 

onze chauffeur Mohammed geweldig relaxed en blijven de uitzichten verbazen. Ook zien we 

onderweg veel Bruinnekraven vliegen. We lunchen in N’Kob met mooi uitzicht op de palmoase van 

het dorp en daarna is het doorkarren naar Ouazarzate, want we willen genieten van de vogels bij het 

stuwmeer. Maar dat loopt uit op een deceptie, want het meer is grotendeels drooggevallen en het 

pad ernaartoe leidt ons nergens heen. We kunnen door de lage waterstand niet bij het water komen. 

Een Hop en een Witgat zijn een schrale troost. Gekozen tot vogel van de dag: de Woestijnklapekster 

Dag 9 – 23 maart 2022 

Het stuwmeer bij Ouarzazate is ons niet welgezind. De volgende ochtend proberen we het via een 

andere route. We moeten wel, want door de lage waterstand zijn de reguliere plekken om vogels te 

kijken uitgedroogd. Maar we worden tegengehouden door een slagboom en een fanatieke wachter. 

Wel zien we nog een mooie Visarend op een paal zitten. Maar toch is het weer even slikken. Onze 

volgende stop bij een klein riviertje maakt echter veel goed en is een voltreffer. Het barst er van de 

vogels. We zien Grauwe Gors, Roodkopklauwier, Spaanse Mus, Hop, Gekraagde Roodstaart, 

Marokkaanse Kwikstaart, Kleine Karekiet, Kleine Zilverreiger, Bruine Kiekendief en wel 15 Kwakken. 

We rijden weer verder en lunchen in saffraandorp Taliouine en maken daarna nog een mooie stop bij 

Aoulouz. Langs de brede rotscanyon zien we Dwergarend, Torenvalk, Slechtvalk, Waterhoen, 

Oeverloper en heel veel Gierzwaluwen en Huiszwaluwen. Maar het hoogtepunt zijn de twee 

Atlasarendbuizerds die met elkaar baltsen, prooien vangen en op hun nest gaan zitten. We 

overnachten in de buurt van Taroudannt. Gekozen tot vogel van de dag: de Atlasarendbuizerd. De 



avond wordt extra feestelijk omdat Marleen jarig is en zowaar enkele flessen wijn heeft kunnen 

bestellen in het hotel. 

Dag 10 – 24 maart 2022 

We beginnen de dag in het braakliggende landje naast Hotel Al Mounia. Daar zitten lekker veel vogels 

en we tikken Barbarijse Patrijs, Zomertortel, Diadeemroodstaart, Kuifleeuwerik en Zwarte Spreeuw 

binnen, die laatste hadden we al vaak gezien, maar nog niet zo mooi van dichtbij. Dan gaat het via 

Agadir langs de kust naar Tamri. Eerst kijken we uit over de zee om zeevogels te spotten en we 

scoren veel Jan-van-genten. Ook zijn er ineens overal meeuwen, we zitten duidelijk in een totaal 

nieuwe omgeving, want de afgelopen dagen hebben we nog niet 1 meeuw gezien. We zien vandaag 

Kleine Mantelmeeuw, Zwartkopmeeuw, Geelpootmeeuw en Audouins Meeuw. Bij Tamri zien we pas 

de eerste Kleine Zwartkop van de reis (er zullen er deze laatste 2 dagen nog vele volgen) en ook 

Casarca’s en een verrassende Westelijke Rifreiger. Helaas begint het dan te regenen en wordt onze 

zoektocht naar de illustere Kaalkopibis of Heremietibis lastig. Zouden ze niet gaan schuilen tijdens 

regen? Maar gelukkig hebben we op onze laatste stop prijs en zien we er wel meer dan 40 in de 

stromende regen. Wat een bijzonder beest. Op de terugweg naar het hotel zien we nog Grote Stern, 

Regenwulp, Groenpootruiter en Drieteenstrandloper langs het strand. Gekozen tot vogel van de dag: 

de Heremietibis 

Dag 11 – 25 maart 2022 

Vandaag een vlammende afsluitdag van onze mooie vogelreis en het is een perfecte dag met zonnig 

weer. We gaan ’s morgens naar Oued Massa, het estuarium van de rivier Massa. Nog voordat we het 

gebied goed en wel binnenrijden spot Mark in de velden langs de weg een Griel. En verhip, daar is 

ook de eerste Bijeneter van de reis. We kunnen vooral de Griel mooi zien. We maken onze eerste 

echte stop bij een brug over het riviertje Massa. De omliggende landjes zitten tjokvol vogels. We zien 

Graszanger, Roodborsttapuit, verschillende ondersoorten van de gele kwikstaart, een 

Zwartkruintschagra wordt helaas niet door iedereen gezien, want hij duikt weer snel de struiken in. 

Ook  Vale Oeverzwaluw en een IJsvogel. Verderop, bij de tweede stop in het gebied zien we 

Flamingo’s, Casarca’s, Zwarte Ibissen, Lepelaar en Regenwulp. En een derde stop levert nog meer 

Flamingo’s, Aalscholver, Steenuil, Kluut en Heremietibis op. Als we nog even terugrijden naar plek 2, 

zien we Slobeenden en Grutto’s en geeft een visarend een geweldige duikshow weg en vangt een 

dikke vis. Op het einde van de dag doen we nog Oued Sousse aan, het estuarium van de rivier Sousse. 

Daar tikken we opeens nog heel veel nieuwe soorten binnen. Zilverplevier, Bonte Strandloper, 

Scholekster, Roodstuitzwaluw, Dunbekmeeuw, Tureluur, Krombekstrandloper en Steltkluut. Voldaan 

keren we terug in het hotel. Wat een vogelfestijn en wat een prachtige afsluiter van onze reis. 

Gekozen tot vogel van de dag wordt de Griel. We genieten nog gezamenlijk na van de reis en Chris 

leest nog een gedichtje voor wat hij naar aanleiding van de reis heeft geschreven. 

Dag 12 – 26 maart 2022 

We staan vroeg op en rijden in 40 minuten naar het vliegveld van Agadir. We nemen afscheid van 

onze geweldige chauffeur Mohammed en van het mooie, gastvrije en vogelrijke Marokko. Via 

Casablanca vliegen we terug naar Amsterdam/Brussel. Het was een heerlijk, maar ook intensieve reis 

waarop we een prachtig aantal van 162 vogelsoorten hebben gezien. 

Chris van der Heijden 

 

 


