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26 Mei 

Afgelopen week zijn de voorbereidingen begonnen met waarschuwing voor koud weer door 

de reisleiding en paniek vanwege de chaos op Schiphol maar vandaag is de grote dag van 

vertrek. Op Schiphol blijkt het allemaal nog redelijk mee te vallen, de rij bij de security is 

lang maar we zijn er ruim op tijd door heen. Na wat koffie/thee het vliegtuig in met helaas een 

klein beetje vertraging. Dat kleine beetje vertraging samen met niet Schengen mensen aan 

boord van het vliegtuig zorgt er voor dat we onze aansluiting niet halen. Snel om boeken naar 

een vliegtuig ongeveer 30 minuten later en kunnen we alsnog van Helsinki naar Oulu. Met 

iets vertraging ten opzichte van het geplande schema komen we aan op Oulu. Daar wordt nu 

de bagage spannend en helaas, van de zeven mensen van de groep hebben maar vier mensen 

de bagage voor de reis. Snel voor de overige drie formulieren ingevuld en daarna snel naar de 

autoverhuur. De bus is snel geregeld en gaan we naar het hotel. Daar aangekomen de kamers 

ingericht en gaan we naar het diner. Na het eten is er nog tijd genoeg om achter het hotel te 

vogelen langs de kust die direct aan het hotel grenst. Het eten is lekker en het weer is buiten 

verwachting goed. Nog voor het eten worden de eerste paar soorten gezien en blijkt de 

ontbrekende bagage ook gelokaliseerd. Nu de bagage nog op tijd bij het hotel zien te krijgen. 

Rond het hotel en het uitzichtplatform zien of horen we vandaag o.a. de volgende soorten 

Roerdomp, Kraanvogels, Wilde Zwaan, Zomertaling, Dwergsterns, Geelgors, Bonte 

Vliegenvanger, Roodmus en verder een aantal soorten eenden en diverse deels baltsende 

steltjes. Rond 22:00 gaan we terug naar het hotel en op tijd naar bed omdat het vertrek de 

volgende morgen geplant staat voor 03:00 uur. 

 

27 Mei. 

Vanmorgen vroeg uit bed. Vandaag staat er een morgen met uilen kijken en een verplaatsing 

naar Kuusamo op het programma. Het blijkt helaas zoals voorspelt grauw en grijs maar het is 

gelukkig zo goed als droog de hele dag. Bij het hotel worden alweer de eerste soorten gezien 

waaronder de eerste zingende Koperwieken.  

Dan gaan we op pad voor de eerste uilensoort; we gaan namelijk op zoek naar de Laplanduil. 

Na een klein uurtje gereden te hebben rijden we een mooi open gebied in waar de soort de 

afgelopen week gezien is. De uil lijkt alleen vandaag helaas niet zo goed mee te werken, we 

zien er wel één maar helaas is het een vrij korte vlieg waarneming, mede omdat de vogel 

wordt gepest door een (onze enige deze reis) Torenvalk. Na een half uurtje vogels kijken gaan 

we op weg voor de volgende uilensoort; onderweg pikken we ons eerste groepje Korhoenders 

op. Voor de uil moeten we een stukje wandelen door een veld en een bosje. Nadat we op de 

“juiste” plek zijn gaan staan wordt het zoeken naar een Dwerguil. Gelukkig wordt deze al vrij 

snel gevonden in een Spar vlak voor ons en laat de vogel zich langdurig erg leuk zien. 

Op naar de volgende uilen soort; nu staan we langs een pad te zoeken naar een Sperweruil. 

Ook deze werkt lekker mee; de eerste die we zien zit vrij ver weg op een draad maar 

uiteindelijk zien we er 5 (nest met jongen) en sommigen van dichtbij, waaronder één met 

prooi. Ook pikken we hier een mooi gekleurde man Roodmus op en onze eerste Noordse 

Goudvinken. Daarna staat weer een andere uil op de planning, nl. de Ruigpootuil, deze heeft 

er helaas niet heel veel zin in. Na wat overreding besluit de vogel zich toch te laten zien en 

lijkt wat beduusd door de aandacht die hij krijgt. Hier hebben we verder ook nog onze eerste 

Kruisbekken.  

De volgende stop is deze keer géén uil; we rijden nu op een pad naar een plek waar een 

Zwarte Specht zijn nest heeft. De vogel horen en zien we al snel maar uiteindelijk worden de 

sterren van die plek toch een zingende Draaihals, een langslopende Wasbeerhond en een stel 

erg mooie Noordse Goudvinken op de onverharde weg. Na het ontbijt wat we hier nuttigen 

gaan we weer verder op pad; ondertussen hebben we tijdens de ritjes die we maken ook al een 

aantal Velduilen gezien, je zou ze bijna vergeten. Nu is het plan om een Oeraluil te gaan zien. 



Na een half uurtje rijden en een klein stukje lopen laat al snel een volwassen vogel zich zien, 

iets later vinden we er ook nog een jong in de buurt. Vlak bij de plek waar we zijn blijkt ook 

nog een Laplanduil te zitten op een nest; dat is voor deze soort dus de tweede waarneming van 

de dag en wordt de laatste uilen soort van de excursie. In totaal hebben we deze ochtend dus  

zes soorten (!) uilen gezien. Het middagprogramma is iets rustiger; onderweg naar het hotel 

hebben we het goede nieuws gekregen dat de ontbrekende bagage bij het hotel is aangekomen 

en na aankomst bij het hotel wordt alle bagage ingeladen en gaan we richting Kuusamo. 

Hier zitten we twee dagen in een erg luxe en groot hotel met een (deels besneeuwde) golfbaan 

erachter. Met een paar deelnemers gaan we nog even snel wat vogels zoeken in de omgeving; 

uiteindelijk levert dit o.a. Brilduiker en Grote Zaagbek op. We dineren vroeg vandaag omdat 

we er al een lange dag op hebben zitten en we ook de volgende dag weer om 03:00 uur 

hebben afgesproken. Het eten blijkt erg lekker te zijn en na het lijsten gaan we richting ons 

bed. 

 

28 Mei. 

Vanmorgen weer vroeg uit bed; vandaag staan alle lokale specialiteiten rond Kuusamo op het 

programma. Dat zijn er best nogal wat, dus ondanks het bewolkte en vrij frisse weer gaan we 

met goede moed weer op pad. De eerste stop is voor het Moerassneeuwhoen; dit is hier een 

vrij schuwe vogel die later op de morgen vaak niet meer lukt. We hebben echter geluk, want al 

vrij snel zien we een mannetje scharrelen langs de weg. Helaas gaat hij al gauw dieper de 

vegetatie in en zijn we hem na een paar minuten weer kwijt. Op naar de volgende soort. Na 

weer een stukje rijden, rijden we een bospad op waar we al snel uitgebreid een paartje 

Auerhoenders zien. Nadat die uit beeld verdwijnen rijden we het pad verder af. Uiteindelijk 

vinden we nog twee mannen en twee vrouwen langs het pad waarvan één man zich erg leuk 

laat bekijken, met zijn uitgespreide staartveren. Nadat we weer op een asfaltweg terecht 

komen gaan we op zoek naar het Hazelhoen. Ook die doet gezellig mee; in eerste instantie 

valt het nog niet mee voor iedereen om hem te zien te krijgen maar bij de tweede poging lukt 

het iedereen alsnog om hem te zien. Nu maar weer een stukje rijden; we gaan nu op pad voor 

de twee “leuke” gorzen uit deze omgeving. Al vrij snel komen we aan op een pad langs een 

soort van moerasgebied. Hier zou het moeten gaan gebeuren. Gelukkig hebben we al vrij snel 

een zingende Bosgors gevonden. Helaas laat hij zich in eerste instantie maar kortstondig goed 

zien aan een aantal deelnemers. Terwijl we ons best doen om de Bosgors goed te zien, wat 

uiteindelijk voor een aantal deelnemers lukt, komen er twee Dwerggorzen kijken. Die is dus 

ook binnen. Als bonus vliegt een Grote Kruisbek over. 

 
Foto Larissa bakker 



De volgende stop is Valtavaara; we hadden al gehoord dat daar vandaag op de helling die wij 

gaan bezoeken ook een nationale hardloop wedstrijd is. Het is er dus helaas behoorlijk druk 

en moeten we steeds uitkijken om de hardlopers niet in de weg te lopen. We zijn hier voor 

twee soorten, nl. de Blauwstaart en Taigagaai. De eerste krijgen we gelukkig mooi te zien, 

zingend boven in het topje van een Spar zoals het hoort, de Taigagaai heeft er echter geen zin 

in, ook na heel grondig zoeken vinden we de soort niet. Dit lijkt de eerste misser voor de reis 

te gaan worden. We dalen de heuvel weer af en besluiten een stukje verder aan de andere kant 

van de weg nog even te gaan zoeken. Ook hier vinden we de Taigagaai niet. Wel hebben we al 

snel na aankomst ons eerste paartje Parelduikers die zich langdurig en erg goed laten bekijken 

en horen we een Fluiter. Verder levert dit stuk nóg een zingende Blauwstaart op. 

 

Dit is de afsluiting van de morgen. Nadat we de gids van Finnature hebben afgezet, gaan we 

op weg naar het hotel voor lunch en wat rust. 

Onderweg komen we langs een meertje en roept Marcel 

dat hij Dwergmeeuwen ziet. Hij is daar best fan van dus 

pakken we een zij weggetje wat naar de achterkant van 

het meertje lijkt te leiden. Dat is ook zo en bij het uit de 

bus stappen worden we gelijk begroet door twee 

Pestvogels die vlakbij in een boom zitten. Er blijken 8 

Dwergmeeuwen te zitten die we mooi kunnen bekijken; 

ook staan we vlakbij een paartje Wilde Zwanen. We zien 

hier verder een Bokje en onze eerste vlinder, een Kleine 

Vos. 

Het blijkt uiteindelijk een erg leuke plek maar we willen 

nu toch echt naar het hotel, want er zijn mensen in de 

groep die even willen rusten. Aangezien niet iedereen 

klaar is voor vandaag gaan we met een klein groepje op 

pad om nog wat soorten te sprokkelen in de omgeving. 

Dit levert nog Grote Zee-eenden, Roodhalsfuten, Zomertaling en nog meer Dwergmeeuwen 

op. Hierna gaan we avondeten en na het lijsten gaan we weer vroeg slapen. Aangezien de 

Taigagaai toch hoog op een aantal lijstjes staat gaan we morgenochtend vroeg nog een poging 

wagen. 

 

29 Mei. 

Voor het ontbijt snel naar Valtavaara om toch nog een Taigagaai te zien. We proberen het nu 

eerst aan de kant van het skioord. Dit levert helaas weer niets op, nou ja de enige Gaai van de 

reis. Dus na een uurtje zoeken weer terug naar de plek waar we gisteren gezocht hebben. Iets 

voor de aankomst krijg ik een melding dat de Taigagaaien daar nu wel zichtbaar zijn. Dus snel 

naar boven en op de plek waar de vogels rondhangen staat al een ander groepje vogelaars. 

Dus aansluiten en genieten van de, zoals het hoort, bijna tamme vogels.  

Nu dit gelukt is snel terug naar het hotel voor het 

ontbijt. Er staat vandaag een verplaatsing naar 

Kaamanen op het programma. Tijdens het ontbijt 

wordt er nog wat nagepraat over de afgelopen morgen 

en daarna snel naar de bus met de hele bepakking. 

Onderweg staan er nog een aantal stops gepland. Bij 

de eerste is er eigenlijk weinig te zien, er wordt wel 

wat koffie gedronken. Daarna door naar een 

hoogveen/moerasgebied, Hier hebben we al bij 

aankomst meteen een Kraanvogel in het veen staan. 



Na over een vlonderpad door het veen te zijn gelopen komen we bij een uitzichttoren bij een 

plas. Hier vliegen veel zwaluwen rond en zien we Zwarte Zee-eenden en twee soorten 

zaagbekken. We gaan weer verder naar een heuvel/berg, het is vandaag heel aardig weer, bij 

de poolgrens hebben we T-shirts aan en zijn mooie blauwe luchten zichtbaar.  

 
 

Onderweg pakken we nog de eerste Zeearend mee van de reis. Echt hoe dichter we bij de berg 

komen, wat onze volgende bestemming is, hoe dichter het trekt en valt ook de wind weg. Bij 

de parkeerplaats wordt het al redelijk snel duidelijk dat het weer spelbreker gaat worden. We 

hebben laaghangende bewolking, het is koud en kil. Ik wil toch een stukje in de sneeuw 

wandelen omdat in het lage deel regelmatig Moerassneeuwhoenders zitten en dat is nu ook 

het geval. We vinden er twee. Snel weer door naar het hotel. Onderweg zien we een 

Smelleken langs vliegen die door een deel van de mensen gezien wordt. De enige van de trip. 

Een vrij kort stukje voor dat we bij het hotel zijn, wordt onze eerste Eland van de reis 

gevonden door Barbara die het dier in het struikgewas ziet staan. Later deze trip zien we er 

nog een paar. Bij het hotel kunnen we meteen aanschuiven bij het avondeten. Met uitzicht op 

de befaamde voertafels zitten we tijdens het eten naar buiten te kijken met de hoop op de 

eerste Haakbekken, die laten zich helaas niet zien. Wel zien we een vrouw Blauwborst tussen 

de zonnebloemzaden en zitten de gewone soorten er, zoals Grote Barmsijs en Keep, die 

overigens prachtig in zomerkleed zijn. 

 

30 Mei. 

Voor het ontbijt is het al druk buiten bij de voedertafels. Nu zien we wel de Haakbekken, maar 

ook diverse Bruinkopmezen en krijgen we ook bezoek van vier Taigagaaien. Vandaag staat er 

weer een verplaatsing op het programma; het is mooi weer dus we gaan op pad. We gaan 

Finland verlaten en gaan naar noordoost Noorwegen. Wat we bij het ontbijt nog niet weten is 

dat het vandaag een bijzondere dag gaat worden. De eerste stop richting het noorden is een 

natuurgebiedje waar nog wel eens Waterspreeuwen zitten. Hier valt het op dat het een laat 



voorjaar is; de rivier stroomt veel te hard want de sneeuw begint nu massaal te smelten omdat 

de temperatuur ophoog schiet en er is dus helaas geen Waterspreeuw te zien. De tweede 

geplande stop is tanken bij Utsjoki. Onderweg hier naartoe stoppen we nog een aantal keren 

langs de weg voor o.a, Zwarte en Grote Zee-eend en meerdere Ruigpootbuizerden. In Utsjoki 

krijg ik te horen dat in heel noord Finland de diesel op is. De dichtst bijzijnde plek in Finland 

is Inari wat ca. 100 km de verkeerde kant op is. Na snel bij een andere Birding Breaks 

reisgroep te hebben geïnformeerd die deze dag vanuit Noorwegen terug komen, blijkt het dat 

we in Noorwegen wel gewoon kunnen tanken en dat gaan we gelukkig halen. We gaan dus 

weer op pad aan de Finse kant van de Tana rivier. Hier staan weer pogingen voor 

Waterspreeuw en (roodgesternde) Blauwborst op het programma. Bij de eerste Waterspreeuw 

plek komen we de andere groep tegen. Die staan daar ook te zoeken naar de Waterspreeuw 

maar kunnen hem niet vinden. Voor die groep was dat de laatste kans. Na wat gekletst te 

hebben en nieuwtjes te hebben gedeeld, besluiten we door te rijden naar het volgende 

riviertje. Het is weer heerlijk voorjaarsweer; met een strak blauwe lucht en een zachte 

temperatuur. Bij de volgende stop gaan we weer op zoek vanaf een bruggetje naar de 

Waterspreeuw. Een deel van ons heeft nu wel geluk, We zien één vogel vanaf de rivier over de 

weg naar de andere kant vliegen. Helaas ziet niet iedereen de vogel en we besluiten nog even 

te blijven hangen om te kijken of de vogel terug komt. Op het moment dat we weer bij de bus 

aankomen roept Larissa dat ze een grote roofvogel ziet vliegen. Het dier vliegt aan de andere 

kant van de rivier (in Noorwegen) en vliegt min of meer recht onze kant op. Het is inderdaad 

een grote roofvogel en aangezien we bijna in Noorwegen zijn roep ik dat het vast een 

Zeearend zal zijn. Dan begint de vogel te draaien. Marcel roept 'Larissa foto's maken, want is 

is een Vale Gier! Maar zoals gebruikelijk was Larissa daar al mee bezig. Daar sta je dan in het 

hoge noorden boven de poolcirkel en zie je wat de eerste Vale gier blijkt te zijn voor 

Noorwegen. BIZAR!! Larissa is gelukkig heel scherp en maakt wat foto’s waarop de Gier 

goed herkenbaar is, want anders hadden we geen bewijsplaatjes gehad.  

 
Foto Larissa bakker 

 

 

 
                                                                                           Foto Barbara Voogt 

Ik bel snel de andere Birding Breaks groep om te zeggen dat er een Vale Gier hun kant op 

komt maar zij zijn al te ver Finland in om snel om te keren. De gier volgt de rivier aan de 

Noorse kant in zuid westelijke richting, waarna we de vogel uit het oog verliezen. Dit was wel 

even een hoogste onverwachte waarneming. 

Uiteindelijk rijden we richting het Varanger fjord. Onderweg zien we nog wat Kleine vossen 

en een Eland laat zich redelijke goed zien. 

De eerste echte stop in Noorwegen is in Nesseby, hier staat een leuk kerkje op een 

schiereilandje waar een klein wad gebiedje naast ligt. Helaas blijkt er niet echt veel te zitten. 



Alle steltjes zijn laat door de lange winter en dat is hier goed te zien. Wel zien we hier onze 

eerste adulte Kleinste Jager, baltsende Rosse Grutto's, veel Noordse Sterns en onze eerste 

Distelvlinder. 

We zijn vrij vroeg bij het hotel; te vroeg om te dineren dus gaan we nog maar even op pad. 

We gaan naar Vadso. Hier ligt op een eiland een leuk veld met een plasje. Doelsoorten zijn 

hier Grauwe Franjepoot, Witstuitbarmsijs en Roodkeelpieper. Die lukken ook allemaal. We 

vinden ook nog een aantal baltsende Temmincks Strandlopers. Na een mislukte zoektocht 

naar Stellers Eiders (zie zijn helaas nét enkele dagen eerder verder naar het noordoosten 

vertrokken), dit zal daarom de misser van de trip blijken te worden, gaan we weer naar het 

hotel voor avondeten. Tijdens het eten vliegt er een Sperweruil langs. Die heeft zijn nest blijkt 

later achter het hotel gemaakt en zien we dus dagelijks. Na het eten en het lijsten is iedereen 

wel klaar voor bed. We besluiten morgen vanwege de goede weersvoorspellingen, morgen 

naar Hornoya te gaan dus we kunnen weer niet uitslapen, maar dat vindt niemand erg. 

 

31 Mei. 

Voor het ontbijt hebben de lichte slapers al weer wat bij de Sperweruil gestaan en zien twee 

deelnemers de enige Steenarend van de trip overvliegen. Het is daar een komen en gaan met 

vogelaars; altijd leuk om te zien dat een geheimgehouden plek 24 uur per dag door vogelaars 

bezocht wordt.... Na het ontbijt heeft iedereen op mijn aanraden redelijk veel kleding 

aangetrokken. We zitten zo op een eilandje met een voorspelling van droog half bewolkt weer 

met matige wind. Onderweg naar Vardo zien we eerst steeds meer bewolking (mist) en ik 

vrees ook dat we misschien niet de best keuze gemaakt hebben. Onderweg pikken we nog wel 

wat Velduilen, Zeearenden en Moerassneeuwhoenders mee tijdens het rijden; alsof het niets 

is.... Ook staat er vlak voor Vardo een gemengd groepje Kol-, Kleine Riet-, Toendrariet- en 

brandganzen in één van de weitjes en worden geregeld adulte Kleinste en Kleine Jagers 

gezien. 

Bij Vardo blijkt het dat de lucht strak blauw is; verder staat er hooguit windkracht 1 en al snel 

worden de eerste jassen uitgetrokken. We kunnen snel de boot op naar Hornoya en zien al snel 

de eerste 'A/Ztjes' in het water. Het weer blijft tijdens de vier uur dat we daar zijn geweldig. 

Het was voor mij de eerste keer dat ik daar met alleen een T-shirt heb gevogeld. De vogels 

waren volop aanwezig met oa. de te verwachten soorten zoal Kortbekzeekoet, Zeekoet, 

Zwarte Zeekoet, Alk, Papagaaiduiker, Kuifaalscholver en Drieteenmeeuw.  

 



 

Tijdens het dwalen over het eiland kwamen we aan de achterkant o.a. Witstuitbarmsijzen, 

Oeverpieper en Fraters tegen. Toen we boven op de heuvel aankwamen bleek het daar vrij 

druk te zijn met fotografen; ook lagen er wat mensen lekker van de zon te genieten. 

Aangezien het heerlijk rustig weer was, was de zee bijna helemaal glad. Ik besloot wat over 

zee te gaan scopen wat de eerste Jan van Genten opleverde. Toen vonden we al snel wat 

Dwergvinvissen vergezeld van Gewone Dolfijnen. Één van de zonaanbiddels bleek iemand te 

zijn die daar voor de zeezoogdieren was en die wees ons ook nog een paar Bultruggen aan 

met daarbij nog veel meer Gewone Dolfijnen. Helaas kwam er een eind aan het verblijf op 

Hornoya en moesten we weer terug naar de boot. 

Aangekomen in Vardo zijn we daar eerst in een restaurant wat gaan drinken waarna we in de 

baai aan het vaste land nog wat gingen zoeken naar meeuwen en eenden. De meeuwen bleven 

tegenvallen (geen Burgemeesters); er waren wel wat leuke eenden zoals IJseenden en 

Toppers, maar ook zomerkleed Roodkeel- en Parelduikers en diverse soorten 'steltjes'. Verder 

vloog er een mooie Roodkeelpieper langs. 

Op weg naar het hotel zijn we nog een paar keer gestopt in haventjes en langs kust stukken 

maar op een Roodgesternde Blauwborst na was er niets nieuws te zien. Na het eten en lijsten 

weer vroeg naar bed.  

 

01 Juni. 

De weersvoorspellingen voor vandaag waren ook weer erg goed. Het plan was om te proberen 

over de hoogvlakte te rijden richting Berlevag. Hier waren de laatste dagen Koningseiders en 

Geelsnavelduikers gezien en gisteren hadden we al met veel geduld de weg tussen Vardo en 

het hotel afgezocht. Dit is een vrij lang stuk rijden waarbij we eerst het Varanger fjord uit 

moesten en dan een stuk langs de Tana voordat we konden afslaan naar Berlevag. Op de weg 

naar de vlakte zagen we weinig nieuwe vogelsoorten. Bij de eerste stop op de vlakte zagen we 

meteen een Kleinste Jager op de paaltjes zitten. Verder laggen de meertjes nog vol ijs wat het 

voor het vogels kijken moeilijk maakt. Dat blijkt helaas op bijna de hele besneeuwde vlakte 

zo. Gelukkig kwamen we wel de meeste te verwachten soorten tegen alleen, op Kemphaan na, 

niet met grote hoeveelheden. Zo zagen we (in zomerkleed en volop zingende) 

Strandleeuwerikken, IJsgorzen, IJseenden, Grauwe Franjepoten, Kemphanen en 

Witstuitbarmsijzen. Aangekomen bij de vuurtoren voor Berlevag bleek bij het laatste stuk 

tussen het pad en de vuurtoren zelf de brug weg te zijn. Gelukkig konden we met wat 

klauteren wel bij de vuurtoren komen en konden we daar schuilen voor de toegenomen wind. 

Er was gelukkig niet te veel wind en dus was de zee redelijk kalm. Al vrij snel kregen we het 

eerste groepje van ca. 50 Koningseiders in beeld, maar konden we er helaas geen adulte man 

tussen vinden;  maar goed, we waren net begonnen.  



 
Uiteindelijk vonden we verspreid over drie groepen ongeveer 150 Koningseiders met in ieder 

geval twee volwassen mannen ertussen. 

De eerste Geelsnavelduikers die we zagen zijn voorbij vliegende onvolwassen vogels. Dit 

waren er minimaal 4, maar dit was moeilijk uit te leggen, dus niet iedereen zag de vogels. Na 

een uurtje vind ik gelukkig ook een volwassen vogel in zomerkleed op het water. Ook bij dit 

dier blijkt het niet voor iedereen in de groep makkelijk om hem te zien te krijgen. Sommige 

deelnemers hebben er een poging of tien voor nodig voordat ze hem zien. Duikende vogels op 

een zee met golven blijft gewoon een heel lastig iets. Als iedereen de duiker uiteindelijk goed 

gezien heeft klimmen we weer terug naar de bus, tijdens het drinken van wat koffie zien we 

ook nog een Grijze Zeehond, Strandleeuwerik en Roodkeelpieper. Op de terugweg naar het 

hotel doen we nog een plekje voor Alpensneeuwhoen. Die is gelukkig aanwezig en doet netjes 

wat hij zou moeten en meer.  

 

Een leuk stukje baltsvlucht boven 

onze hoofden is toch wel prettig om 

te zien en ook de foto’s van Larissa 

zijn hier weer goed bewijs van. Van 

alle hoogvlakte soorten missen we 

nu alleen nog de Sneeuwgors. Die 

laat zich helaas ook echt helemaal 

niet zien tijdens de tocht terug. 

Bij het hotel aangekomen gaan we 

eerst eten en daarna nog met een 

paar deelnemers naar de Sperweruil 

kijken. Die laat zich gelukkig ook 

weer mooi zien. 

 
Foto Larissa bakker 

02 Juni. 

Vandaag gaan we Hamningberg proberen te bereiken. Dit is het uiterste puntje van het 

Varanger fjord en zeker het laatste stuk is een bijzonder landschap met veel steen formaties. 

Zowel heen als terug hebben we de tijd om te vogelen waar we iets zien of verwachten. Na 

het ontbijt pikken we eerst nog de hoteltuin Sperweruil mee. 



 
Daarna gaan we op pad. De eerste stop is het eilandje bij Vadso, Hier zitten vandaag minimaal 

16 Grauwe Franjepootjes ook zit er een  zomerkleed Roodkeelpieper. 

 

De volgende stop is het strandje bij 

Ekkeroy; hier zijn meer mensen aan het 

vogelen en wordt ons een overvliegende 

Geelsnavelduiker aangewezen. Wij zien een 

plevier die er wat afwijkend uitziet. Helaas 

gaat het uiteindelijk toch om een 

Zilverplevier, je kan niet alles hebben. 

Volgende stop is Vardo. Hier komen we 

rond lunch tijd aan dus nog maar even een 

restaurant mee gepakt en nog even naar Hornoya staan kijken. Daar is ook nog een Grijze 

Zeehond aanwezig. Hierna gaan we weer door naar Hamningberg. In de heuvels na Vardo is 

het ook weer goed mogelijk om Sneeuwgors tegen te komen maar ook nu lukt deze helaas 

weer niet. We hebben maar geen geluk met deze soort. Komt dat door het late voorjaar? 

Onderweg zien we eigenlijk niet heel veel. Bij Hamningberg vliegen wat Jan-van-genten 

rond, zien we een Grote Jager en ook vliegt daar nog een noordelijke Boerenzwaluw rond. De 

terug weg naar het hotel levert ook niets nieuws meer op. 

Vanavond loopt de avond helaas anders dan gepland. Vanwege problemen thuis moeten helaas 

twee deelnemers naar huis. ’s Avonds wordt dit in gang gezet en vroeg in de morgen worden 



ze opgehaald met de taxi om naar een vliegveld te gaan en dan via via terug naar Nederland te 

komen, 

 

03 Juni. 

We starten vandaag dus met een kleinere groep. We missen nog steeds de Sneeuwgors. We 

gaan vandaag maar eens proberen het Bartsfjord te bereiken. Dit is min of meer dezelfde route 

als naar Berlevag alleen ligt het Batsfjord oostelijk van Berlevag. Ook had ik op Hornoya 

gehoord dat er vlak voor het Batsfjord een mogelijkheid was om Giervalk te zien. Dat is ook 

wel altijd een wenssoort voor de meeste mensen. We gaan eerst weer richting de besneeuwde 

hoogvlakte zoals we al eerder gedaan hebben; op de hoogvlakte zien we weer tot de kruising 

min of meer hetzelfde als de eerste keer dat we er reden. We hebben een slapende handtamme 

Temmincks Strandloper naast een parkeerplaats waar we verder Kleinste Jager, 

Strandleeuwerik en IJsgors hebben.  

 

We pikken langs de weg nog een mooie man 

Alpensneeuwhoen mee en op het pad voor de 

Giervalk vinden we eindelijk weer eens een 

Waterspreeuw. Deze laat zich gelukkig nu wel aan 

de hele groep zien al blijft ook deze vrij lastig. We 

lunchen in BatsFjord en daarna beginnen we weer 

terug te rijden. Iedereen heeft min of meer de 

Sneeuwgorzen al opgegeven maar ik blijf toch 

nog een paar keer proberen op plekken die er 

goed uitzien voor deze soort. Gelukkig heb ik 

uiteindelijk een keer geluk en vinden we een 

paartje wat naast de weg blijft scharrelen. Ook 

deze vogels in prachtig zomerkleed en volop 

zingend. We vinden een vrouwtje Alpensneeuwhoen langs de weg en nog een man 

Moerassneeuwhoen.  

 

Langs de Tana stoppen we nog een 

keer in de hoop nog wat roofvogels te 

zien maar dat levert uiteindelijk 

alleen Ruigpootbuizerd, een Velduil 

en een Regenwulp op. We zien 

waarschijnlijk vrij weinig roofvogels 

doordat we uitsluitend mooi weer 

hebben gehad in het echt hoge 

noorden. Veel blauwe lucht maakt het 

zoeken moeilijker. 

 

 

 

 

 
Foto Larissa Bakker 

 



 

 

04 Juni. 

Vandaag is een beetje het begin van de terug tocht. We gaan weer terug naar Kaamanen om 

daar nog een nachtje te slapen. Na het ontbijt nemen we afscheid van 'onze' Sperweruil en dan 

gaan we weer rijden. We nemen dezelfde weg terug als dat we gekomen zijn, dus aan de Finse 

kant van de Tana. Hier is het vogelen het leukst en de weg is rustiger om te rijden. We stoppen 

weer bij dezelfde stroompjes als op de heen weg voor de Waterspreeuwen. Dit maal zien we 

er twee en één en deze laten zich nu gelukkig erg goed bekijken. In Finland doen we nog een 

poging rond lunch tijd voor Waterspreeuw en daar duiken we nog even een bos in. Helaas is 

er in het bos niet veel te zien, alhoewel Pestvogels nooit gaan vervelen, maar tijdens het eten 

zien we onze enige behoorlijk hoog vliegende Visarend overvliegen. Voordat we bij het hotel 

zijn doen we nog ergens en poging voor de Drieteenspecht; die was helaas nog niet gelukt. 

Daar aangekomen zat er van alles waaronder Bruinkopmees, maar de specht liet zich helaas 

niet zien. Daarvoor moet je eigenlijk vroeger in het jaar zijn. Bij het hotel zaten alle 'usual 

suspects' er gelukkig weer, ook hadden we dit keer een paartje Noorse Goudvinken. 

 

05 Juni. 

Helaas de laatste dag van de reis. We moeten vroeg op vanmorgen om naar het vliegveld van 

Inari te gaan. Tijdens het ontbijt gelukkig wel weer Haakbekken op de voedertafel. Onderweg 

naar het vliegveld komt er nog een Kraanvogel overvliegen en zien we als laatste Finse soort 

een Houtsnip langs de weg wandelen. De terug reis verliep gelukkig als gepland. 

 


