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Bij het lezen van dit verslag is het goed om te weten dat de namen van de soorten die 

voorkomen in Europa hun Nederlandse naam krijgen omdat die soorten onder die naam 

bekend zullen zijn bij jullie als lezer. Het is verder gebruikelijk om buiten Europa de soorten 

hun Engelse naam te geven. Omdat de vogelgidsen in het Engels zijn is het ook gemakkelijker 

opzoeken als je meer wilt weten van een soort. Van sommige soorten geef ik tussen haakjes 

weliswaar wel de Nederlandse naam mocht die naam toch veel gebruikt zijn tijdens de reis of 

omdat dat Nederlandse naam gewoon heel mooi is :-D 

Ik wens iedereen veel plezier met het lezen van dit reisverslag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 januari 2022  

Schiphol-Banjul 

Vandaag is de eerste dag van een mooie reis door Gambia. We ontmoeten elkaar op Schiphol. Gelukkig 
heeft niemand pech onderweg of is om andere redenen later. Een goede start dus! We maken kennis 
met elkaar en we merken meteen dat er een fijne sfeer hangt. We doorlopen alle veiligheidschecks die 
er helaas zijn i.v.m. preventie van Covid-19. Het levert geen problemen op en we kunnen het vliegtuig 
instappen.  

De reis verloopt voorspoedig, met een tussenstop in Lissabon waar we bijna 3 uur overstap tijd hebben. 
Het geeft ons wel de gelegenheid om nog even verder kennis te maken en wat te eten. Ik trakteer op 
koffie. 

Omdat we in de middag pas verder vliegen komen we ook midden in de nacht aan. Om 01:20 om precies 
te zijn. Modou en Lamin, onze chauffeur tijdens deze reis staan al klaar. Lamin is de zoon van Alladin, 
die de reizen in Gambia al vaak heeft gechauffeerd.  

We spreken af dat we, gezien het tijdstip, na inchecken meteen naar onze kamers gaan om de nodige 
uurtjes slaap te pakken. Omdat we natuurlijk niet ook op onze eerste dag willen luieren gaat de wekker 
morgen in veel van onze kamers om 07:00 want we ontbijten om 07:30 

 

30 januari 2022 

Keurig op tijd tref ik iedereen om 07:30 aan bij het ontbijt. We kunnen binnen of buiten zitten uiteraard 
al kiest iedereen er voor om buiten te zitten want het is ieders eerste ochtend in Gambia en nagenoeg 
elke soort die we zien is nieuw. Zelfs de Pied Crow (Schildraaf), Common Bulbul (Grauwe Buulbuul) en 
Geelsnavelwouwen (Yellow-billed Kite) zijn nieuwe soorten. Het zijn soorten waar we niet veel aandacht 
meer voor zullen hebben omdat er zóveel soorten te zien zijn in dit prachtige land. En deze soorten zijn 
zo algemeen dat je ze bij wijze van spreken na dag 1 niet meer echt ziet.  

Voor onze eerste fantastische locatie vertrekken we om 08:45 uur om, na een half uurtje rijden, bij Kotu 
Creek Bridge traditioneel de tour te starten, de ene na de andere soort zwemt, vliegt of hipt voorbij. We 
zien hier de meer dan imposante Giant Kingfisher (Reuzenijsvogel), de altijd drukke Pied Kingfisher, 
Long-tailed Cormorant, Kwak, Purperreiger, Village Weaver, Black-necked Weaver, Wire-tailed Swallow, 
Spur-winged Plover, Senegal Thicknee en zoveel meer. Over onze hoofden vliegt een Reuzenstern, 
zwermen Hooded Vultures uit en horen we de Yellow-rumped Tinkerbird 

De fotografen gaan hier helemaal los, dat kan ook want de vogels zijn hier redelijk gewend aan mensen 
en hebben er geen nare ervaringen mee. Bovendien zitten de vogels erg dichtbij dus ook met een 
eenvoudiger camera kan je hier heel fatsoenlijke foto’s maken. 

Toch willen Modou en ik meer laten zien en trekken we de fanatiekste fotografen los van deze plek en 
lopen we naar en over de Kotu Cycle track. Het is nog redelijk koel te noemen met een graad of 22 en 
het is dus heerlijk wandelweer. Langs dit wandelpad zien we veel vogels waaronder de prachtige 
Woodland Kingfisher, Pearl-spotted Owlet (Geparelde Dwerguil), African Darter (Afrikaanse 
Slangenhalsvogel), Blue-bellied Roller (Blauwbuikscharrelaar) en African Harrier Hawk 
(Kaalkopkiekendief). Leuk zijn ook de Senegal Parrots die de leuke Nederlandse naam “Bont Boertje” 
draagt. 

Omdat deze vogellocatie dichtbij ons hotel ligt gaan we voor de lunch terug naar het hotel. Althans… 
náást ons hotel is een restaurant dat REO’s heet en waar je heerlijk kan lunchen. We schuiven hier aan 
om 13:20 en maken kennis met West Afrikaanse gerechten als Domoda, Benachin rijst en Yassa. Maar 



de pizza is hier ook prima! Vergeet ook niet het mierzoet cola-achtig drankje dat Malta heet. Alhoewel 
het door zijn typische smaak en suikergehalte niet voor iedereen is weggelegd. 

Als we zijn uitgebuikt vertrekken we, op Anna na die deze eerste dag toch even kalm aan wil doen,  weer 
in de richting van Kotu Creek. We slaan op de hoofdweg echter niet linksaf naar de kreek en het 
wandelpad maar rijden na 15 minuten door om naar de Fajara Golf Course te gaan. Het is 15:50 uur en 
best warm (30 graden) maar hier vinden we veel schaduw en vogels! 

Op een paar golfers na en wat kinderen die in de mangroven aan het zwemmen zijn is het rustig. De 
golfers hebben ons gezien en als we netjes langs de gortdroge geelgroene ”greens” lopen is onze 
aanwezigheid geen enkel probleem. We zien hier soorten die dan wel houden van open en droog bos 
of generalisten. Het zijn evenwel prachtige vogels zoals de Grey Hornbill (Grijze Tok), een groepje van 
negen Green Wood-hoopoes,  Black-billed Wood Doves, , erg coöperatieve Little Bee-eaters 
(Dwergbijeneter), Striated Heron (Mangrovereiger), een altijd indrukwekkende Palmnut Vulture 
(Palmgier), de Village Indigo en de onwaarschijnlijk fraaie Splendid Sunbird (Roodbuikhoningzuiger) die 
in een bloeiende Kapokboom (Ceiba pentandra ) nectar zoekt. Een verrassing voor mijzelf was dat we 
hier al een Violet Turaco zien.  Anna bleef in de middag op het hotelterrein. 

Om 18:15 zijn we weer terug bij ons prachtige hotel met weergaloze grote tuin en zwembaden, uitzicht 
op de zee en fijne kamers. Om 19:30 verzamelen we in de voortuin van het hotel om deze avond bij de  
African Queen te gaan eten waar je heerlijke traditionele gerechten van West-Afrika kan krijgen.  

 

31 januari 2022 

We ontbijten weer in de koelte van de ochtend , om 08:00 scherp staan we allemaal weer klaar bij de 
ingang van het hotelterrein. De bus staat dan al klaar en we kunnen allemaal meteen instappen.  

Vandaag gaan we een paar goede soorten zien, we gaan bij waterpotten kijken naar de vogels die er 
komen drinken, gaan heerlijk lunchen en maken een wandeling over het strand! 

Onze eerste stop is bij een klein maar voor vogels erg goed bos: Brufut Forest en het omringende Brufut 
Woodland. De bus stopt op een paar honderd meter van de plek waar we het bos in zullen lopen. Langs 
dit zandpad focussen we op de sunbirds en hopen we turaco’s te zien. 

Als snel vergapen we ons aan de overdaad aan schitterende glanzende verenkleden van de sunbirds. 
Niet voor niets dragen ze prachtige Engelse namen. We zien hier de Beautiful Sunbird, Splendid Sunbird, 
Copper Sunbird en Variable Sunbird. We horen zelfs het vreemde gekrijs van de Green Turaco maar zien 
deze niet. Wel vliegt er, kort zichtbaar, een Violet Turaco uit een boomkroon naar een andere boom. 
Vlakbij de toegang naar het bos, langs het pad,  zit een African Paradise-Flycatcher te roepen. Toch wel 
een heerlijk soortje om te zien. Eenmaal in het bos kunnen we plaatsnemen op een van de stenen 
bankjes die uitzicht geven op de waterpotten. Ondanks dat het nog niet heel erg warm is komen soorten 
als Black-necked Weaver, Village Weaver, Yellow White-Eye, Blue-spotted Wood Dove en Black-billed 
Wood Dove er drinken. In de struiken ratelt een Yellow-breasted Apalis en horen we de prachtige zang 
van een Oriole Warbler. 

Dit is echter niet ons doel in dit bos. Ons doel ligt ergens in het bos op de grond. Zeer goed verscholen 
en amper te zien door de briljante schutkleuren. Als we onze koffie, cola of fanta ophebben lopen we 
rustig over het paadje dieper het bos in… 

Vanaf de plek met de waterpotten is een gids met ons meegelopen. Hij loopt voor ons uit en zoekt in 
de struiken naar onze doelsoort. Na niet al te lange tijd knikt hij. Hij zit er. 

Eén voor één kunnen we komen. De anderen blijven rustig op het pad staan en wachten op hun beurt.  



Op de grond, een meter of 6 van het pad, ligt onder de struikjes een Long-tailed Nightjar te soezen. Met 
enige moeite ziet iedereen deze Langstaartnachtzwaluw. Dit is voor sommigen een zeer gewilde soort 
en dus ben ik erg blij dat deze soort gelukt is! 

 

Long-tailed Nightjar 

 

Verderop in het bos alarmeert een Grey-backed Cameroptera en vliegen er enkele Swallow-tailed Bee-
eaters over. 

We krijgen nog een tip vanuit een van de vele gidsen die het land rijk is dat er in de Brufut Woodlands 
nog een Northern White-faced Owl zit, een Noordelijke Witwangdwergooruil. Na een kleine 10 minuten 
lopen staat er al iemand op ons te wachten en wijst ons de uil aan. Die toch erg lastig goed te zien is. Al 
met al dus erg knap gevonden door die vogelaar! En wij zijn er blij mee! 

Als we terug naar de bus lopen, is het al tegen lunchtijd. We zien nu ook nog de andere paradise 
flycatcher: de Red-bellied Paradise Flycatcher (Roodbuikparadijsmonarch). Beide monarchen zijn 
“binnen”. In het bos roept/zingt een Yellow-fronted Tinkerbird (Geelvoorhoofdketellapper) zijn 
eenvoudige deuntje: XC702989  

In de bus, raampjes open want het is al aardig warm aan het worden! We gaan voor de lunch naar een 
andere prachtige locatie die altijd zeer gewaardeerd wordt: Tanji Lodge. Dit is niet alleen een hele 
prettige en relaxte plek om dadelijk de lunch te gebruiken maar ook een plek waar we, vingers gekruist, 
de Western Bluebill gaan zien? 

We parkeren na een kleine 25 minuten rijden de bus in de schaduw van de acaciabomen en lopen 
richting een lange tafel waar we aan gaan zitten. Met uitzicht op het waterpoeltje en enkele 
waterpotten. De fotograven onder ons kunnen hier, net als in Brufut, naar hartenlust hun gang. De 
vogels zijn hier mensen gewend en trekken zich niets aan van wat heen-en-weer geloop of geratel van 
camera’s. 

https://xeno-canto.org/702989


Out of the blue zit de Western Bluebill ineens boven het poeltje in de struiken. Na enig getwijfel neemt 
de dikke Appelvink-achtige vogel een bad. In gezelschap van vele tientallen Village Weavers, enkele Little 
Weavers en een handvol Black-necked Weavers, enkele Common Bulbuls en een African Thrush. 
Wellicht aangetrokken door de geur van onze ver gebakken visjes of gebakken kip… maar een groep van 
10-15 Green Vervet Monkeys komt nieuwsgierig kijken wat we aan het doen zijn. Het eten is echt weer 
de moeite waard en als we uitgebreid hebben uitgebuikt maken we ons op voor de laatste plek van deze 
dag. Het is inmiddels 15:00 geweest. 

We rijden in enkele minuten naar Tanji Beach bij het vissersdorpje Tanji zelf. Onderweg laat ik Lamin 
nog stevig op de rem trappen omdat er langs de autoweg een Striped Kingfisher zit. We rijden achteruit 
op de weg terug. Iets dat je niet snel zou doen in Nederland. Hier kijkt niemand daar van op. Gelukkig 
blijft de overwegend wit-bruin gestreepte ijsvogel met blauwe staart en vleugelpunten netjes op- zijn 
plek zitten en kunnen we deze goed bekijken.  

Als we aankomen bij de dorpje is het er, zoals altijd, een drukte van belang. De scherpe geur van de zee, 
zeewier in combinatie met verse vis en visafval doet de neusvleugels trillen. Maar als Nederlanders 
kennen we deze geur wel van onze kust. 

Waar vis aan land komt zijn vogels, veel vogels en waar vissers aan land komen is strand en dat maakt 
dat we hier overal om ons heen vogels zien. Meeuwen, sterns, steltlopers vliegen heen en weer en door 
elkaar. We zien hier met name veel Grey-headed Gulls, West-African Crested Tern (Thalasseus 

albididorsalis), een soort die tot recent als ondersoort gold van de Royal Tern (Thalasseus maximus 
albididorsalis). Maar de Reuzenstern is hier ook een normale gast. Leuk om die naast de Dwergstern te zien 
vliegen! Op het strand en op de rotsen die door het afgaande water boven water komen te liggen zien we 
veel Russische en Groenlandse steltlopers: Zilverplevier, Bonte Strandloper, Drieteenstrandloper en 
Steenloper. Enkele Kleine Mantelmeeuwen zien we hier ook. 

Na een goede wandeling over het strand, sommigen op blote voeten gaan we weer terug naar het hotel. 
Onderweg stoppen we nog even bij een veld waar aan de ene kant gevoetbald wordt en aan de andere 
kant het terrein overwoekert raakt door doornstruiken en grassen. Afgewisseld met open stukken. 
Ideaal terrein voor de hier aanwezige Black-headed Lapwings (3). Even staan de voetballers te kijken 
wat die blanken daar stiekem staan te doen op 200 meter afstand. We wanen ons even voetbal-scouts.  

 

Black-headed Lapwings, twee van de drie. 



We zijn om 17;30 thuis en om 19:30 gaan we de straat op bij het hotel. De straat is in heel Gambia 
bekend als The Strip. Hier zitten tal van restaurantjes en kroegjes. Je kan er dus heerlijk eten en dat is 
precies wat we doen om 19:30. 

 

1 februari 2022 

Fris geknipt en geschoren komt iedereen na de klok van 07:00 uur naar het restaurant voor het ontbijt. 
Een half uur hebben we om ons roerei met spek, vers fruit, yoghurt, pannenkoekjes of geroosterd brood 
met kaas te verorberen. Met koffie of thee sluiten we af en strak om 07:30 lopen we naar onze bus.  

Vandaag staat wederom één van de hoogtepunten van de tour te wachten: Farasuto Forest. Met het 
nodige wijzen naar diverse soorten die we onderweg al zien parkeren we de bus in de vroege 
ochtendzon bij de enorme baobab die een paar honderd meter van de ingang tot het bos groeit. 

Het is nog redelijk vroeg, amper 08:30 en het is nog niet echt warm, fris is het zelfs. Wel is het al helemaal 
helder en we zien in de boomtoppen  van de savanne hier Bruce’s Green Pigeons, er vliegt een groepje 
Splendid Glossy Starlings over. Daardoor pik ik ook de African Green Pigeons op en zit bovenin een 
boomtop een Slechtvalk. De knaller van de ochtend zijn zeer coöperatieve Bearded Barbets die laag en 
in het zonnetje wat zitten te zingen en zonnen.  

 

Bearded Barbets, lekker zonnend maar soms komt eentje ook te dichtbij.. 

 

 



In de acacia’s zitten Beautiful Sunbirds, een Bergfluiter en wat ook leuk is: in de lage struiken zingen 
verschillende Nachtegalen. Zij zijn waarschijnlijk op weg naar Europa! De herkenbare zang van de 
Yellow-crowned Gonolek horen we en met enige moeite zien we deze forse en kleurrijke vogel ook.  Als 
we naar de ingang lopen roept er een Cardinal Woodpecker die zich helaas slecht laat zien. 

Onze tweede lokale gids is Mustafa en hij komt ons tegemoet lopen. Zijn collega-gidsen zitten thee te 
drinken en begroeten ons vriendelijk. We gaan door het hek en na een kleine 200 meter lopen komen 
we aan bij de waterpotten. Hier kunnen we vogels zien drinken als het heet is geworden. Het is nu nog 
niet zo warm dat vogels ook dorst hebben. Wel komt er een Little Greenbul en een Greater Honey Guide 
even bij het water. 

We kunnen hier ook fris krijgen en koffie. Dat is wel lekker en het kost erg weinig. Relaxt van onze 
drankjes genietend en genietend van de tropische geluiden die uit het bos klinken blijven we een half 
uur zitten. Daarna lopen we verder want we horen dat de African Wood-Owl is gezien. Die hebben vaste 
plekken maar er is geen garantie dat je die ook gaat zien als je hier heen gaat. 

We gaan “snel” naar de plek van de uil. Onderweg horen en zien we nog een Pied Hornbill, een Bonte 
Tok. Die zie je niet altijd even goed en het loont dus de moeite om die even wat beter te bekijken. Als 
we eenmaal op de locatie zijn aangekomen van de uilen zien we hoe knap het is dat ze die vogels toch 
zo vaak weten terug te vinden. De vogel zit hoog in de boom en er zitten veel takken voor. Met enig 
geluk kan er een foto van gemaakt worden. Een fraaie soort die we fijn kunnen toevoegen aan het totaal. 

Als we heel voorzichtig weglopen van de uil lopen we naar de andere kant van het bos, naar de rand 
waar het bos overgaat in een zoutwaterkreek.  Het bos is helaas maar erg klein en is een van de laatste 
stukken oude jungle. De rest is gekapt. Ooit stond Gambia vol met dit type woud. Ik heb mij ooit eens 
laten vertellen dat het zelfs nog maar 30-40 jaar geleden was dat een groot deel van Gambia bos was. 
Nu is het veelal Savanne, woodland, agrarisch gebied en huizen.  

Aan de waterkant ligt een West African Crocodile, Niet minder dan vijf Kwakken vliegen uit de struiken 
weg maar helaas wil de White-backed Night Heron niet meewerken ondanks verwoede pogingen van 
Mustafa. Boven onze hoofden cirkelen Yellow-billed Kites en een paar Zwarte Wouwen. Het begint dus 
warmer te worden! De fraaie (grote)  Mosque Swallow, knalt langs maar gaat te snel om door iedereen 
gezien te worden. Ik beloof dat we voor deze soort nog een paar kansen krijgen.  

Het is inmiddels een paar uur geleden dat we bij de waterpotten vertrokken om in het bos te gaan 
vogelen en we gaan terug naar diezelfde waterpotten om te kijken of er al vogels komen drinken.  En 
we worden getrakteerd! Een uiterst fraaie Guinean Turaco dient zich aan en laat elke camera veelvuldig 
ratelen maar ook een  African Pygmy Kingfischer, (dezelfde?) Greater Honey Guide is er weer en er zingt 
een Snowy-capped Robin-Chat in de bomen.  Wat ook leuk is: een Kleine Karekiet komt even badderen. 

We blijven geruime tijd zitten in de koelte van de bomen boven 
ons. Maar na ruim een uur gaan we verder want we gaan dadelijk 
lunchen en we willen voor die tijd nog even naar de waterbak en –
potten van Ba’s Place. Dat ligt op loopafstand van Farasuto maar 
het inmiddels zo warm dat we die 20 minuten lopen in de 
brandende zon laten voor wat het is en nemen ons busje er 
naartoe. Halverwege stoppen we nog even omdat in een naburige 
plantage er zeer geregeld een paartje Greyish Eagle-owls (Grijze 
Oehoe) zitten. Die willen we natuurlijk wel even intikken!  

 

 

 



Naast de Greater Honey Guide zien we hier ook de Spotted Honeyguide, een zeer goed fotografeerbare 
African Pygmy Kingfisher vanwege de betere lichtomstandigheden hier, een Gewone Gele Kwikstaart, 
een Gekraagde Roodstaart en de sierlijke Blue-spotted Wood Dove. Voor de Western Violet-backed 
Sunbird vallen de monden open. Sunbirds zijn over-the-top mooie vogels. 

Hoe ontzettend vriendelijk en gastvrij Mr Ba ook is… we gaan lunchen en daarom hebben we er geen 
enkel probleem mee om weer in de bus te stappen. We rijden 20 minuutjes en lopen richting een houten 
piertje waardoor er al snel een bootje aan komt varen om ons naar Baobab Island te varen. Het is 13:30 
uur. De lunch hier is heerlijk. In de vorm van zelf gemaakte patatjes, koolsla, tomaat, kip, domoda en 
yassa. Tijdens de lunch wijs ik nog even naar de nok van het gebouw waar we eten omdat daar een stuk 
of zes Mauritian Tomb-bats hangen, de Mauritiusgrafvleermuis. Ook hier hebben we ruim te tijd omdat 
het onze laatste stop was. We kunnen wat rondlopen op het kleine eilandje en naar vogels zoeken. 
Hoogtepuntje is een uiterst coöperatieve en tevens prachtige Klaas’s Cuckoo! 

  

Klaas’s Cuckoo! 

Op 4 meter afstand is de vogel, geheel vrij zittend, te bewonderen. In een van de vele Baobab’s waar 
het eiland zijn naam aan ontleent, hang een zeer groot bijennest. Onder de kroon van een 
groenblijvende boom jagen twee Northern Black Flycatchers op vliegjes. 

Om 15:45 vertrekken we weer richting het hotel. Onderweg zetten we Mustafa nog even af, bedanken 
hem met een fooi en om 17:20 zijn we weer terug bij het hotel.  

We spreken af dat we om 19:30 gaan eten en geheel democratisch valt ons besluit op het aangrenzende 
Libanese restaurant. Waar we heerlijk gegeten hebben en onze vogellijsten bijwerken. 

 

 

 



2 februari 2022 

Gambia kent een klein aantal moerassen die, ondanks hun ligging aan de kust, zoet water bevatten. Een 
van de best bereikbare en goed toegankelijke zijn de Kartong Marshes. Het is toch wel ander half uur 
rijden en dus is het ontbijt weer om 07:00 om de drukte op de weg voor te zijn. We komen dan aan 
terwijl het dan nog redelijk koel is en het zicht goed. 

We hebben geen lijst van doelsoorten maar op elke plek waar we heen gaan komen bepaalde soorten 
voor die elders lastig of zelfs onmogelijk zijn. Ga je naar een droog agrarisch gebied toe dan kan je 
rekenen op algemene soorten als Plain-backed Pipit, overwinterende Tapuiten en Wattled Lapwings. In 
moeras met riet is dat natuurlijk heel anders en omdat we niet heel veel in dergelijk biotoop zullen 
rondlopen is dit onze beste kans op veel soorten zoetwater-gebonden soorten. En dan zijn binnen die 
groep natuurlijk nog een paar zeldzamere soorten zoals Painted Snipe, Woudaap (spp payesii) en Allen’s 
Gallinule (Afrikaans Purperhoen). Als we uitstappen is bijkans de eerste soort die ik in het riet zie lopen 
een Allen’s Gallinule!. Ondanks dat het gaat om een soort die vaak lastig of niet te zien is gaat de 
aandacht van de groep meer uit naar de iets herkenbaarder soorten of soorten die beter te fotograferen 
zijn. Hetgeen goed voorstelbaar is want het Purperhoen zit recht tegen de zon inkijkend en niet heel erg 
dichtbij. Zoals de 4-6 Black Crakes (Zwart Porseleinhoen), een tiental Smaragdpurperkoeten, vele 
tientallen White-faced Whistling Ducks en een paar Watersnippen. Verderop in het moeras lopen of 
vliegen verschillende Purperreigers, African Spoonbills, Black-headed Herons, diverse Ralreigers, 
Bosruiters en als klap op de spreekwoordelijke vuurpijl vinden we de Forbes’s Plover terug die hier 
anderhalve week geleden werd ontdekt! Deze Forbes Plevier vindt in Gambia zijn meest noordelijke 
grens van zijn verspreidingsgebied en zijn daarom beslist geen alledaagse verschijning. Voor 
ondergetekende is het de eerste keer! 

 

Forbes’ Plover 

 

Direct naast dit prachtige moerasgebied ligt een veel drogere habitattype, namelijk de West-Soedanese 
savanne. De West-Soedanese savanne wordt gekenmerkt door het naast elkaar bestaan van bomen en 
grassen. Dominante boomsoorten behoren vaak tot de familie Combretaceae en de tot de 
vlinderbloemenfamilie behorende onderfamilie Caesalpinioideae, sommige acacia-soorten zijn ook 
belangrijk. Deze boomsoorten treffen we hier dan ook aan. Een groot deel van de West-Soedanese savanne 
heeft het uiterlijk van een park, doordat nuttige bomen gespaard blijven van houtkap, zoals 
de shea (Vitellaria paradoxa), baobab (Adansonia digitata) en de soort Parkia biglobosa. Op de grond 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Combretaceae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Caesalpinioideae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acacia_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vitellaria_paradoxa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrikaanse_baobab
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worden sorghum, mais, gierst of andere gewassen geteeld. In februari, de maand waarin wij aanwezig zijn 
in het veld zijn de meeste gewassen inmiddels geoogst. Maar de akkertjes zijn nog steeds als zodanig 
herkenbaar. In combinatie met het moeras maakt het dit gebied zeer aantrekkelijk en afwisselend en 
dus ook rijk aan soorten. We treffen hier relatief veel soorten aan die op weg zijn naar Europa zoals de 
Westelijke Vale Spotvogel, de Orpheusspotvogel, Dwergarend, Westelijke Bergfluiter, Grasmus, Engelse 
Gele Kwikstaart, Gewone Gele Kwikstaart, Zwarte Wouw, diverse (30?) Visarenden, Paapje, Tapuit maar 
ook een lokale broedvogel: de Plain-backed Pipit. In de lucht zweven buiten de altijd en talrijke Hooded 
Vultures ook Pink-backed Pelicans en Great White Pelicans. Deze laatste soort is indrukwekkend groot. 

We lopen een flink stuk door deze savanne en komen uiteindelijk uit bij het strand. Op het strand staat 
een eenvoudig hutje waar je vers sap kan krijgen van sinaasappels of grapefruits. Op het strand is het 
heel rustig qua vogels maar daardoor is het wel even lekker om niet constant de verrekijker tegen de 
ogen aangedrukt te hebben. Maar de White-fronted Plovers (Vale Strandplevieren) verdienen toch wel 
wat aandacht! 

 

White-fronted Plover, vrouw. 

 

Als we de sapjes op hebben gaan we de bus in die naar het hutje is komen rijden. We rijden richting 
Sala, een klein plaatsje op de grens met Senegal en als we willen kunnen we daar, na de lunch, eventjes 
Senegal in varen. Op de vorige reis hebben we daar een prachtige Goliath Heron gezien.... dus wie weet! 

Als we daar aankomen om 13:30 en we de (heerlijke) lunch hebben genuttigd maken we om 14:30 
gebruik van de optie om een boot te huren zodat we over de rivier Senegal in kunnen varen. Het is een 
lekker rustig bootreisje van ongeveer drie kwartier tot we een enorme reiger zien.. Dat kan er echt maar 
eentje zijn: de Goliath Heron (Reizenreiger). Een Blauwe reiger als het ware maar dan zeer donkerrood 
met grijs en zwart… en toch zeker 2x zo groot! De reiger werkt ontzettend goed mee en ik moet 
toegeven dat ik nog nooit zo goed en van zo dichtbij een Reuzenreiger heb gezien.  Iedereen krijgt meer 
dan genoeg gelegenheid om deze gigant op de foto te zetten. We varen ook langs een wadplaat die 
door het tij boven water is komen te liggen. Op deze zogenaamde hoogwatervluchtplaats treffen we 
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een samensmelting aan van diverse stern- en meeuwensoorten aan: Reuzensterns, West-African 
Crested Terns, Grote Sterns, een enkele Visdief, Grey-headed Gulls en Dunbekmeeuwen. Niet verkeerd! 

Om 16:00 meert de boot weer aan bij het restaurantjein Sala en rijden we deels over een uitgedroogde 
kreek terug naar ons hotel. Daar komen we na anderhalf uur netjes aan. 

Deze avond gaan we om 19:30 uur eten bij Mango, een Indisch restaurant. Heerlijke curry’s daar! 

 

Goliath Heron, even rusten.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 februari 2022 

Deze ochtend gaan we vroeg weg omdat we gaan verkassen! We vertrekken om 0700. Iedereen is om 

06:30 met de koffers naar de receptie gekomen en maakt in het restaurant een ontbijtje klaar om mee 

te nemen. 

We gaan naar het oosten. Uiteindelijk zal de reis zijn meest oostelijke punt bereiken bij Georgetown 

(ook bekend als Janjanburreh) maar zo ver gaan we vandaag zeker niet rijden. We zouden teveel 

mooie plekken overslaan die toch echt in het rijtje van must-sees horen te staan. Eén daarvan is de 

Pirang Shrimp Farm, een garnalenkwekerij die ooit is opgezet door mensen uit Zweden maar door 

omstandigheden door hun is verkocht aan lokale mensen. Het terrein bestaat uit tientallen (60+) al 

dan niet vervallen kweekvijvers waarin zoutwater ingelaten wordt vanuit de Gambia. Larfjes worden 

opgekweekt uit eitjes en die worden vervolgens in enkele maanden daar opgekweekt tot zij het juiste 

formaat hebben. Helaas is de kwekerij in verval geraakt. Wat voor vogels (nog) wel zijn voordelen 

heeft omdat een aantal bakken gedeeltelijk gevuld is met water of in een slik-achtige situatie verkeert. 

 

We komen om 0900 uur aan en de zon is nog amper door de bewolking gebroken. Er hangt nog vocht 

in de lucht, de vegetatie is nog vochtig. Dat komt natuurlijk ook omdat we ons hier in een heel natte 

omgeving bevinden. Als we uit de bus stappen en een kop koffie nemen uit de thermoskannen die we 

meegebracht hebben horen we Mourning Collared Doves zingen en vliegt er een Witgatje uit een smal 

slootje naar een klein poeltje. Daar zit ook een Ralreiger. Naast het poeltje alarmeert een spotvogel-

achtige vogel aan het geluid te horen. Het blijkt uiteindelijk de meest voor de hand liggende soort te 

zijn: de Westelijke Vale Spotvogel. Boven het aangrenzende Pirang Forest roept een Grey Hornbill en 

roept een Yellow-crowned Gonolek (Goudkapfiskaal).  

De koffie is op en we lopen over de brede dijken door het gebied. We genieten nog even van de 

relatieve koelte van 20 graden.  



Het gebied is misschien niet het meest aantrekkelijke gebied waar we heen gaan maar het staat hier 

stijf van de soorten én aantallen. Ook zien we hier veel soorten die we hierna niet of nauwelijks meer 

zullen zien zoals de Europese Flamingo’s. In een wat noordelijker gelegen kweekvijver vliegen twee 

Great-White Pelicans (Roze Pelikaan) weg, gevolgd door enkele iets kleinere Pink-backed Pelicans 

(Kleine Pelikaan). In de plas blijven voornamelijk African Spoonbills en Europese Lepelaars achter. Op 

de achtergrond staat een klein verlaten huisje waarop een African Yellow-billed Stork (Afrikaanse 

Nimmerzat) staat. Zodra we die in de telescoop hebben zien we nog een tweede vogel. We lopen 

verder en schuilen soms even onder de boompjes langs de dijksjes. In deze Tamarisk-achtige 

boompjes (Tamarix africana?)  foerageren enkele Tjiftjaffen naast Bronze-winged Mannikins (Gewoon 

Ekstertje). 

Maar het zijn hier vooral de steltlopers waar we voor komen. In enkele aangrenzende bakken zien we 

meerdere Kemphanen, twee Poelruiters, verschillende Kleine Strandlopers, enkele 

Krombekstrandlopers, Tureluurs, Bontbekplevieren, Bonte Strandlopers, Steenlopers, Grutto’s, een 

tweetal Kittlitz’s Plovers (Vale Strandplevier), Senegal Thicknees, Kleine Mantelmeeuwen, tientallen 

Dunbekmeeuwen, Grey-headed Gulls, Reuzensterns, Dwergsterns en West-African Crested Terns 

(Afrikaanse Koningsstern).  

Boven onze hoofden vliegen verschillende zwaluwen zoals Pied-winged Swallow, Huiszwaluw en West-

African Swallow. Op onze weg terug naar het busje ontdekken we nog een Desert Grey Shrike, een 

Woestijnklapekster, feitelijk is dit een ondersoort van de Gewone Klapekster (Lanius excubitor) maar 

wordt door verschillende takken als aparte soort beschouwd.  

 

Woestijnklapekster 



Het is inmiddels zo heet geworden dat we het busje onze kant laten opkomen zodat we zo snel 

mogelijk wat kunnen drinken. 

We gaan snel verder want we kunnen niet wachten tot we op de autoweg zijn zodat we de wind door 

de raampjes binnen kunnen laten komen om ons te verfrissen. 

Het is nu nog een kleine twee uur rijden naar onze overnachtingsplek: de heerlijke oase die AbCa’s 

Creek Lodge heet. We stoppen alleen als we iets bijzonders zien om de snelheid er in te houden. We 

zien onderweg wel een Dark-chanting Goshawk en een Grey Kestrel maar die gaan we nog wel beter 

zien. We stoppen echter wel degelijk voor de meer dan imposante Long-crested Eagle (Afrikaanse 

Zwarte Kuifarend) zien. Kanonne wat een beest!  

We hebben een iets late lunch in “Abca’s”  en kunnen ons in de recent gerenoveerde kamers 

douchen, opknappen en tot rust komen. Al zijn de fotografen onder ons erg onder de indruk van de 

vele  glossy Starlings die in de tuin aanwezig zijn zoals Bronze-tailed Glossy Starling, Long-tailed Glossy 

Starling, Splendid Starling en Purple Starling. 

 

Een walhalla voor fotografen… 

 

 

 

 

 



Om 17:00 plannen we een Abca’s Roadside Bird Walk in. Een namiddagwandeling die altijd voor 

verrassingen zorgt. Tegen die tijd dat we gaan lopen heeft iedereen zelfs even de kans gehad om te 

kunnen zwemmen, slapen of om een koud biertje te nuttigen in bij de bar/restaurant waarvan het dak 

echt prachtig is opgeknapt! 

Recent heeft er een behoorlijke brand door het gebied getrokken waardoor veel ondergroei is 

afgebrand. Of het al dan niet op natuurlijke wijze is gebeurd weten we niet. Wat we wel weten is dat 

deze vegetatie daar heel goed tegen kan en snel regenereert. Het voordeel is dat het Scharrelaars 

aantrekt. We zien dan ook een stuk of 6-7 Abyssinian Rollers (Sahelscharrelaars) die zoeken naar 

slachtoffertjes van het vuur. Deze scharrelaars trekken door Afrika in een Noord-Zuid en Zuid-Noord 

beweging en gaan heel gericht op branden af.  

 

Abyssinian Roller op zoek naar brandslachtoffers 



Langs de weg lopend zien we ook de mooie Scarlet-chested Sunbird (Roodborst Honingzuiger), 

Northern Puffback en twee verschillende soorten Bijeneters: de Europese Bijeneter en de White-

throated Bee-eater. Modou imiteert, door te fluiten, een Grey-headed Bushshrike en die reageert 

uiteindelijk ook en een paar minuten later is de vogel ook redelijk goed te bekijken.  

Vanuit de reisleiding is de hoop dat we tegen de schemering, op de plek waar het brakke water van de 

kreek bijna tot aan de weg komt, de Four-banded Sandgrouse (Vierbandzandhoen) gaan zien.  En dat 

lukt! We zien er in elk geval drie.  

Tegen de tijd dat we weer terug zijn gelopen naar de lodge is het een al bijna etenstijd. Om 19:30 uur 

is er een lopend buffet. Met een soepje vooraf, met kroepoek. De eigenaren van de lodge is een 

echtpaar waarvan de man Gambiaans is en de vrouw Nederlands. Dat zorgt ervoor dat sommige zaken 

een wat Nederlands karakter hebben, zoals de kroepoek (ok… Indonesisch maar toch..) en de soep 

voorafgaand aan de maaltijd. Ook handig dat je, als ze er is, in het Nederlands om informatie kan 

vragen. 

 

Four-banded Sandgrouse in de schemering 

 

 

 

 

 

 

 



4 februari 2022 

Deze morgen gaan we vroeg uit de veren. We spreken af om vóór 07:00 uur bij onze chauffeur Lamin 
de koffers in te leveren en daarna voor het ontbijt naar het restaurant te gaan. Om 0700 smeren we ons 
verse stokbrood in met jam, zelf gemaakte pindakaas of leggen er plakjes Cheddar op. Een kopje thee 
of koffie past in het schema en omdat alles strak verloopt zitten we om 0730 in de bus voor een héle 
lange dag rijden met hoge temperaturen. Iedereen is op de hoogte van de dag die gaat komen. Daar 
gaan we, naar Georgetown, ons meest oostelijke punt van de reis! 

Na ruim 3 uur en onze oversteek over de Senegambia-brug. Een brug waar al in 1956 plannen voor 
waren om die te maken. De constructie begon echter pas  in 2015 en in 2019 was de brug klaar. Niet 
alleen voor de handel tussen Senegal en Gambia is de realisatie van de brug van zeer groot belang, ook 
voor ons als toeristen is het een enorme vooruitgang. Voor 2019 moest elke auto met en roestige kleine 
veerboot overgezet worden. Daardoor stonden er urenlang auto in de rij om over te kunnen steken. 
Zoiets kon je een halve dag kosten. Nu rijden we in één keer door.  

Na de brug is het nog 10 kilometer naar Farafenni, het stadje waar Modou en ik stokbrood kopen, 
sardines, smac, gekookte eieren, fruit, blikjes drinken, blokken ijs en mayonaise. Het kost een half uurtje 
maar je kijkt je ogen uit in dit overmatig drukke stadje waar overal handelaren rondlopen/fietsen, fruit 
in opgestapelde piramides te koop aangeboden worden, overal stalletjes waar je kan eten, bedelende 
kinderen, winkeltjes in oude zeecontainers.. een hele andere wereld, ook ten opzichte van het rijkere 
westelijke deel van het land. 

Onze eerste vogelstop is net ten oosten van het stadje en heet Farafenni marshes. In een gebied dat 
bestaat uit vochtig grasland, riet/pitrusvelden omrand door boomgroepjes met af en toe een poeltje. 
Dit is een van de betere locaties om te zoeken naar de Black-crowned Cranes (Kroonkraanvogel) die, 
geluk moet je soms hebben, al snel in beeld komen. Verder was het er relatief rustig qua vogelsoorten. 
Wel veel African Jacana’s, 2 fraaie Pearl-spotted Owlets, weer een Orpheusspotvogel, een drietal Bruine 
Kiekendieven, een opvliegende Purperreiger en een groepje van 15 White-backed Vultures die hoog in 
de lucht cirkelden. 

 

Pearl-spotted Owlet 



Na een dik uur daar te hebben rondgelopen zijn we de bus weer ingestapt en bracht Lamin ons naar de 
plek waar we kans maken op Black-bellied Bustard, White-bellied Bustard en Spotted Thicknee. 

In linie stelden we ons op onder “bevel” van generaal Modou.  Met steeds zo’n 10-20 meter tussen elk 
van ons in liepen we over de akkertjes waar de Couscous geoogst was. Deze akkertjes werden 
afgewisseld door 70-90cm hoog, mooi glanzend goudgeel gras. In eerste instantie leverde dit niets op 
behalve dat Joost een vrij zeldzame Desert Cisticola waarnam en een gewone Kwartel opstootte. Het 
nadeel van in linie lopen om de Trappen te vinden is dat je kans hebt dat de anderen niet zien wat jij 
wel ziet. Gelukkig waren het in zoverre niet de meest bijzondere soorten en ook niet ons doel daar in 
die akkers. Bij een tweede poging, waarbij de gasten onder een solitaire boom in het veld konden blijven 
staan, lopen Modou en Joost verder zigzaggend. Uiteindelijk levert dit een prachtige Black-bellied 
Bustard op! En deze vloog bovendien mooi langs de groep voorbij. Kijk eens aan, daar doe je het voor! 

Een derde poging om ook de White-bellied Bustard op te pikken leverde helaas niets wit-buikigs op maar 
wel 2 Black-headed Lapwings XC703002 en zowaar twee Rosse Waaierstaarten waarvan eentje door de 
hele groep is gezien. Een lastige verscholen soort, al overwinteren deze vogels hier overal in de 
doornstruiken in de drogere delen van Gambia. 

Onze mars door de velden gaat verder. De zon is inmiddels flink aan het branden en de temperatuur ligt 
nu ruim boven de dertig graden, in de schaduw. Wij lopen echter met name in de volle zon. Het zoeken 
is nu gericht op het vinden van de Temminck’s Courser. 

Natuurlijk weet Modou, zoals zo vaak, precies waar hij in welk veldje moet kijken. Waardoor hij meestal 
een doelsoort als eerste weet te vinden. Zo ook met de Temminck’s Courser. Twee vogels lopen in een 
geoogst veldje waar vermoedelijk pinda’s hebben gegroeid. 

 

Temminck’s Courser in de verzengende hitte.. 

 

Modou vraagt ons allemaal om te wachten in de schaduw waarna hij met een omtrekkende beweging 
onvermoeibaar onder de Afrikaanse zon langs de Renvogels loopt en de vogels daarna weer naar ons 
toe drijft. Dit lukt aardig zonder de vogels enorm schrik aan te jagen. Dit overkomt de vogels die op dat 
moment niet broeden natuurlijk hoogst zelden en er lopen natuurlijk vaker boeren in die velden rond. 
De lucht trilt behoorlijk dus fotograferen levert geen posterwaardige kwaliteit foto’s op maar gegeven 
de omstandigheden zijn we tevreden. Na 10 minuten vliegen de twee vogels 100 meter weg om weer 
te gaan zitten. We laten de vogels verder met rust. 

https://xeno-canto.org/703002


We lopen met plezier terug naar de bus. Niet alleen vanwege de Trap en de Renvogels maar ook 
vanwege het vooruitzicht van koude blikjes fanta en cola. We rijden naar onze lunchplek. Het is 
inmiddels al 14:00 geweest en we hebben honger. 

Op drie kwartier rijden ligt een grote waterplas, nabij het stadje Kauur, waar we onder de bomen van 
onze lunch genieten. Ondertussen zien we hier van alles waaronder ook wat bijzondere soorten zoals 
de Brown Snake-Eagle, African Hawk-Eagle, Poelruiter, Bush Sparrow. Maar wij zijn ook gezien.. een 
groepje van ongeveer acht bijzonder nieuwsgierige kinderen uit een klein aangrenzend dorpje Jamwilli 
is schoorvoetend dichterbij gekomen en om de hoek van de bus staan ze wat verlegen naar ons te 
staren. Ze durven niets te zeggen en zijn wellicht al blij dat ze niet weggestuurd worden. Als dan blijkt 
dat wij het prima vinden komt er een ‘’hello’’ uit. Anita uit onze groep wil graag wat geld aan de kinderen 
geven. Dat kan, maar niet zomaar. Modou gaat dat geld verdelen. De kinderen stellen zich netjes en 
moeten aangeven of ze er met broertjes of zusjes zijn. Dat geven ze eerlijk aan en ze wijzen keurig aan 
wie familie is. Zodat is duidelijk  wie bij wie hoort en hoeveel ze krijgen. Blij met het geld rennen ze weg. 
Na 10 minuten komen er vier vrouwen aangerend. Zij willen ook wel wat geld. Met enige tegenzin van 
Modou krijgen deze jonge vrouwen ook wat geld door Joost, van de groep. Met de waarschuwing van 
Modou dat ze nu niet het hele dorp moeten gaan waarschuwen anders komen we ‘’nooit meer terug” 
luidt de waarschuwing. 

Maar de kinderen die al een half uur uit beeld zijn verdwenen hebben dat natuurlijk niet meegekregen 
en als er geld uitgedeeld word is het ook lastig om dat niet tegen anderen te zeggen. De armoede is 
groot in dit deel van Gambia dus voor dergelijke kansen word gerend…. en dus komen er nog 10 jonge 
meisjes van 6-14 jaar. Na 5 minuten gepraat en wie-hoort-bij-wie worden ook zij voorzien van een klein 
beetje geld dat in dankbaarheid aangenomen wordt. Het gaat globaal om 25 dalasi per kind (50 
eurocent). Een beetje vergelijkbaar met het geven van 3-4 euro aan een kind in West-Europa. 

Na de lunch rijden we weer richting de weg. De waterplas loopt tot aan de weg en er met buizend 
onderdoor. Dus aan beide kant is water, slikrandjes en staan tamarisken. We hopen er op 
overwinterende Vorkstaartplevieren en die wens komt uit. In totaal zien we er zeker 18. Tijdens het 
scannen vliegt er ook nog een Grauwe Kiekendief door ons beeld die even later thermiekend 
teruggevonden word. We zijn echter ook terecht gekomen in de regio waar we nu scherper moeten 
opletten op de aanwezigheid van de Egyptian Plover (Krokodilwachter) voor vele vogelaars in de 
wereld een zeer gewilde soort om eens te zien.                                                                                                                                        
Omdat we voor de Vorkstaartplevieren even uit de bus gestapt zijn hebben Modou en Joost de tijd om 
tot het einde van de plas te lopen, zo’n 150 meter van de bus. Tot onze verrassing lopen daar twee 
prachtige Greater Painted Snipes (Goudsnippen) in het dunste laagje water rond. Ze laten zich zeer 
fraai bekijken! 

 

Greater Painted Snipe en Spur-winged Plover 



Onze tocht gaat weer verder om, na wederom een half uurtje rijden, weer te stoppen bij een 
waterplasje. Zo’n vijftig meter voor het waterplasje ziet Modou onze eerste Roodkeelbijeneter. Helaas 
zit deze vogel in de schaduw maar onze kans op een betere waarneming van deze briljante vogel zal de 
volgende dag komen. Het plasje dat vijftig meter verderop ligt lijkt aardig verlaten. In elk geval stikt het 
er niet van de soorten. Met nauwgezet speurwerk met de telescoop ontdekken we als groep toch wéér 
twee Goudsnippen! En boven de Goudsnippen zit een Malachite Kingfisher. Een stuk verderop loopt 
een Watersnip rond, ook nieuw voor de lijst.  

We hebben nog één kans op de Krokodilwachter. Dat is minimaal een half uur rijden maar ook die plas 
levert geen Krokodilwachter op. Wel zien we hier de bizarre Exclamatory Whydah in zomerkleed. Wat 
een krankzinnig grote staart hebben die kleine vogeltjes! Zo levert het zoeken naar soort X toch vaak 
soort y op. En in dit geval zeker niet minder fraai! 

De allerlaatste plek waar we stoppen deze dag, het is inmiddels 17:00 geweest, is een schitterend klein 
meertje waar we hopen om de Pygmy Cotton Goose te zien. Dat kost ons wel geteld 20 seconden als 
we vier vogels in beeld krijgen waarvan ook een prachtig mannetje. 

Nu moeten we echt doorpakken want alle stops en successen hebben ons wel vertraagd, Elk voordeel 
hep ze nadeel. Snél naar onze overnachtingsplek “”Sensending” in Janjanburreh (Georgetown). Na een 
zeer warme dag waarin we in de hitte op zoek gingen naar de Trappen en Renvogels, hoopten op 
Goudsnippen, Pygmy Cotton Goose en Egyptian Plover kunnen we ons verhitte lijf eindelijk wassen 
onder de douche.  

We komen aan bij Sensdending om 18:30 en om 20:00 staat onze gebraden kippenpoot met friet en sla 
op ons te wachten. Het verblijf in Janjanburreh is spartaans te noemen maar in deze regio is dit een 
prima accommodatie voor twee nachten. Ieder heeft zijn eigen hutje, de douche werkt en geeft fris 
water. Er hangt een klamboe en het uitzicht over het water met een koud biertje in de hand is 
fantastisch.  

Om 22:00 gaat bij iedereen het lampje uit en zorgen we dat we om 07:00 weer naast ons bed staan. 

 

5 februari 2022 

De wekker ging deze dag weer rond 07:00 bij iedereen. Waarna we onze vaste plekjes weer innemen 

in de bus rond 07:30. Na één uur en 20 minuten rijden staan we weer op de plek vlakbij het dorpje 

Njau waar we gisteren hoopten op de Egyptian Plover maar waar we verrast werden door Exclamatory 

Wydahs. Door een ander groepje vogelaars waren hier gisteren niet minder dan vier Egyptian Plovers 

gezien maar wat dieper de savanne in langs een dode rivierarm. We weten niet of ze er nog zitten en 

ook niet exact wáár de vogels hebben gezeten. Om de afstand snel af te leggen gaan Modou en ik met 

zijn tweeën op pad om op die manier snel een lang stuk langs de rivierarm te lopen. Helaas komen we 

onverrichter zaken terug. Dit hoort erbij. Vogels zitten niet vastgenageld aan de grond. Gelukkig zit 

Gambia vol met fantastische vogelsoorten in alle kleurcombinaties en maten. En onze lijst van 

waargenomen soorten begint al flink op te lopen!  Langs de rivierarm zaten nog een paar Afrikaanse 

Groene Bijeneters te roepen: XC702898 en zeker één Iberische Gele Kwikstaart viel op door de rauwe 

scherpe roep. 

Eén van de hoogtepunten van vandaag ligt enkele minuten verder rijden. Een kolonie Red-throated 

Bee-eaters (Roodkeelbijneneter). Voor de fotografen een must. De vogels laten zich hier zeer goed 

bekijken en zijn mensen gewend. Omdat de omgeving hier behoorlijk overzichtelijk is en veilig kan 

iedereen hier een beetje rondlopen. De meesten blijven echter bij elkaar omdat je met zijn allen toch 

meer ziet. Siegfried gaat vol voor de Bijeneters en stelt zich op bij de rand van de klei-afgraving waarin 

de Bijeneters hun holen hebben uitgegraven. Ik zet wat takken bij de rand neer en laat een tak over de 

https://xeno-canto.org/702898


rand hangen waar de Bijeneters mooi op kunnen zitten. Die takken zijn er op dat moment bijna niet en 

niet alleen de fotografen vinden dat prettig, ook de Bijeneters vinden zo’n uitkijkje vlakbij de nesten 

erg fijn! Een win-win situatie dus!  Met de rest lopen we een rondje langs de afgraving. Na een uur 

komt de bus onze kant op en vinden we een plekje in de schaduw om wat te drinken. Het is dan bijna 

12:30 en al aardig opgewarmd. Voor de lunch rijden we drie kwartier richting een historische 

steencirkel. De omgeving van Wassu, waar ook de klei-afgraving ligt, is bekend om de steencirkels. Een 

gangbare theorie is dat de stenen rond de graven van chefs of koningen werden geplaatst, zoals ook 

de koninklijke figuren werden begraven in het oude Ghanese rijk. Daardoor werden sommige van deze 

steencirkels heilige plaatsen. In Wassu is een museum over de Steencirkels. Terwijl we onder de acacia 

een broodje eten komt een mannetje Pygmy Sunbird (Kleine Honingzuiger) kijken wat we aan het 

doen zijn. Op de weg fietsen kinderen naar school. Alhoewel we 100 meter van de weg zitten komt 

een vijftal kinderen toch even buurten. Ze zijn op weg naar school, vele kilometers verderop. 

Sommigen kinderen zitten achterop de fiets of op de stang om mee te liften.  Echt haast lijken ze niet 

te hebben en ze vinden ons blijkbaar veel interessanter dan school! Maar na een praatje van 5-10 

minuten gaan ze toch verder. De plicht roept! 

Na de lunch gaan we terug naar Janjanburreh (Georgetown). Vanuit de auto zien we heel kort een 

Trap die door een Wahlbergs Eagle gepest wordt. In Janjanburreh aangekomen (14:30 uur) stappen 

we voor onze tweede boottocht in een degelijke, brede maar gelijktijdig eenvoudige boot. Het dak is 

gemaakt van verschillende stukken zeil. Maar we hebben een dak! En dat zal erg welkom zijn! 

Het begin van de tocht begint in het stadje en is om die reden nog redelijk rustig. Maar na een kleine 2 

kilometer varen zien we een tweetal Nijlpaarden op de rivier!  

 

Één van de twee Nijlpaarden… zeker geen ‘’zekerheidje’’ op een Gambia-reis! 

 

En de eerste Marabou Stork hangt in de lucht. Even later zien we ook een tiental White-backed 

Vultures (Witruggier) ronddraaien in de lucht, in het water en op verschillende takken zitten 

Slangehalsvogels, Hamerkoppen, Striated Herons en Blue-breasted Kingfishers.  



Tijdens deze boottocht hopen we ook de African Finfoot (Watertrapper) te zien. Een heel bijzondere 

vogel die nog het meest lijkt op een kruising tussen een Waterral en een Fuut. 

Het is wel erg heet vandaag en de dazen plagen ons. Met Deet is dat probleem veelal opgelost maar 

de zon brandt fel. We zijn blij met het dakje en de koelbox van de kapitein zit vol ijs en blikjes fanta en 

cola. Rond 16:45 komen we op het keerpunt op de rivier, bij een eilandje. In de bomen van dit 

eilanden broeden de Maraboes en enkele paren Witruggieren.  Het is ook de plek waar we een andere 

goede soort zien: de Square-tailed Drongo! Ondertussen zien we ook verschillende Black Crakes, de 

kleine bruine Swamp Flycatcher, wéér een Goudsnip (wat een geluk hebben we met deze soort!). 

Maar indrukwekkend zijn ook de Guinean Babboons (Bruine Baviaan),  de Red Colobus Monkeys (Rode 

Colobusaap) en  Green Vervet Monkeys (Groene Meerkat). 

Op de terugtocht ziet Anita een vogel langs de kant van het water zwemmen. Het is de African  

Finfoot!  Dé soort waarvoor veel vogelaars juist hier met een bootje de rivier op gaan. Zoals 

geschreven valt er nog veel meer te zien en te ontdekken hier maar de Finfoot is voor veel vogelaars 

wel een soort-van heilige graal. Goed gedaan Anita! 

 

De African Finfoot! 

 

De tocht heeft lang geduurd en we zijn pas na 18:00 terug in Janjanburreh. Met Anita koop ik wat 

oliebol-achtige lekkernijen en pinda’s voor iedereen. Maar iedereen kijkt uit naar een ijskoude Cristal 

(bier) en een douche! 

We eten, met kaarslicht, om 20:00.  De eigenaar van de overnachtingsplek heeft gebakken Makreel 

zonder graat, rijst en gebakken uitjes voor ons gemaakt. Met een koude Cristal is het eten wederom 

heerlijk! We werken onze lijsten bij van soorten die die we gezien hebben en na het eten praten we 

nog wat na over de dag. Om 22:30  is iedereen echter wel naar hun hutje vertrokken en blijf ik nog 

achter om nog wat te werken. Met het getsjirp van krekels, een verre blaffende hond en muziek van 

West-Afrikaanse trommels (Djembés) is dat geen straf. Onder het licht van een lantaarn jagen grote 

vleermuizen op nachtvlinders. De Afrikaanse nacht slaat haar deken over ons heen.  

 

 



6 februari 2022 

Na een betere nacht slapen zitten we om 07:30 wederom aan het ontbijt in Sensending. De 

vleerhonden hielden zich rustiger vannacht. Wellicht waren toch niet alle vijgen al rijp? Na het ontbijt 

halen we onze koffers uit onze hutten, kijken nog even rustig over de rivier naar voorbij varende 

bootjes en vogels zoals de kleine lieflijk ogende Swamp Flycatcher (Moerasvliegenvanger) en de Violet 

Turaco in de vijgenboom. In de struiken naast de rivier zingt een Yellow-crowned Gonolek 

(Goudkapfiskaal). In het stadje halen we nog wat ijs op en wat blikjes drinken en gaan dan op weg.  

Onze eerste stop is zeer dichtbij en stelt an-sich niet veel voor. Bij het dorpje Sankulaykunda is een 

kleine klei-afgraving naast de weg, een paar minuten van Sensending. Het is een goede locatie voor 

het zien van de Gosling’s Bunting (Goslings Gors), een gors met een zwart-wit gestreepte kop. De 

afgraving is niet groter dan 30 bij 50 meter schat ik en, alsof op afspraak, zit de gors in een struik op 

ons te wachten. Althans zo lijkt het. Voor de fotografen is het niet lastig om er een plaatje van te 

schieten. 

 

Gosling’s Bunting 

  

Ons doel voor vandaag zijn de Jahaly Ricefields. Een enorm gebied met talloze akkertjes (maïs, 

couscous en pinda’s) maar vooral rijstveldjes. Een deel in gebruik, een ander deel is geoogst waarvan 

een deel nog wat water bevat, een ander deel kurkdroog staat en daarvan is weer een deel in brand 

gestoken. Ook zijn er braakliggende rijstveldjes die geheel overwoekerd zijn geraakt met lelies en 

andere waterplanten. Daarin lopen vele tientallen African Jacana’s (Lelielopers) en Squacco Herons 

(Ralreigers). Al met al een veelvoud aan terreintypes. Tussen al die velden lopen zand/kleiweggetjes 

en slootjes met af en toe een Acacia. In de lucht zien we een fraaie Bateleur en bij een groot gemaal 

ligt een rietveld. In dat rietveld horen we enkele Kleine Karekieten en zien we ook zeker twee 

Rietzangers. Het is ook de plek waar mijn vogelboek geheel onvrijwillig te water raakt. Door Modou 



enkele dagen later opgelost door het te vervangen door eenzelfde gids die hij thuis (driedubbel) had 

liggen. 

Als we na de korte onderbreking bij het gemaal verder lopen zien we een Europese Draaihals in een 

acacia langs een pad zitten. Al is hij érg lastig te zien. In de lucht hangen hier altijd veel rover rond. Als 

we bij de Draaihals omhoog kijken zien we een Wahlberg’s Eagle en een Beaudouins Snake-eagle. 

Voor de scherpe opletter was de hard voorbij vliegende Zomertortel wellicht ook nog nieuw voor de 

vogellijst. Een tweetal Tawny Eagles (Savanne-arend) en Europese Bijeneters maken het lijstje hier wel 

af. Al ontdekken we op de droge akkertjes ook nog een aantal Gele Kwikstaarten. Wat ons ook opviel 

hier waren de Oeverzwaluwen en Huiszwaluwen die naar noord vlogen in redelijk hoge aantallen 

(tientallen in de paar uren dat we er al dan niet goed op gelet hebben). We namen aan dat deze vogels 

inmiddels alweer op weg zijn naar Europa. 

We stappen hier weer in de bus en rijden andermaal weer op de South-bank Road richting AbCa’s 

Creek Lodge. 

We stoppen uiteraard nog onderweg. Zeker in geval van de Dalaba Ponds. Een prachtig zeer ondiep 

meertje ramvol met prachtige paarse lelies en fraaie ronde bladeren. Wat gisteren niet lukte. Lukte 

vandaag wel! Tussen al die bloemen en bladeren zwemmen enkele bijzondere eendjes: de African 

Pygmy-Goose, wat helemaal geen gans is (Goose) maar “gewoon” een heel klein eendje. Vandaar dat 

we hem in het Nederlands gewoon Afrikaanse Dwergeend hebben genoemd. Rare jongens die 

Engelsen.  Aan de noordzijde van de plas liggen zo’n 65 White-faced Whistling Ducks. Deze eenden 

hoor je over het algemeen eerder dan je ze ziet. En niet geheel verrassend: fluitend. 

We gaan hier ook even lunchen. Lamin gaat naar het aangrenzende dorpje Dalaba stokbrood halen en 

sardientjes in blik. 

In de lucht komt een klein groepje Vale Gieren overgevlogen. Ook zij zullen deels weer op weg zijn 

naar Europa? Even later vliegt er nog een Marabou Stork over. 

Na de lunch rijden we stevig door en stoppen we een uur voor we weer bij AbCa’s zijn bij Raptor 

Bridge. Het is elke keer weer de vraag wat de plek nu weer oplevert. Alhoewel de plek zichzelf niet laat 

omschrijven als het paradijs op aarde valt het eigenlijk nóóit tegen. Het landschap is weliswaar mooi 

maar er lopen ook altijd mensen rond, koeien, er ligt het nodige zwerfafval en er staan heel veel 

houten hekjes om de koeien uit de akkertjes te houden die voor 40% het landschap bepalen. 

Maar zoals gezegd: het is altijd en goed idee om hier even de benen te strekken.. We zien hier 

bijvoorbeeld een Dwergarend en een hele fijne andere rover; de Afrikaanse Boomvalk. Alhoewel deze 

als een pijl door de lucht schoot en ook in een paar seconden ook weer achter de mahoniebomen 

verdwenen was. Desalniettemin ziet een aantal gasten de rover langs vliegen! 

In een van de Mahoniebomen hangt een reusachtig nest van Afrikaanse Honingbijen dat de moeite 

waard is van het bekijken. Ook roept hier een paartje Pearl-spotted Owlets en vliegt er ook nog een 

adulte Palmnut-Vulture langs. Ook nu dus: prima keuze om hier even te stoppen! 

Aan het begin van de avond lopen we weer het paradijs binnen bij AbCa’s Creek Lodge. De rust, de 

ruimte, de inrichting van de huisjes, de goed onderhouden gebouwen en fraai aangeklede restaurant 

en bar maken dit altijd een hoogtepunt voor de gasten. Het geeft ook de sfeer van een lodge zoals we 

die wellicht kennen van Zuidelijk- en Oost-Afrika. 

 



7 februari 2022 

Terwijl de White-crowned Robin-Chat zingt en de Green Vervet Monkeys door de bomen rennen 
worden we wakker. De ochtend klinkt ongeveer zo: XC702914. In de mangroven zingt een Blue-breasted 
Kingfisher zijn wat melancholische zang. Ons ontbijt, met zelfgemaakte pindakaas is om 07:30. Vandaag 
staat er rust op het program. Wel gaan we in de ochtend nog even vogelen maar na de lunch is het 
gedaan voor vandaag en kan ieder doen en laten wat hij of zij wil. 

We vertrekken 08:00 uur. Het is eigenlijk best koud en voor het eerst zie ik mensen met een vest of trui 
aan. Ik ben benieuwd hoe lang we die aanhouden vandaag. We lopen zelf naar de verharde weg vanuit 
Abca’s. dat is amper 300 meter en lopen daarna nog een stukje langs de weg. Vriendelijk begroet door 
voorbijkomende mensen op krakkemikkige brommertjes. We zien langs de weg een paar Abyssinian 
Rollers maar ook de fraaie Vieillot’s Barbet (Rood-gele Baardvogel) en Grey Kestrel (Grijze Torenvalk).  

Lamin rijdt ons een stukje voorbij en lopen daarna naar de bus en rijden verder. We rijden vervolgens 
naar een plek waar we op zoek gaan naar nieuwe soorten. Het is een gebied dat een mengeling is van 
kleine akkertjes, hoge rietachtige veldjes, plantages en droge savanne. Met de heerlijke temperatuur 
van amper 20 graden en een zonnetje is het heerlijk vogelen! Voor zover we echt keiharde doelsoorten 
hebben staat bij de leiding van deze vakantie de specialiteit van het gebied wel op de planning: de 
Brown-rumped Bunting (Bruinstuitgors). 

Vanuit Abca’s is deze locatie misschien 10 minuten rijden. Het is vooralsnog “Modou’s Bunting place” 
gaan heten. Bij een vriendelijke boer, Albert genaamd, heeft Modou zeer recent een poel gegraven, met 
beton ervoor gezorgd dat het water blijft liggen en die gisteravond nog vol gegooid met emmers water. 

Bij deze poel is provisorisch, maar effectief, een rieten vogelhut gemaakt. Met relatief lage kosten is er 
weer een prachtige plek bijgekomen voor onze vogelavonturen in Gambia! Als we even geduld hebben 
zien we een goede soort voor de lijst, de Black-faced Firefinch (Larvenamarant) en Sahel Bush-sparrow 
(Kleine Rotsmus), naast veel gewonere soorten als Red-cheeked Cordon Bleu (Blauwfazantje), Bronze 
Mannakin, African Fire-finch (Donkerrode Amarant) en Mozambiquesijs (Yellow-fronted Canary). 

 

Je zou hem bijna vergeten omdat ie zo algemeen is… maar de Speckled Pigeon is een erg mooie vogel! 

https://xeno-canto.org/702914


Omdat het nog relatief fris is blijven we niet lang in de hut. Het is nog geen 10:00 uur en overal horen 
we vogels roepen en zingen en die willen we natuurlijk goed bekijken en als het even kan fotograferen. 
Verder dus. 

Het is al snel warm en rond 10:30 loopt iedereen in zijn of haar T-shirt. Modou is erop gebrand om ons 
de Brown-rumped Bunting te laten zien maar we genieten minstens net zoveel van de uiterst fraaie 
Brubru (Broebroe) en twee (!) overvliegende Long-crested Eagles!. In het riet zingt een Whistling 
Cisticola (Fluitgraszanger) en in een dood boompje zit een adulte Dark-Chanting Goshawk (Donkere 
Zanghavik).  Als we onder een acacia schuilen voor de zon en de warmte zien we een Senegal Batis 
(Senegalese Vliegenvanger) in het boompje voor onze neus en daardoor zien we ook een klein bruin 
vogeltje aan de punt van een tak met zijn snavel in het hout peuren. Het is de Brown-backed 
Woodpecker (Bruinrugspecht). Het is de vijfde spechtensoort van de vakantie.    

Achter op het terrein zingen twee White-fronted Black Chats (Witkapmiertapuiten). En die klonken zo: 

XC702991 . Dit is het punt waar we weer omkeren en terug gaan naar de vogelhut. In de lucht komt weer 
een schitterende Bateleur overgevlogen. Toch wel een van de fraaiste roofvogels van de wereld. 

Het is warm en inmiddels gaat er wel een blikje fris in bij ons. Als we daar aankomen zitten er al een paar 
vogels bij de poel. Water is schaars in deze periode en is dan ook snel gevonden. Het is erg dankbaar werk 
om zo’n poel aan te leggen want het trekt vrijwel meteen vogels aan. Voor 65 dalasi (1 euro) krijgen we van 
Albert een blikje ijskoude fanta, malta of cola.  

Naast de soorten die er bij aankomst ook al waren zien we nu ook African Silverbill (Zilverbekje), Orange-
cheeked Waxbill (Oranjekaakje) en probeert een schichtige Mourning Collared Dove (Treurtortel) ook een 
poging om te drinken. Omdat we stil blijven lukt het de vogel wat te drinken. 

Met de gors is het weliswaar niet gelukt maar daar komt de volgende dag verandering in. We bedanken 
Albert en zijn vrouw, de kinderen krijgen een snoepje van mij en we rijden weer terug naar AbCa’s. We 
zijn daar weer om 13:45. We lunchen gezamenlijk en daarna is iedereen “vrij”. Ik zie verschillende gasten 
zwemmen in de kreek, of men zit bij het huisje foto’s te checken of een biertje bij de bar of op een van 
de terrasjes boven het water te genieten van een koude Cristal (biertje). Bij de ingang van het 
hotelterrein zit om duidelijke redenen een Green-headed Sunbird (Groenkophoningzuiger) hevig te 
alarmeren: XC702996  

 

De Striped Kingfisher jaagt niet op vis maar liever op hagedisjes 

https://xeno-canto.org/702991
https://xeno-canto.org/702996


 

Bronze-tailed Glossy Starling… Die verdient wel een hele pagina.. 

 

 

 



Hoe oostelijker men gaat in Gambia ten opzichte van de hoofdstad hoe armer de bevolking. En dat zien 
we ook. Mensen lopen in smerige gescheurde kleding. Omdat men soms niets anders heeft kan het ook 
niet zomaar gewassen worden. We maken een plan om morgen, als we naar Tendaba Camp gaan, een 
zak van 50kg rijst te kopen voor het schooltje bij Tendaba. Iedereen is er enthousiast over. 

Om 20:00 verzameld iedereen weer voor het avondeten. Het is altijd een lopend buffet met, vanavond, 
gebakken kip, rijst, pittige soep vooraf met gekleurde kroepoek. Vlak voor het eten hoor ik een African 
Scops Owl. Als ik met Ludger en Sylvia aan de waterkant sta lijkt het geluid vreemd genoeg uit de 
mangroven te komen. Even later scheert het kleine uiltje langs en hebben we het geluk deze soort ook 
gezien te hebben. Al was het maar heel even en in de schemering. Even later roept hij vanaf het terrein. 
Maar wij gaan nu eten!  

 

8 februari 2022 

Een onbetwist hoogtepunt van de reis is de boottocht in de oude mangroven bij Tendaba Camp. Om 
daar vroeg aan te komen vetrekken we wat vroeger. Het gaf mij wel de gelegenheid om in de zeer 
vroege ochtend een Pearl-spotted Owlet op te nemen: XC702995. Omdat ik de microfoon al aan het 
staan toen ik naar bed ging ben ik ook nog in staat geweest om een African Scops-owl (Afrikaanse 
Dwergooruil) op te nemen: XC702993 Nadat we de koffers bij de bus hebben afgeleverd zitten we 
allemaal om 06:45 aan de ontbijttafel van het restaurant. Helaas had het keukenpersoneel geen weet 
van onze vroege vertrek. Om die reden kwam het ontbijt pas om 07:00 uur. 

Het ontbijt ging om die reden wat gehaaster dan wat normaal gesproken de bedoeling is. Hetgeen er 
wel voor zorgde dat we om 07:30 allemaal in de bus zaten. En rijden we, zonder tussenstop, door naar 
Tendaba Camp. Tenminste…. Als er niet vlák voor Tendaba een mooie Brown Snake-Eagle in een boom, 
zit die we even bekeken hebben. 

In de nog frisse ochtend stappen we uit bij Tendaba. We hebben afgesproken met een paar mensen van 
het schooltje maar omdat we laat zijn hebben we eigenlijk niet veel tijd voor een praatje. Bovendien is 
een aantal van de gasten verschillende kanten op gelopen. Niet wetende van de wat formele overdracht 
van de zak rijst. We worden uiterst vriendelijk bedankt voor de rijst en vertellen onze reden voor deze, 
voor ons, toch eenvoudige geste. Daarna lopen we naar de oever waar een mahoniehouten boot voor 
12 personen op ons wacht. Deze brengt ons naar de overkant van de Gambia-rivier. Dat is toch zeker 
20-25 minuten varen want de rivier is hier zeer breed.  

We varen eerst een andere slenk in dan normaal omdat in deze 
slenk vorige week een White-backed Night-Heron (Witrugkwak) is 
gezien. Tijdens onze naarstige zoektocht naar deze illustere reiger 
vliegen er zowaar twee Europese overwinteraars over in de vorm 
van 8-9 Slobeenden en een Boomvalk. We blijven echter de 
honderden mangroveboompjes langs de oevers bekijken of we 
daar ergens iets zien zitten dat weg heeft van een kwak. Het lijkt 
echt ondoenlijk. Er valt nauwelijks door de bladeren heen te 
kijken. Uiteindelijk keren we om om naar de slenk van het 
oorspronkelijke plan te varen. Tot nota bene de kapitein het 
presteert om een oogje te ontwaren achter de bladeren. 
Ongelofelijk. Mijnheer ontdekt de White-backed Night-Heron! 

                    

 

        White-backed Night-Heron 

https://xeno-canto.org/702995


Na enkele foto’s gemaakt te hebben van het oog van de Kwak, veel dan een klein stukje kop, borst en 
buik was niet te zien door al het b\gebladerte, voeren we door naar de tweede kreek. Een mooie brede 
kreek met her en der wat uitzichtjes, grote dode bomen met Nimmerzatten, Hamerkoppen, Blauwe 
Reigers en Slangehalsvogels. De mangroven zijn hier hoog, tot wel 10+ meter. In de boomkronen bevindt 
zich in dit type biotoop de African Blue Flycatcher (Turkooiskuifvliegenvanger). Een vogel met een luide 
heldere zang. Helaas ook van het type soort dat zich niet snel laat bekijken. Een rille vogel zogezegd. We 
draaien het geluid af op een plek waar we eerder al eens geluk hadden. Na niet al te lange tijd horen we 
een vogel reageren en ondanks het felle tegenlicht zien we de vogel tot twee keer toe over ons 
heenvliegen. Er valt echter niet veel aan te zien. Maar gehoord hebben we hem wel! Sporadisch vliegt 
er een vrij onopvallende kleine Sunbird (honingzuiger) langs. Olijfgroen en klein met weinig meer vocale 
activiteit dan tik-tik. Aan een boomstronk die uit het water steekt hangt een klein buidelnestje van deze 
soort. Veel ruwer en groffer dan dat van een Buidelmees maar het heeft er met al het spinrag wel wat 
van weg.  

Op de vlaktes met lage frisgroene begroeiing van onbekende soort lopen enkele Afrikaanse Lepelaars 
en, heel leuk: drie Woolly Necked Storks (Bisschipsooievaar), het zijn er drie maar wel wat ver weg. Met 
de verrekijker zijn ze wel goed te zien.  We zien op deze vaartocht overal de bijzondere African Darters 
die soms alleen met de nek en kop boven water langs zwemmen of hun bruin-wit-zwarte vleugels 
drogen in de zon op een tak, zoals we dat van Aalscholvers kennen. En die Aalscholvers zijn er ook, al is 
het een andere soort: de White-breasted Cormorant (Witborstaalscholver). Er is van deze soort in de 
kreek waar we varen zelfs een kolonie. De meeste jonge vogels zijn inmiddels al uitgevlogen maar de 
kolonie is wel jaarrond bezet. Ook nu zijn er tientallen vogels aanwezig van duidelijk juveniel tot adult 
zomerkleed vogels. Vanuit de boot zien we ook nog enkele Middelste Zilverreigers en wat mij betreft 
heel erg leuk: 2 Marsh Mongooses (Moerasmangoestes).  

 

White-breasted Cormorant 



Als het weer tijd is om terug te varen naar Tendaba Camp, aan de andere kant van de Gambia-rivier 
maken we nog iets bijzonders mee. Eigenlijk, in onze ogen, iets bijzonder smerigs. Waarbij ik eerst nog 
dacht dat de kapitein een leuk grapje maakte: We zijn ongeveer halverwege de kilometer brede rivier 
als de kapitein in het water iets zie drijven. Als we dichterbij komen blijkt het een gigantische dode 
zoetwatervis te zijn met enorme schubben. De vis ligt al hee lang in het lauwwarme water en is 
opgezwollen en duidelijk verrot. Hij wil erheen en reageert duidelijk enthousiast op zijn vondst. Nu 
willen ik en Modou doorvaren maar dat gaat de kapitein te ver. Deze vis moet mee. Er valt niets tegen 
te doen en dus varen we naar de vis. Hij pakt de vis bij zijn staart en bekijkt hem. Hij weet om welke 
soort het gaat en gebaart 
dat hij hem wil opeten. 
Dat moet een grap zijn 
maar hij is doodserieus. 
Als ik hoofdschuddend en 
vol afgrijzen zeg dat dat 
niet verstandig lijkt moet 
hij lachen.. Die rare witte 
mensen weten blijkbaar 
niet wat goed is of lekker. 
Nee, deze vis gaat mee en 
zal in stukken worden 
gedroogd en opgegeten. 
Terwijl de vis bij de staart 
gehouden wordt varen we 
door naar het kamp en 
nemen we afscheid van de 
kapitein en zijn stuurman. 
Eet smakelijk!          Misschien wilde deze Reuzenstern ook nog wel een hapje van die smerige vis.. 

 

Wij gaan lunchen hier en dat smaakt ons goed. Geen vis op het menu gelukkig. Na de lunch lopen we 
wat rond voor we vertrekken. In een van de boompjes op het terrein zitten we Red-winged Ptylias met 
de mooie Nederlandse naam Aurora-astrild. 

Vanuit Tendaba brengt de bus ons naar een stuk droge savanne. We rijden bijna een uur door 
ogenschijnlijk een en hetzelfde type bos voor we stil staan op een plek van waar uit we in een korte 
wandeling uitkomen bij een waterplek. Hier is recent een hut gebouwd en ligt er een mooie bak met 
water. Het is er echter erg stil dit keer. Natuurlijk vliegen hier met gemak 4-5-6 soorten rond maar geen 
van die soorten die we niet al veel vaker gezien hebben zoals Black-rumped Waxbills (Napoleonnetje), 
Village Weavers, Little Weaver en Beautiful Sunbirds. Net naast de waterplek roepen een paar Chestnut-
backed Sparrow-weavers (Roodrugwever), die zien we toch niet tijdens elke reis dus dat is leuk!  

We gaan weer verder. Niet ver hier vandaan hebben we al eens geluk gehad met het ontdekken van de 
Spotted Thicknee (Kaapse Griel). Modou en ik stappen uit en gaan op zoek. Het duurt niet lang of we 
vinden ze gewoon weer terug. Hele leuke Gambia-soort. Maar eigenlijk was deze vondst nog maar het 
begin. Een aantal soorten was tot nu toe nog niet gelukt terwijl we daar wel een paar poging toe hadden 
ondernomen. Omdat de reis er bijna op zit is dit een van de laatste momenten dat we nog echt serieus 
kunnen proberen een paar van die soorten te zien. En ik heb het niet eerder tijdens de reizen zo 
meegemaakt als wat er in het half uur na de vondst van de Grielen gebeurde. In twee bomen, op 10-15 
meter afstand kwam de één na de andere soort aanvliegen. Deels wellicht door het afdraaien van de 
geluiden van die vogel maar de meeste kwamen volstrekt spontaan ook aangevlogen. In de eerste plaats 
een groepje van acht White-crested Helmet-Shrikes (Helmklauwier) Dat alleen trok natuurlijk de 
aandacht wel want het zijn erg mooie vogels. De camera’s ratelen dat het een lieve lust is! Dan vliegt er 



ook een Pale Flycatcher (Vale Vliegenvanger)de boom in en in het andere boompje landt even later de 
erg gewenste Brown-rumped Bunting (Bruinstuitgors). Een Scarlet-chested Sunbird 
(Roodborsthoningzuiger) begint boven in het boompje te alarmeren. Zijn (of haar) vuurrode borst glanst 
in de zon. Zeer gaaf was de White-shouldered Black Tit (Guinese Mees) die er dan ook maar even bij 
kwam zitten. In toen ook nog een Black-crowned Tchagra (Zwartkruintjachra). Geen bijzondere soort, 
ook al eerder gezien maar gewoon wel erg mooi. Een bizar tafereel dit alles! 

 

Spotted Thicknee, zoals je ze ziet… tussen de vegetatie… half verscholen.. 

 

In een opperste feeststemming door deze zeer vruchtbare dag rijden we weer naar AbCa’s Creek Lodge. 
Daar zijn we pas om 20:25. De terugreis verliep ook onder bijzondere omstandigheden omdat er op de 
weg voor ons een zeer heftig ongeluk was gebeurd met een personenauto. Het zag er niet uit dat iemand 
daar levend uit zou kunnen komen maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Wat ook bijzonder 
was op een heel andere schaal waren de verschillende savannebranden. Sommige honderden meters 
breed met hoge vlammen. Heel indrukwekkend. Deels een natuurverschijnsel dat veel Scharrelaars, 
Wouwen en ook gieren van voedsel voorziet.  As we op het terrein zijn gaan we metéén eten, praten 
nog even kort na maar gaan dan ook naar onze hutten omdat we onze koffers moeten pakken. Morgen 
gaan we weer naar Serrekunda. En gaan we onze Corona-test doen. Brrrrr. 

 

 

 

 

 

 

 



9 februari 2022  

Ontbijt om 0730. We vertrekken op tijd omdat we vandaag weer in Serrekunda moeten zijn. We hebben 
een PCR-test te ondergaan voor de terugvlucht naar Amsterdam die morgen plaatsvindt. We stoppen 
onderweg nog even in fraai maar klein stukje bos bij Kafuta. Dat levert ons toch nog de Brown-necked 
Parrot (Bruinnekpapegaai), zij het dat het gaat om twee snel overvliegende vogels. Hier ook een tweetal 
goedmeewerkende African Golden Orioles (Afrikaanse Wielewaal) en een groepje onzichtbare maar 
duidelijk roepende Stone Partridges (Rotspatrijs). In een kleine nat drassig stukje staat een Ooievaar 
maar het lijkt niet goed te gaan met de vogel. Ruim binnen de verstoringsafstand blijft de vogel staan 
met afhangende vleugels. Dat gaat niet goed. Maar we laten de vogel maar met rust. Het bos is echt 
heel fraai met oude reusachtige bomen. Jammer dat het zo klein is geworden.  

Om 10:30 rijden we het straatje in van de PCR-test. Het is een erg eenvoudig provisorisch opgezette 
testlocatie. De organisatie verloopt traag maar wel secuur en volgens regels zoals we die in Nederland 
ook zouden hanteren. In een uur tijd heeft iedereen een wattenstaafje (diep) in zijn of haar neus gehad.. 
Brrr. Hopen dat niemand Corona heeft! 

 

Western Reef-egret… werkt altijd wel ergens goed mee in Gambia 

 

 

 

 

 



We gaan lunchen bij REO’s om 12:30 uur. 

Na de lunch lopen we de 150 meter naar het hotel om 14:15. Iedereen checkt in en gaat naar zijn of 
hun kamer. Leuk dat we allemaal een upgrade kregen naar een grotere fijnere kamer. Heel prettig 
alhoewel natuurlijk maar voor één nacht. Leuk om te zien dat iedereen zich vertrouwd voelt op het 
hotelterrein. Anita kom ik tegen bij het zwembad achterin terwijl Sylvia en Ludger bij de Quiet Pool 
lagen. Genieten van het koele water en libellen. In de tuin liep Astrid rond. Misschien om de daglijst 
zoveel mogelijk te spekken. Siegried liep rond in de tuin te fotograferen. Waarschijnlijk was de rest in 
de kamer, lekker douchen of even slapen. 

Om 17:05 verzamelden we voor een korte rit naar Kotu Creek en de velden er zuidelijk van. Leuk was 
dat we nu eindelijk een Oriole Warbler mooi hebben kunnen zien. In het riet/lisdoddenveldje vlakbij de 
Kotu-bridge roept een African Crake (Afrikaanse Kwartelkoning) waar weinig aandacht voor blijkt te 
bestaan (XC702478) . In de kreek loopt nog een Poelruiter. 

Om 18:50 zijn we weer bij het hotel. We douchen of knappen ons anderszins op en gaan naar het 
Indische restaurant Mango, het restaurant van 2 februari om daar weer te gaan eten. De vorige keer 
was goed bevallen en op geheel democratische wijze besluiten we om daar dus weer te gaan eten. 

Om 2240 zijn we weer terug in onze kamers. 

 

10 februari 2022 

 

Vandaag is onze vertrekdag!  

Maar we hebben nog de hele dag want het vliegtuig vertrekt pas om 00:30 

Helaas voelt Ludger zich niet lekker. Misschien het Indische eten of toch wat stress voor de terugweg. 
In elk geval is het verstandig van hem en Sylvia dat hij vandaag op het hotelterrein blijft. Er moet vandaag 
namelijk ook nog gevlogen worden. 

We gaan naar een bos waar we niet altijd heen gaan maar wat erg mooi is; Gunjur Forest. Erg leuk dus 
dat dit deze reis wel in het schema lijkt te passen. Al is de kans op een nieuwe soort niet meer zo heel 
erg groot (gezien het aantal soorten dat al op onze lijst staat). Als we om 09:00 aankomen in het bos is 
het er nog heerlijk koel en het heeft mooie bredere wandelpaden, staat een leuke vogelhut die is 
gefinancierd door Nederlandse. Hun namen staan pontificaal bij de deur op de muur geschilderd. Het 
waterbadje voor de vogels is helaas leeg en dus moeten we het nog even vullen met water uit een put 
vlakbij. We lopen eerst nog even door om de vogels de kans te geven het water te ontdekken. Aan de 
rand van het bos zien we nog een Northern Puffback (Gambiapoederdonsklauwier, mooi voor 3x 
woordwaarde bij scrabble…) en horen we een Grey-headed Bristlebill (Grijskopblada). Als we weet terug 
zijn bij de hut is er amper een vogel te zien maarrrr….. wel een nieuwe soort! Eentje die we eigenlijk al 
eerder hadden moeten kunnen zien maar soms werken vogels ook niet mee. Nu laat hij of zij zich wel 
zien: de Green Hylia (Hylia). Een soort tjiftjaf/bladkoning achtig vogeltje.  

Het leuke aan Gunjur is dat het aan de kustzijde, meteen aangrenzend, een zoetwatermoeras kent. Het 
loopt met een harde grens direct vanuit het bos een paar meter kaarsrecht naar beneden. Helaas graaft 
men hier zand/aarde weg. Aan de ene kant zorgt dat voor modder en slik maar aan de andere kant 
schuwt men ook niet om mooie stukken met riet en andere moerasvegetatie weg te schrapen. Doordat 
het moeras meters dieper ligt dan waar wij staan kunnen we wel iets meer óp het gebied kijken. Het zit 
er vol met vogels. Vooral watervogels in de vorm van White-faced Whistling Ducks (Witwangfluiteend) 
en Grey-headed Gulls en verschillende soorten reigers. Er vliegen Hooded Vultures rond zoals overal in 
Gambia maar ook hier weer een Visarend en enkele Reuzensterns. 

https://xeno-canto.org/702478


We lunchen weer bij REO’s rond 13:00. Rond lunchtijd ontvangen we ook onze PCR-testuitslagen. 
Niemand is positief getest! Dus we gaan allemaal naar huis vandaag! 

Na de lunch rijden we een laatste keer naar het Fajara Golfterrein en de aangrenzende rijstveldjes. Maar 
men kan, als men wil, op het hotelterrein. Voor de “thuisblijvers” was het goede nieuws dat men niets 
gemist heeft. Geen nieuwe soorten voor de lijst. 

 

Vandaag geen nieuwe soorten, maar deze Broad-billed Roller is geen straf om 10x te zien! 

Om 20:30 verzamelen we voor het avondeten bij de ingang van het hotel. We eten net iets buiten de 
stad bij een visrestaurant, met onbekende naam, net buiten Serrekunda. 

We genieten van de heerlijke vis en van onze laatste avond met Modou, onze fantastische gids en Lamin, 
de chauffeur. Sylvia neemt het woord namens de groep en bedankt ons als reisleiding. Modou neemt 
daarna ook nog het woord en geeft aan dat hij het een fijne groep heeft gevonden om mee op pad te 
gaan. Iedereen was tevreden, geen ongelukken of andere rare zaken. Zoals we het natuurlijk graag zien. 
Hij hoopt jullie natuurlijk nog eens terug te zien! Daarna neem ik ook nog het woord en richt mij tot het 
prettige gezelschap, Modou en Lamin. Het was een hele leuke reis! Bedankt iedereen voor de fijne en 
vruchtbare reis! 

 

Joost van Bruggen 

 



 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 



 


