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Kleine correctie t.a.v. de kaart: de reis gaat tegenwoordig van Antananarivo naar Tulear. Andersom dus. De
verlenging in het noordwesten was heen vliegen en terug met de eigen bus.
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12 & 13 november: Amsterdam - Nairobi - Antananarivo
Hotel: Orchid Hotel

In de namiddag, rond 17;00 uur maken we op Schiphol kennis met elkaar onder het genot van een kop koffie en
horen we de eerste prachtige reiservaringen van elkaar. De meeste deelnemers zijn bekenden van BirdingBreaks
dus dat is leuk en goed te vernemen. De reis naar Nairobi met Kenyan Airlines verloopt prettig. Op Nairobi Airport
moeten we in de vroege ochtend van 13 november overstappen voor onze doorreis naar Madagaskar. Gelukkig
hebben we enig uitzicht en staan de verrekijkers op tafel. Goed voor de Kenia-lijst! Uiteindelijk tikken we toch nog
een twintigtal soorten in! Waaronder Superb Starling, Marabou-Stork, Rufous-throated Crag-Martin, Red-
winged Starling en Nijlgans (een echte!).

14 november: Antananarivo
Hotel: Bamboo Hotel
Vervoer: bus: 20 min en 40 min, vliegtuig (ca 2 uur)

Nadat we gisteren zijn aangekomen in Antananarivo en kennis hebben gemaakt met onze lokale reisleider/gids Jean
zijn we in ons hotel “Orchid” naar onze kamers gegaan en in slaap gevallen. Vanmorgen om 0340 uur ging de
wekker.. We moeten rond 04:30 uur op de luchthaven zijn voor onze binnenlandse vlucht naar Tuléar (ZW
Madagaskar). Al snel wordt duidelijk dat de vlucht 7 uur vertraging heeft. In de ochtend vogelen bij Tuléar is helaas
van de baan. Wel alvast inchecken. Ik moet met Jean kijken of die “schade” omgezet kan worden in een kans. En
zo rijden we naar Lake Alarobia, net buiten Antananarivo, om alvast wat Madagaskar endemen te zien. Het meer
staat bekend om de Ralreigers, Koereigers, Kwakken, Red-billed Teals en Blue-billed Teals. Het meest
bijzondere waren de Mellers Ducks. Met uiteindelijk tien uur vertraging maar een serie endemen op zak vliegen we
uiteindelijk naar Tuléar.

Blue-billed Teal, Red-billed Teals en Mellers Ducks

Het Bamboo Hotel is mooi, gelukkig. En het zwembad, waar een aantal van ons vrij snelin ligt, ook. De zee nodigt
ook uit om in te duiken. Het eten in het openlucht restaurant is goed, ook fijn. En de huisjes waar we terechtkomen
zijn in orde met een klamboe en grote ventilator. Wel weinig waterdruk in de douche. Als het donker is zijn er
verschillende Madagascar Nightjars te horen.



15 november: Spiny Forest, Ifaty en moeras bij Belalanda
Hotel: Bamboo Hotel
Vervoer: bus 30 min, bus 30 min

De wekker gaat om 03:45 omdat het in de zuidwesthoek van het eiland alleen in de ochtend goed vogelen is, tot
een uur of 10:30. Daarna neemt de temperatuur toe tot rond de 32-34 graden.

Het Spiny Forest geeft
gelukkig schaduw. De
meeste bomen zijn in rust
omdat deze BB-reis in de
droge tijd valt. Wel staat
het regenseizoen voor de
deur. Maar op dit moment
ziin  veel bomen en
struiken dor en kaal. Dit
bostype is beroemd. Het
betreft een bizar stekelbos
van verschillende soorten
Baobabs, cactusbomen,
cactussen en andere
doorn- en stekelstruiken.
Bijna elke plant lijkt stekels te hebben. Hier moet je goed opletten waar je loopt dus! We zien vandaag een mooie
set aan lifers waaronder de veel gewenste specialiteiten zoals de Sickle-billed Vanga, de Madagascar Hoopoe,
Madagascar Harrier-Hawk, Long-tailed Groundroller, Subdesert Mesite, Running Coua, Lesser en Greater
Vasa Parrot, de kleine Grey-headed Lovebird en Crested Coua.




Sickle-billed Vanga

Long-tailed Groundroller



Running Coua

Daarnaast natuurlijk ook de eerste waarnemingen van veel algemenere soorten zoals Stripe-throated Jery,
Souimanga Sunbird en Common Newtonias. Ook zien we hier de kritisch bedreigde Spider Tortoise (Pyxis a.
arachnoides). Als we ook de eerste dag-gekko’s gezien hebben (Phelsuma’s) rijden we door naar een moeras voor
een paar soorten die graag met de poten in de natte modder staan. De temperatuur is inmiddels aardig opgelopen
als we toch even stoppen langs de weg bij wat brak-water plasjes. Hier lopen enkele Kittlitz Plovers, een Three-
banded Plover, horen en zien we de eerste Madagacar Cisticolas en zien we een paar Madagascar Larks.
Aangekomen bij het meertje met leuke slikranden zien we Krombekstrandlopers, Boerenzwaluwen,
Groenpootruiters en Bontbekplevieren. Dit kan op veel plekken in Nederland ook maar de door lokale jongens uit
de vegetatie gedreven Greater Painted Snipes en Kleinst Waterhoentjes maken het al een stuk exotischer. Na
een ontspannen rondje
bij dit moeras gaan we
terug naar het Spiny
Forest. Op de weg daar
naartoe stoppen we
nog even bij een
zoutwinning waar we
de Madagascar Plover
zien. De namiddagtour
in  het Spiny-Forest
levert onze eerste
(Sportive) Lemur op, de
Petter’s Sportive
Lemur.
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Petter’s Sportive Lemur



Een uiterst behendige (sportief dus) Lemuur die het presteert om zich via de cactussen en cactusbonen razendsnel
re verplaatsen, springend van de ene stekelverzameling naar de volgende.

16 november: Dry Forest bij Ambanilia (Tuléar)
Hotel: Victory Hotel
Vervoer: bus: ca 90 min.

We rijden ruim een uur in de vroege ochtend over een slechte onverharde weg vol kuilen naar een zogenaamd Dry
(Thorn) Forest. Onderweg stoppen we weer even langs de weg bij een zoutwinningsplas. Hier lopen aardig wat
Dimorphic Herons, Grote Zilverreigers en een paar Koereigers maar de moeite van het stoppen waard komtin de
vorm van een Humblot’s Heron het beeld in vliegen. Zie deze reiger maar als een wat groter uitgevallen
melanistische Blauwe reiger. Een bijzonder beest om te zien.

De zon klimt ondertussen verder en het is om 08:00 al behoorlijk warm met 29 graden. Het gaat een hete dag
worden met temperaturen dik boven de veertig graden. We moeten dus goed op onszelf en elkaar letten, goed
insmeren, petjes op, veel water mee en niet langer dan nodig in de zon lopen in het droge bos waar je tussen de 2-
4 meter hoge boompjes weinig merkt van de zeebries en helaas ook weinig schaduw zal ervaren. Het gaat echter
wel een meer dan bijzondere soort opleveren: de Red-shouldered Vanga. Daar kan je mee thuiskomen! Deze
soort werd in 1947 voor het eerst beschreven op grond van twee museum-exemplaren maar daarna pas weer voor
het eerst gezien in 1992! Ook was dit de laatste soort die Phoebe Snetsinger zag, voor haar dood, op Madagaskar.
Zij was op dat moment de enige persoon op de wereld met meer dan 8000 soorten op haar levenslijst en beroemd
onder vogelaars.

We horen en zien zeer kortstondig ook de Lafresnaye’s Vanga en zien de Verreaux’s Coua bij een nest. Op de
terugweg zien we een Madagascar Buzzard in een boompje zitten.

De planning was om hier in de middag weer terug te keren maar gezien de hitte lijkt dat niet verstandig en kiezen we
ervoor om wederom naar het prachtige Spiny Forest bij Ifaty te gaan. Eerst gaan we terug naar het Bamboo Hotel
voor een welverdiende douche en lunch.



Hook-billed Vanga

Wil je deze vogel horen zingen? Klik dan hier:
https://xeno-canto.org/964646

Rond een uur of 15:00 zijn we dan weer terug in het bos met de schaduw. Een paar blijven bij het hotel. Even energie
bijtanken. Niet onverstandig want 45 graden zonder schaduw is een bijzondere ervaring.

Hetbos stelde weer niet teleur! Crested Coua, Running Coua, Long-tailed Ground-Roller, Madagascar Cuckoo-
Shrike en Hook-billed Vanga stalen de show! In de middag zijn we terug in Tuléar en slapen we in het Victory Hotel.
Ondanks dat het in een rumoerig stadje ligt is het een baken van rust. Na het inchecken, en even wat tijd voor
onszelf, gaan we eten. Het uitnodigende zwembad blijft onaangeroerd. In de avond schijnen er Fruitbats in de
mangobomen te komen eten. Ondanks pogingen om deze dieren te zien lukt dat ons niet. Wellicht zijn de dieren
deze nacht in andere bomen gaan eten. Gezien het feit dat er in het land honderdduizenden mangobomen rijpe
vruchten dragen is dat geen vreemde gedachte.

=t
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https://xeno-canto.org/964646

17 november: Anakao en Nosy Ve Island
Hotel: Safari Vezo Hotel
Vervoer: bus (30 min), zeboe-kar (5 min), motorboot (1,5 uur)

Vandaag ging zoals altijd de wekker om 0410 uur. Alles ingepakt, grote koffer blijft hier in Hotel Victory en de
kleine handbagagekoffer gaat mee voor een nacht naar Anakao, naar Hotel Safari Vezo. Morgenochtend komen
we de koffers weer ophalen in Victory Hotel en reizen we verder maar vandaag gaan we naar Nosy Ve Eiland.
Daar broeden Roodstaartkeerkringvogels en overwinteren Krabplevieren! Om iets na vijven zitten we in een kar
voortgetrokken door Zeboes, in zee. Ze worden naar de boot, die slechts 7 meter van het vasteland ligt, geleid.
Komt wat onhandig over maar het houdt 4 mensen aan het werk. Eenmaal in de prima boot knallen we met een
lekker vaartje naar het Sterneneiland Nosy Ve. Onderweg ontdek ik een Wilsons Stormvogeltje! Dat is volgens
mij een heel schaarse soort hier. Als we het eiland bereiken zijn de Greater Crested- en Lesser Crested Terns
de eerste soorten die we zien. Gevolgd door een lang gewenste soort van een aantal deelnemers: de Krabplevier.
Het zijn er zo'n 25. Wat een schitterende vogels zijn het! We worden begeleid door een dame die als gids fungeert.

Krabplevieren!

Op het eiland ontdekken we naast een drietal White-Fronted Plovers, 25 Regenwulpen en 15 Steenlopers ook
nog twee bezette nesten van de Roodstaarten. In de lucht lieten de Roodstaartkeerkringvogels ook al niet lang op
zich wachten en vliegen her en der rond. De minister van Toerisme is er ook en groet ons vriendelijk. Eén van de
deelnemers heeft zijn eigen snorkelset meegenomen en wordt door onze boot naar een locatie met mooie koralen
gebracht. In een uurtje tijd worden zo nog bijna 30 vissoorten aan onze tellijst toegevoegd. Een goede manier om
even aan de hitte te ontsnappen bovendien. Om 09:30 hebben we onze ronde over het eiland er ruimschoots op
zitten en varen we in 10 minuten naar Anakao. Daar slapen we in Zanzibar/Caribische omstandigheden bij Safari
Vezo Hotel. Wat een heerlijk terrein.
Brandschoon, goede (frisse) wind uit zee en
een tuin met Grey Mouse Lemurs met een
hoog aaibaarheidsgehalte, het doel qua
vogels is hier de mooie Littoral Rock-
Thrush, directe familie van de Europese
rotslijsters. Daar hoeven we gelukkig niet
heel lang naar te zoeken gezien de
temperaturen. Op herpetologisch vlak gaan
we hier onze eerste kameleons zien. Eerst
even een paar uur bijkomen voor iedereen.
Als het avond is gaan we lekker eten en
daarna nog even de tuin in voor wat
nachtactieve soorten. De Grey Mouse
Lemurs werken met vier, misschien wel vijf
dieren, goed mee.




De eerste soort Kameleon is de Spiny Chameleon, niet veel later gevolgd door de Juwelled Chameleon.

Jewelled Chameleon

Een nachtactieve Madagascar Ground Gecko (paroedura picta) die op de grond liep was erg fraai (die ogen!) en een
gekkosoort die in een struikje aan het jagen was blijft zonder soortnaam helaas. Dat zal voor veel meer reptielen,
vlinders en libellen gelden overigens.
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Madagascar Ground Gecko
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Een van de vele Red-tailed Tropic-birds
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De endemische Littoral Rock-thrush
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18 november: van Tulear via Zombitse NP naar Isalo
Hotel: Orchidée de Uisalo
Vervoer: boot (ca 60 min), bus (ca 8 uur)

Vandaag staat er een grote reis op onze agenda. We gaan eerst met de boot terug van Anakao naar Tulear en van
daar uit naar Zombitse NP voor een stop in de hoop op Kameleons, White-browed Owl, Giant Coua en de endeem
die enkel in Zombitse voorkomt: de Apperts Tetraka. We verlaten het heerlijke strandparadijsje en zitten, na ons
zeer vroege ochtendontbijt, om 0600 in de boot. De Zebu-karren zijn dit keer niet nodig. We rijden naar het Victory
Hotel waar we eergisteren sliepen en halen daar nu onze grote koffers op. Dan begint de reis van 8-9 uur over zeer
slechte wegen (vooral de kuilen maar de hele weg is slecht). We rijden bijna de hele dag door een grotendeels
agrarisch landschap (suikerriet, rijst, groenten) en eindeloze graslanden. Na twee uur rijden stoppen we en lopen
we een agrarisch terrein op dat braak lijkt te liggen. Na een klein kwartiertje zien we 4-5 Madagascar Sandgrouse.
Binnen een uur rijden we weer. Na weer drie uur rijden lopen we bij Zombitse het bos in. Het is onze eerste indruk
van een tropisch bos deze reis. Geen dorre stekelbossen meer maar groene jungle.

De lokale spoorzoekers/gidsen stonden al op ons te wachten. Qua vogels zien en horen we de schitterende
Cuckoo-Roller. De meest bijzondere vogel hier is natuurlijk de eerder genoemde de Apperts Tetraka. En hij/zij
werkt goed mee. Ook hier is de hulp van de lokale zoekers/gidsen onmisbaar.

Cuckoo-Roller
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Een veel mooiere soort met een wat groter verspreidingsgebied is de Giant Coua, die zit hier ook en wordt door de
mannen naar ons toe gedreven. Gelukkig duurt dit niet lang en worden de vogels ook snel weer met rust gelaten. In
het bos worden we ook nog naar een White-browed Owl geleid. Deze Steenuil-achtige is niet erg onder de indruk
van onze aanwezigheid en laat zich daarom prima fotograferen. De stop in Zombitse is helaas van korte duur maar
we hebben nou eenmaal een lange weg te gaan vandaag. Na iets meer dan een uur rijden we verder.

Giant Coua

De resterende 3+ uren rijden we in één stuk door naar Isalo. Vlakbij het stadje
stoppen we bij een pand in een Rocky Mountains-achtige omgeving. Hier moet
de Bensons Rock Thrush zitten, dit was tot 2008 een aparte soort volgens
Birdlife en de IOC maar nu een ondersoort van de Forest Rockthrush (Monticola
sharpei bensoni). Hiermee hebben we beide Rotslijsters gezien van Madagaskar
want In Anakao zagen we de Littoral Rockthrush. Na slechts tien minuten
zoeken lukt het om de vogel te zien in een boompje naast een huis aan de
rotswand. De eigenaar met vier tanden kijkt er bij en denkt er waarschijnlijk het
zijne van..

Hierna rijden we naar het prima Hotel Orchidée L'isalo.

White-browed Owl
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19 november: reisdag van Isalo naar Ranomafana NP
Hotel: Cristo Hotel
Vervoer: bus (ca 9 uur)

Vandaag moeten we weer een grote afstand overbruggen die in totaal ruim 9 uur rijden in beslag neemt. Wat wel
zal helpen is dat de uitzichten onderweg door het bergachtige landschap vaak erg mooi zijn. We gaan met een vijftal
deelnemers in de ochtend eerst nog proberen om de Madagascar Partridge te zien. We lopen door datzelfde
Amerikaanse prairieachtige landschap. Een mannetje Madagascar Button-Quail rent voor onze voeten weg en
buiten de roepende Madagascar Cuckoos om is het stil in het landschap. Als we na ruim een uur de vogels niet
vinden maar wel drie Malagassische jagers tegenkomen stappen we in de bus. Jean wijst ons op een bankbiljet
waarop een rots afgebeeld staat. Queen of Isalo heet deze rots en die staat vier minuten rijden verderop. Daar gaan
we even kijken. Als we een foto gemaakt hebben rijden we terug naar het hotel om op tijd terug te zijn voor het
ontbijt van 07:00 uur.

DanzietJean langs de weg twee Madagascar Partridges! Zien we ze toch nog! Ook foto’s maken lukt. Na het ontbijt
gaan we in principe in zo lang mogelijk door. En zo lukt het om, buiten de plaspauzes om, de bus pas te stoppen na
vier uur rijden. En datis bij het Anja Park. Dit natuurgebied is gelegen in een schitterend landschap van megalomane
monolieten en bos en is dé plek voor Ringstaartmakis. We lunchen hier in een restaurantje bij de ingang van Anja
Park en naast het restaurant staat een boom met een enorm nest van de Hamerkop, met Hamerkop. Maar het gaat
natuurlijk vooral om de Ringstaartmakis. Die zien we vrijwel meteen als we door de lokale zoekers naar het bos
begeleid worden. In totaal zien we een 15-20 tal van deze dieren met een extreem hoog knuffelgehalte. Verderop
een leuk clubje waarbinnen ook twee kleintjes rondklimmen. Ze zijn zo gewend aan mensen dat het dierentuin
gevoel fier overeind blijft staan. Er lijkt weinig wilds aan deze leuke makis. Toch zijn ze dat wel.

— ~
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Op de grond en lager in de boompjes vinden de zoekers al vrij vlot drie soorten Kameleons waaronder een Spiny
Leaf Chameleon (adult ca 6-7 cm) en Oustalet’s Chameleon. Het is inmiddels donker geworden als we
aankomen in Ranomafana. We rijden over de hoofdweg en her en der lopen eco-toeristen achter gidsen aan op de
weg. Met zaklantaarns en fototoestellen. Hier is het een stuk toeristischer dan elders tot nu toe. Dat is niet vreemd
want deze bossen hebben ontzettend veel te bieden aan soorten. Zowel vogels als reptielen als amfibieén en
insecten. Het een en ander houdtin dat we de ingeplande night-walk meteen doen en niet eerst gaan inchecken in
het hotel. Onze lokale gids staat al op ons te wachten en heet Stephan. Hij heet ons welkom en legt even uit wat
de bedoeling is. We lopen mee, passen goed op met voorbijrijdende vrachtwagens en pas als hij het zegt mogen
we onze hoofd/zaklampen gebruiken. We zien de O'Shaughnessy’s Chameleon en de Chaberts Sportive
Lemur welke pas in 1986 officieel ontdekt is! Het is allemaal prachtig maar na een dik uur zijn we door ons laatste
restje dopamine en worden moe. Op naar het hotel dus. Daar eten we rond de klok van 21:00 en gaan dan naar ons
hutje. Helaas is door een slecht onderhouden elektriciteitsstation verderop weinig beschikking over stroom en om
die redenen zijn de ventilatoren uit de hutjes gehaald. Airco hadden ze hoe dan ook niet. Dat is jammer want de
hutjes zijn nu erg warm en de deuren kan je echt niet openhouden vanwege alle insecten. De aanwezige klamboe,
de mooie tuin (met bloeiende vanille-orchidee), het mooie uitzicht, de vriendelijke mensen en het goede eten
maken véél goed!

De miniscule Spiny Leaf Chameleon

De wegen zijn slecht maar de landschappen prachtig
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20 november: Ranomafana NP, dag 1
Hotel: Cristo-Hotel
Vervoer: bus (40 min. enkele reis)

Vanmorgen ging het wekkertje weer om 0410. Rond 0430 snel een veel te sterke bak koffie erin en dan naar het
bos. Voor het ontbijt komen we terug. Na de hitte van de eerste vijf dagen is het wakker worden in een fris-koele
omgeving een zegen. Bijna te fris voor alleen een t-shirt. We rijden naar de hoofdingang van het Nationaal Park en
kopen 11 kaartjes. De lokale gidsen, waaronder Stephan van gisteren en twee zoekers, staan langs de weg
daarnaartoe te wachten. Alles keurig op tijd. In het bos zien we en horen we verschillende mooie vogels zoals de
Pitta-like Groundroller, Red-tailed Vanga, Rufous Vanga en Rand's Warbler, Madagascar Blue Pigeon,
Madagascar Forest Rail etc..

Rufous Vanga
Wil je deze soort ook horen, klik dan hier:

https://xeno-canto.org/971554

We zien en horen ook twee leuke kikkers, de eerste, een Pandanus Frog (Guibemantis pulcher) is een boomkikkertje
met een lengte van ca 25 mm. De andere is een kikker van open (stromend) water en luistert naar de naam
lvohimanitra Madagascar Frog (Mantidactylus majori). In plaats van een veldontbijt (dus ontbijt meenemen het
bos in en daar ergens eten) gaan we terug naar het hotel. Dat is wel bijna 40 minuten terugrijden maar de
onderbreking is nodig. Zowel voor toiletbezoek alsook voor de kans om op het hotelterrein te blijven in de middag...
of het ochtenddeel te laten schieten (uitslapen) en dadelijk mee te gaan voor het middagprogramma. We hebben
ruim tweeéneenhalf uur in het bos gelopen en zitten rond 0900 aan het ontbijt. Tot 12:00 kan men rusten, douchen
of in de tuin zoeken naar vlinders, libellen, daggekko's etcetera. Dan komt de lunch. Om 1300 gaan we het bos weer
in en zien dan ook de Scaly-crowned Ground-Roller! Een lastige skulker in tropisch bos.. dus meestal slecht te
zien. Maar de lokale zoekers zijn bekwaam in het laten vliegen van de vogel zodat iedereen de soort ziet. We zien
nu ook de Blue Vanga, al is het wel ver weg. Een Madagascar Cuckoo-Shrike en de Green Jery worden ook aan
de lijst toegevoegd. Gaaf is vooral de Lowland Streaked Tenrec, een diertje dat een hybride lijkt tussen een egel
en een spitsmuis met geel-zwarte strepen.
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Niet bepaald onze enige zoogdier van vandaag overigens. Dit was ook de eerste dag dat we meerdere soorten
Lemuren goed zagen! Red-bellied Lemur, Black-and-White Ruffed Lemur, Golden Bamboo Lemur en Milne
Edward’s Sifaka en oké ook een Eastern Red Forest-Rat..

Om 1730 rijden we weer door het dorpje heen waar Jean en ik een soort Fanta en World Cola (prima cola!) kopen
en pinda’s en bananen. Snel door naar het hotel. lets na 18:00 uur zijn we er. Het eten staat dit keer vrij vlot op
tafel en na het goede eten doen we nog even de vogellijst. Ondertussen proberen anderen de kikkers en vlinders
nog van een haam te voorzien op basis van de gemaakt foto's.

{‘\J 2y iy

De Milne Edward’s Sifakas wilden wel op de foto.
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21 november: Ranomafana NP, dag 2
Hotel: Cristo Hotel
Vervoer: bus (40 min. enkele reis)

Zoals vertrouwd gingen onze alarmen rond 0410 uur. ledereen is elke ochtend heerlijk op tijd en dat is fijn. We
nemen op dit vroege tijdstip (04:30 uur) geen ontbijt maar volstaan met de sterkste koffie ooit en thee. Gisteren
nam de helft nog koffie. Nu neemt, op één na, iedereen thee. We vertrekken rond 05:00 uur en rijden in de
gebruikelijke 40 minuten naar het bos voor wat nieuwe soorten. Dat lukt in de vorm van Rufous-headed Ground-
Roller, de fenomenale Blue Coua, de vreemd langsnavelige Long-tailed Bernieria en Grey-crowned Tetraka.
Voor de Rufous-headed Ground-Roller moesten we behoorlijk ons best doen want echt goed in beeld komen
wilde hij of zij niet. En op de smalle paadjes is het dan wat dringen. Voor het ontbijt zijn we terug bij het hotel. Een
heerlijk ontbijt met verse croissants, mango's, watermeloen, stokbrood, jam en boter. Prima. En dat alles
voorzien van een prachtig uitzicht. We gaan pas in de middag verder, dus hetzelfde schema als gisteren. Maar, na
een bezoek aan het regenwoud gaan we in de middag naar een andere plek voor, wederom een bijzondere soort.
De ochtend in het bos levert veel van de eerder waargenomen soorten op zoals de Chaberts Vanga, Blue Coua,
Madagascar White-Eyes, Malagasy Turtle-Dove en Red Fody, maar nu ook de Tylas Vanga, Blue Vanga en de
White-throated Oxylabes bijvoorbeeld.

Na het ontbijt en de pauze bij het hotel bezoeken we in de middag een klein complex van rijstvelden omdat hier de
Madagascar Snipe moet zitten. Dat is wel even een tippel door een zeer recent verbrand bos en redelijk steile
paadjes. Maar het lukt. Ondertussen hebben zich tientallen mensen, de meeste kinderen, zich bij ons
aangesloten. Ze zijn op weg naar hun dorp wat via hetzelfde pad bereikbaar blijkt. Wij zijn een echte trekpleister,
al weten de volwassenen allemaal waarvoor we komen. Dat is prima want die vogel zien we niet gratis. Ze krijgen
er wat geld voor. We passeren een veenmoeras met heide en andere planten en we zien daar de Madagascar
Swamp Warbler. De Grey Emutail zit er wel naar wij zien hem niet. Wel leuk zijn de eerste Madagascar
Stonechats die we langs het pad zien, net als de Gravenhorst’s Skink. De eerder genoemde snippen worden
door 4 lokale kinderen en een man van verre opgepest (zoals bij ons Bokjes-trappen een al dan niet gebruikelijke
manier is) en niet veel later, met tussenpozen van een paar minuten, vliegen er drie enorme Poelsnippen langs.
De Madagascar Snipes. Nu terug naar de bus daar nemen we afscheid van de lokale gemeenschap die zich bij de
bus verzameld heeft. Een dame krijgt het geld en er klinkt applaus. We arriveren een paar minuten voor 18:00 uur
bij het hotel en zitten om 18:15 allen aan tafel. Onderweg naar het hotel zien we de eerste White-throated Rail,
een niet schuwe ral.
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De obscure Rufous-headed ground-Roller

22 november: van Ranomafana naar Antsirabe
Hotel: Hotel Cristal
Vervoer: bus (ca 8 uur)

Vanmorgen konden we zowaar iets langer uitslapen. Alhoewel ik nog steeds om 04:15 wakker werd. Het goede
ontbijt met verse croissants is om 0500 uur en we vertrekken om 5:30. We hebben een stevige bustocht voor de
boeg. Maar voor we daaraan beginnen, rijden we eerst nog naar een plekje toe voor de Madagascar Dwarf
Kingfisher. Dat lukt weliswaar niet, maar onze lokale gids Stephan hoort er wel een Madagascar Flufftail. Als we
de vogel met geluid uit de struikjes lokken zien we een piepklein rossig ralletje over het pad vliegen. Ook wordt in
een struik nog een Big-nosed (Andasibe Nosed) Chameleon gevonden. Na deze stop van pakweg een half uur
rijden we verder en begint het eerste deel van de 8 uur durende slingertocht van vandaag. De wegen zijn zoals
gezegd in slechte conditie en de bus traverseert letterlijk tussen de diepe kuilen door over de weg. Maar dat doen
onze tegenliggers ook! Dus het is wel opletten. We rijden dan ook niet erg snel. De gemiddelde snelheid op de
weg is ongeveer 40 km/uur. We stoppen natuurlijk ook voor de noodzakelijke toiletbezoekjes (bush-toilet). Tot
we na 4 uur Ambositra bereiken. In deze stad stoppen we voor de lunch bij een leuk hotelletje. Een dansgroep
met live muziek staat op ons te wachten en dansen en spelen leuke muziek. Na Ambositra is het nég een keer 3,5
uur rijden voordat we aankomen in Antsirabe bij Hotel Cristal. Het is erg eenvoudig (geen airco, wifi en geen
ventilator) maar we kunnen snel inchecken en naar onze kamers. Prettig is wel dat het personeel heel netjes en
voorkomend is en het eten is ontzettend lekker. Na het eten maken we de lijst van vandaag nog even op, alhoewel
dat snel gebeurd is, want veel soorten hebben we natuurlijk niet gezien vandaag buiten de gebruikelijke soorten
als Yellow-billed Kite, Madagascar Bulbul en Hairy Drongo.
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Blue Coua

(Andasibe) Big-nosed Chameleon
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23 november: van Antsirabe naar Andasibe (Perinet)
Hotel: Feon’ny Ala
Vervoer: bus (ca 5 uur) en terreinwagens (ca 3 uur)

Weer een stevige reisdag. In totaal 7-8 uur. Dit is niet anders gegeven het aantal dagen en de plekken waar je als
ornitholoog, herpetoloog, zo6loog of entomoloog naar toe wilt. Vanmorgen vertrokken tegen 0600 uur. We gaan
een uur of vijf rjden en nemen vanuit hotel Cristal een stokbroodje mee voor de lunch met desgewenst gebakken
ei of kipfilet. Het ontbijt is in de tuin onder zo'n witte party-tent. Op witte stoeltjes en een wit tafelkleed. Het lijkt
wel alsof we te vroeg zijn op een bruiloft. De tafel is overdadig vol gezet met eten. Eerder voor 15-20 mensen dan
voor 12. Maar het laat zich goed smaken: croissants, stokbrood, mango, banaan, pruimen, koffie en thee, jam,
zelfs blokjes zebu-kaas. De helft eten we niet op helaas. Na 5 uur rijden met file-achtige verschijnselen, vanwege
propaganda-wagens van nieuwe burgemeesterskandidaten voor Antananarivo, komen we aan bij een tankstation
waar we na 10 dagen afscheid nemen van Gaston, onze chauffeur. Niet wetende dat we die voor de verlenging
weer zien. Hij krijgt van een van de deelnemers wat lovende woorden en een envelop. We stappen nu over op 4x4
auto's van het type Nissan Patrol oid. Nu is het nog eens 2-3 uur rijden. Na anderhalf uur stoppen we bij een rivier
in de hoop op Madagascar Pratincole. Na twee vergeefse pogingen langs en bij de brug en een mooie waarneming
van een Swamp Warbler zijn we terug bij de auto als ik een gek geluidje hoor dat ik niet kan plaatsen. Een andere
deelnemer ziet de bron van het geluid boven ons vliegen: een Madagascar Pratincole! Prachtig vliegt hij langs. Hij
doet in vlucht sterk denken aan de Vorkstaartplevier van Zuid-Europa. Dan zie ik hoger in de lucht nog twee
Slechtvalken vliegen. Ook nieuw voor de reis! Het is erg warm in de zon en dus gaan we bezweet weer naar de
terreinwagens en rijden net iets te hard richting Andasibe. Omdat we, voor het eerst voér op het schema lopen
hebben we tijd om nog snel wat te vogelen in het natuurgebied waar we de komende dagen vaker zullen zijn:
Analamazoatre. We maken kennis met onze gidsen voor de komende dagen. Een gezin van broer en zus (Michael
en Dominique) en hun vader (Patrice). Zij laten ons meteen een paar goede soorten zien: Common Brown
Lemur, Madagascar Crested Ibis en de zo gewenste Madagascar Pygmy Kingfisher! Als ik informeer naar uilen
lopen we een half uurtje later richting de zoveelste endeem: de Rainforest Scops-Owl. En nadat we allemaal
foto's hebben gemaakt is het 10 minuutjes lopen door een dennenbos om daar een wat donkerder neefje van de
Ransuil te zien: de Madagascar Owl. Twee soorten uilen op 1 dag! Daarna checken we in in ons hotel Feon'ny Ala
Hotel. De hutjes zijn leuk. Voor de stellen en mensen die een kamer delen, zijn het zelfs geen hutjes maar
vakantiehuizen met verdieping. Groot, met plek voor zes personen. En een prachtig uitzicht op de jungle. We
blijven een uurtje om ons op te knappen en om 18:15 zijn we allemaal weer terug bij de receptie voor de tweede
nightwalk van deze trip. De nightwalk levert tal van diersoorten op waaronder drie/vier soorten Lemuren:
Goodman’s Mouse Lemur, Grey-brown Mouse Lemur en Crossley’s Dwarf Lemur en Ambodimahabibo
Sportive Lemur. Ook worden een Short-horned Chameleon en Brown Leaf Chameleon gezien.
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24 november: Analamazoatre, Andasibe
Hotel: Feon’ny Ala
Vervoer terreinwagens (ca 15 minuten)

Eerste volle dag in het regenwoud van Analamazoatre. Wat een schitterend bos en wat ongelofelijk zonde dat
zoveel voorgoed verdwenen is. Vanmorgen hebben we kunnen uitslapen en om 0600 uur ontbeten. Afgelopen
nacht riep de Rainforest Scops-Owl diverse keren en, gek genoeg, de Madagascar Cuckoo de hele nacht! In de
vroege ochtend toen het nog donker was maar even een soundscape opgenomen. Onderweg naar het ontbijt zie
en hoort een aantal deelnemers de Broad-Billed Roller. Bij de ontbijtzaal zie ik in de bomen een paar
Madagascar Starlings. Het ontbijt is eenvoudig met een soort grote poffertjes, bananencake en ook gebakken
eitjes. Koffie, thee.. het is een prima ontbijt. Daarna snel de jungle in! We beginnen met een paartje Blue Pigeons,
Red-tailed Vangas, Malagassy Brush-Warbler en Wards Flycatcher (wat nu ook een Vanga is). Langs het pad
zit een Spectaled Tetraka op haar eitjes. Het nest hangt letterlijk over het pad. Een gevaarlijke plek maar ook
veilig vanwege de verstoring van predatoren door mensen die over het pad lopen. De vogels van vandaag vallen
echter in het niet bij het zien van de Diademed Sifakas. Wat een schitterende bontgekleurde Lemuur is dit! Het
zijn er een stuk of zeven. Ze zijn bijzonder tam en benaderen kunnen we ze tot een meter of 6. Maar dat is dan zes
meter in hoogte want op de grond komen ze niet graag. Dan denk je dat het niet beter kan maar de soort van
vandaag lijkt de Indri te worden. Dit is een van de grootste, zo niet de grootste Lemuur die nu nog leeft. Vroeger
waren er nog veel grotere soorten. Maar deze schreeuwers zijn net zo mooi als de zang die ze laten horen. Een
soort melancholische huil. Prachtig en écht oorverdovend hard. Zwaar onder de indruk gaan we na een 20
minuten fotograferen door. Bij een Talapia-kwekerij vinden de zoekers een Madagascar Tree Boa en hier baltst
ook een Cuckoo-Roller in de lucht. Op een grote epifyt broedt een prachtige Collared Nightjar.

Collared Nightjar
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Wel heel toevallig heet de epifyt Vogelnestvaren (Asplenium nidus). Verder zien we ook de Long-billed Bernieria,
Malagassy Green Sunbird en Nelicourvi Weaver weer. Tijd voor de lunch in het hotel. Voor die tijd hebben we
ruim anderhalf uur voor onszelf. Na de lunch gaan we terug naar het bos. ledereen is opgetogen vanwege de
schitterende ochtend die we gehad hebben. De middag levert, met een drietal lokale zoekers in het bos een Red-
Breasted Coua op. Een prachtige vogel maar laten we doorlopen. Een soort die niet opgejaagd werd, was een
paartje Rainforest Scops-Owls die hoog in een boom op ons neerkeken. Na tweeéneenhalf uur gaan we weer
terug naar het hotel. We hebben ruim tweeéneenhalf uur voor we aan de avondmaaltijd beginnen. Vanuit mijn
hutje zie ik Common Brown Lemurs en hoor ik Indris. Dan komt de laatste nightwalk van de tour en die is
fantastisch. We zien de ene Kameleon na de andere, waaronder net uit het ei gekropen Parson’s Chameleons,
de grootste soort ter wereld... maar deze waren nog erg klein. We zien ook drie keer een Goodman’s Mouse
Lemur. Maar uiteindelijk is de soort van de dag (nacht) een reptiel: de Mossy Leaf-tailed Gecko. Wat een
waanzinnig dier. Dat moet je echt live zien. Ongelofelijk gaaf. Tevreden.... z&ér tevreden

gaan we naar bed.

Mossy Leaf-tailed Gecko
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25 november: Mantadia Forest, Andasibe
Hotel: Feon’ny Ala
Vervoer terreinwagens (ca 90 minuten, enkele reis)

In principe is het ritme van vandaag niet anders dan van gisteren. We ontbijten om 05:30 en zitten dan om 06:15
in de jeeps enrijden vervolgens naar Mantadia-forest, wat anderhalf uur rijden is over een uiterst bultige
modderweg. Het is een prachtig maar ook spannend pad waar we met de jeeps overheen rijden. De auto schudt
van links naar rechts maar na anderhalf uur zijn we ter plaatse. Het is een erg mooi stuk oerwoud. De eerste soort
van de dag die we gaan proberen te vinden, is de Short-legged Ground-Roller.

v v

Short-legged Ground-roller boven: Baron’s Painted Ma;vtella onder: Velvet Asity

We buffelen wat door het oerwoud en na een kleine 10 minuten zien we deze dikke bruin-witte vogels zitten. Ze
doen me wat denken aan de Moustached Puffbird van Colombia. Toch zijn ze eerder verwant aan de
Scharrelaars. ledereen is natuurlijk blij om deze prachtige vogel te zien... maar de volgende soort heeft meer tijd
nodig en dus gaan we verder. De Velvet Asity is een van de doelsoorten van de reis. Een zwarte plompe vogel, iets
groter dan een Waterspreeuw en doet ietwat denken aan de Manakins van Zuid-Amerika. De vogel heeft een fel
groene wenkbrauw en een soort groene huid over de snavel heen. Prachtig. Tijdens onze zoektocht zien we ook
een andere soort die hoog op verschillende lijstjes staat: Common Yellow-breasted Sunbird-Asity (foto: zie
voorkant rapport). Een Sunbird (Honingzuiger) met, uiteraard, een prachtige kleurenpak en een kale fel
groenblauwe huid bij het oog. Na een paar keer het geluid af te draaien, komt de vogel iet wat beter in beeld en
kunnen we een paar foto's maken. Terug bij de auto horen we weer een Cuckoo-Roller over het bos vliegen.
Hetzelfde bos levert ook nog een Frances's Sparrowhawk op.
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Af en toe horen we het gehuil van Indris op grote afstand, maar als we staan te wachten op de gidsen om de
Velvet Asity te vinden, klinkt het gehuil in één keer akelig dichtbij! En zien we een Black-and-white Ruffed Lemur
een 4-5 meter grote sprong maken van de ene boom naar de andere boom. Als we na 20 minuten geduldig
wachten op de Asity-zoekers schoorvoetend teruglopen naar waar we vandaan kwamen komt er een schreeuw
uit het bos. Eén van de gidsen heeft een Velvet Asity gevonden! Het is 6-7 minuten stevig doorlopen om niet te
laat te zijn maar uiteindelijk krijgen we de vogel allemaal goed te zien. Een schitterend kikkertje, de Baron’s
Painted Mantella, is gevangen door een van de gidsen en kunnen we mooi vastleggen voordat we hem zijn of
haar vrijheid weer geven. Voor de lunch moeten we hetzelfde pad weer naar beneden met de vier jeeps, maar
voor wat betreft de terugweg weten nu wat ons te wachten staat. Dus de terugreis is minder erg. Na de lunch
gaan we terug naar Analamazoatre, het park waar we gister ook zijn geweest. Rond 1600 uur zijn we weer terug
op het hotelterrein en hebben we 2 uur voor onszelf. Buiten zijn de geluiden van de acrobatische Broadbilled
Roller en Olive Bee-eaters te horen. Het geknor van Common Brown Lemurs is ook te horen.

Na het avondeten gaat een deel van ons met een optionele (extra) nacht-excursie mee en dat levert een tweetal
soorten Bladgekko's op, de Mossy Leaf-tailed Gecko en de minstens zo indrukwekkende Satanic Leaf-tailed
Gecko, een bruine gekko met een bijna bladnerf-achtige structuur over zijn huid, de staart als een bruin
boomblaadje en prachtige enge rode ogen. De naam Satanic heeft hij niet voor niets. We fotograferen een Woolly
Lemur, Mouse Lemurs en wat schorpioenen.

Een klein sfeervol huisje voor jezelf in Feon ‘ny Ala

25



26 november: Laroka Forest, Andasibe
Hotel: Feon’ny Ala
Vervoer: terreinwagens (ca 90 min, enkele reis)

Vanmorgen ging de wekker weer, net als gisteren om 0500 uur. De Indris waren ook al wakker en waren ondanks
de ruime afstand goed te horen. Het ontbijt liet zich goed smaken maar de gebakken eitjes ontbraken wel
vanochtend. Leuk dat onderweg naar het ontbijt een Nuthatch-Vanga werd ontdekt.

De jeeps staan weer netjes te wachten en brengen ons over een nét zo'n hobbelig kuilen-gaten-erosie
kleiweggetje als gisteren naar Laroka Forest. Onderweg zien we een Striated Heron langs de weg in een verlaten
rijstveldje, en een Frances's Sparrowhawk laat zich zeer fraai bekijken.

Frances’s Sparrow-hawk

Het is zowaar fris en het miezert maar als de zon gaat schijnen is toch snel warm en benauwd. We lopen door een
zeer mossig vochtig bos met heel veel Eucalyptussen. In eerste instantie gaan er maar liefst 7 lokale jongens
mee. Omdat dat wat overdreven is laat ik Jean vier jongens wegsturen. We zien kort daarna een Red-bellied
Lemur over het pad door de bomen rennen. Langs het gemakkelijk te bewandelen pad horen en zien we de
Stripe-throated Jerys zingen en Madagascar Coucals bassen, verschillende Dark Newtonias en horen én zien
ook een paar Forest Rockthrushes. Een van onze vaste gidsen (Michael) hoort dan ineens een Rufous-headed
Ground-Roller, een skulkerige grote rossige vogel met groene vleugels en een prachtig zwart-witte band op zijn
keel. Een soort collier als je wilt. Na 10 minuten geduldig wachten op het bospad in stilte laat vogel zich een halve
seconde op het pad zien en verdwijnt dan weer. Dan is hij 3-4 minuten weg en komt dan weer op het pad zitten
gedurende een halve seconde. Gelukkig komt de vogel na wederom 3-4 minuten iets langer naast het pad in het
hoge gras zitten. Ook zien we weer Giraffe Weevils op bladeren zitten en een op een reusachtige pissebed
lijkende groene miljoenpoot. Zo groot en zo dik als een dikke grote aardappel! En in staat om zich tot een ronde
kogel op te rollen. Langs wat moeras- en ven-achtige plekjes proberen we ons best te doen de Madagascar Rail
te ontdekken, een soort forse Waterral. Maar helaas lukt het niet de vogel te zien te krijgen. Wel horen we hem
één keer fel reageren op tape.

Na de lunch gaan we langs de weg vogelen. "Roadside Birding" dus. Het levert de Madagascar Green Pigeon op.
Nieuw voor de daglijst. Verder ook nog de prachtige Blue Pigeon, Nellicourvi’s Weaver en Tylas Vanga. Deze
laatst genoemde soorten zijn niet nieuw maar we zien ze wel goed nu. De ster van de namiddagwandeling is de
Madagascar Flufftail. We horen een vogel in de berm roepen en daarom draaien we het geluid af aan de andere
kant van de weg, zodat de vogel de weg oversteekt om naar het geluid te gaan. Dit werkt prima. Het fotograferen
ervan is een kunst.
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Nellicourvi’s Weaver

Madagascar Flufftail

De jeeps komen achter ons aanrijden en wie wil kan met de jeep terug naar het hotel rijden. De meeste mensen
kiezen er echter voor om terug te lopen. Voordat we terug lopen/rijden maken we een groepsfoto. Het etenin de
avond doen we weer op het hotelterrein, in het sfeervolle restaurant. Het eten smaakt ook nu weer erg goed. Ook
werken we de vogellijst weer bij. Morgen nemen we afscheid van dit prachtige bos en hotelterrein en rijden we

terug naar Antananarivo.
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' Red-bellied Lemur

27 november: Terug naar "tana" (Antananarivo)
Hotel: Orchid Hotel
Vervoer: terreinwagens (ca 6 uur)

Voor een drietal mensen van de deelnemers is dit de laatste volle dag. Vanmorgen was het ontbijt om 06:00. Bij
de ingang van het hotelterrein zit een Madagascar Pygmy Kingfisher. De mensen die er al vroeg bij waren voor
het ontbijt hebben het vogeltje gezien. lets voor 07:00 uur gaan we weer roadside birden. Daarna lopen we een
klein stukje bos in. Na drie dagen zoeken naar de White-headed Vanga is het vandaag eindelijk zo ver: Geroep
van verder weg dat deze vanga eindelijk te zien is. Alhoewel dit een best algemeen vogeltje lijkt te zijn wordt de
vogel met veel enthousiasme en wat gejoel ontvangen. Dan blijkt maar weer wat voor goede gidsen er geregeld
worden door Birdingbreaks want wat deze gidsen op geruime afstand weten te ontdekken in de jungle is echt
bizar. Een Mossy Leaf-tailed Gecko, die er toch miljoenen jaren over gedaan heeft om zich bijna onzichtbaar te
vermommen als bast van een boom, wordt meters diep in het bos ontdekt. Als groep zijn we wel 20 minuten bezig
om dit diertje te fotograferen. Het diertje heeft hier overigens geen last van gehad want de gekko was er, denk ik,
ervan overtuigd dat wij hem niet zagen.

De temperatuur loopt vandaag lekker op en rond een uur of 09:30 staan we of zitten we enigszins uitgeputin de
schaduw van wat boompjes te kijken naar alweer een Common Brown Lemur, die erg tam en dichtbij vruchtjes
uit een boom zitten te eten.
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Dan vliegt er een buizerd-achtige vogel over die in eerste instantie, met wat lichte twijfel toch afgedaan wordt als
Madagascar Buzzard. Op basis van de foto's blijkt het een Madagascar Cuckoo-Hawk te zijn. Niet extreem
zeldzaam maar er wordt er meestal maar één gezien op een Madagaskar-reis. Dan zien enkelen, waaronder Jean,
ook nog een valk achter een vogeltje aan gaan en het blijkt een Eleonora's Valk. De wandeling levert ook nog een
dichtbij-waarneming op van een Blue Coua. Ook lopen we weer even langs de plek waar we op de eerste dag de
Rainforest Scops-Owl zagen. Deze vogel zit nu nog iets gunstiger!

Rain-forest Scops-Owl
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Dan gaan we terug naar het hotel om uit te checken en de koffers bij de jeeps te zetten.

Onderweg naar “Tana” stoppen we na anderhalf uur nog even bij de rivier waar we ook op de heenweg stopten
voor de Madagascar Pratincole. Toen zagen we de vogel op het laatste moment overvliegen, nu zat de vogel
rustig op de rotsen in de rivier en kon prima worden vastgelegd.

i BRELN B i c %
Madagascar Pratincole

Na deze stop gaan we in principe in één keer door. Na bijna 5 uur zijn we midden in de hoofdstad beland en rijden
we nog even naar Alarobia Lake (Lac Tsarasaotra), het meertje van dag 1 met al die reigers en eenden in een
waterplas aanwezig zijn. Dit keer ligt de focus sterk op het vinden van de Malagasy Pond-Heron en Black Heron.
Na bijna een uur lukt het een van de deelnemers om deze bijzondere ralreiger te vinden. De Black Heron
ontdekten we eventjes daarvoor al. We blijven niet heel lang (anderhalf uur ongeveer) en gaan dan naar het hotel
voor het eten.

M lagassy Pond-Heron
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Morgenochtend vertrekken drie deelnemers weer naar Amsterdam. Ter verduidelijking: de reis bestaat uit 17
dagen met een eventuele verlenging van zes dagen. In totaal gaan zeven van de tien deelnemers met mij en Jean
mee naar Mahajanga, naar het noordwesten van Madagaskar.

&,

De hele groep, de dag voor vertrek van drie deelnemers. Inclusief de 3 lokale gidsen van de afgelopen vier dagen.

28 november: Mahajanga
Hotel: Edena Kely
Vervoer: vliegtuig (ca 2 uur) en bus (ca 40 minuten)

Om 06:00 ontbijten we met de zeven overgebleven deelnemers in hotel Orchid. De drie deelnemers die niet mee
gaan met de verlenging zijn vannacht naar Nairobi en Amsterdam vertrokken.

Omdat het vliegtuig naar Mahajanga, noordwest Madagaskar, ruim 7 uur vertraging heeft hebben we wat tijd te
doden. We gaan naar een meertje toe met aan de andere kant van de weg rijstvelden. Wellicht levert het nog iets
op. Maar dat is niet zo. Dat wil zeggen dat de Madagascar Malachite Kingfisher leuk is en de Striated Heron ook
maar die hebben we vaker gezien deze reis. Een grotere groep Madagascar Mannikins zit te ver weg in de
rijstvelden om goed te bekijken. Los van een Huismus onderweg levert het geen nieuwe soorten op voor de
vakantielijst, en die Huismus is dan feitelijk nog een escape. Omdat we relatief snel klaar zijn met het vogelen bij
de rijstvelden zoek ik op Google-maps naar andere mogelijkheden. Zo stuitten we op Karibotel Domaine en dat
ziet er heel leuk uit. In overleg met Jean besluiten we dat we er naartoe gaan. Het is een prachtige grote tuin met
veel oude bomen en het is er ontzettend rustig. Red Fody’s, Madagascar Wagtails, Hairy Drongo, Madagascar
Green Sunbird.. Algemene soorten maar heel dichtbij. En ontzettend veel enorme Golden Orb Spiders.. gelukkig
zit 90% hoog in de bomen. ledereen lijkt een beetje tot rust te komen.

Uiteindelijk vliegen we om 14:45 naar Mahajanga. De vlucht duurt twee uur en zo landden we dus om 16:45 uur
op het luchthaventje. Daar staat Gaston, onze buschauffeur tot aan Andasibe op ons te wachten! Hij brengt ons
naar Edena Hotel, op 40 minuten rijden van de landingsbaan. Het is een prachtig gesitueerd hotel met een
zwembad, mooie hutjes, leuke laantjes, zitjes en mangobomen. Het doet allemaal erg tropisch en lodge-achtig
aan. Morgen gaat de wekker om 05:30 uur in de ochtend en zullen we om 07:00 uur in twee speedboten zitten die
ons de ochtend naar de Mahjanga Delta leidt, op zoek naar de Berniers Teal.
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De zeer fel-rode Red Fody

29 november: Boottocht Mahajanga, daarna Ankarafantsika
Hotel: Blue Vanga Hotel
Vervoer: bus (haven: 20 min en Ankarafantsika: 3-4 uur)

Vanmorgen zaten we om 0600 uur aan het ontbijt. Jammer dat we niet wat meer konden genieten van deze lodge.
Helaas is dat goeddeels te wijten aan de vliegtuigmaatschappij.

lets na 0700 uur stapten we in twee bootjes in de vervuilde haven van Mahajanga en varen we richting de
mangrovebossen in de delta. Als we amper 10 minuten onderweg zijn, zien (gelukkig) beide bootjes twee
Krabplevieren over het water vliegen. Verder vliegen er wat Lesser Crested Terns over en een enkele
Dwergstern.. Dan begint het plotseling heel erg hard te regenen. In het begin is dit wel prettig voor de afkoeling en
is het zicht beter dan met een heldere hemel met felle zon, maar na 10 minuten zware regen was er amper iets te
zien omdat je anders de regen hard in je gezicht kreeg.
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We hebben geluk dat het ophield toen we vaart minderden bij een eiland in de rivier, een van de vele eilanden in
de delta en daar zien we zowaar de Berniers Teal. Een knaller van een soort. Alhoewel deze eend er, door de
oogharen heen, uitziet als een wat sierlijker Krakeend. Het is een soort waarvan veel vogelaars je al snel vragen of
je deze soort gezien hebt op Madagaskar. Leuk dat de vogels ook van dichtbij te bekijken zijn! Daaraan vooraf ging
de ontdekking door onze lokale gids Ndreme van een Madagascar Sacred Ibis. Overigens. Ook zeker geen
misselijke soort die op een wat lichtere iris na, identiek is aan de African Sacred Ibis. Naast deze hoogtepunten
zien we ook Bontbekplevieren, Regenwulpen, Terekruiters, White fronted Plover, Greater Sandplover en
zowaar een zéér zeldzame Bonte Strandloper.

Onderweg terug naar de haven van Mahajanga zie ik stomtoevallig ineens
een dolfijn, en op basis van wat ik gezien heb, of eigenlijk vooral wat ik NIET
gezien heb (een duidelijke rugvin) lijkt het er sterk op dat gaat om de Indian
Ocean Humpback Dolphin. Eenmaal weer op het vaste land gaan we snel
door voor de lunch naar het centrum van het stadje. Als we betaald
hebben, maken we ons op van een 3,5 uur durende rit naar Ankarafantsika
NP. De rit gaat vooral door rijstvelden. Bij de grens met het NP begint het
wat monotypische rijstveldenlandschap al snel mooier te worden. Het
mooiste zijn de bij de ingang verblijvende zes Coquerels Sifakas. Na dit
plezierig oponthoud checken we rond 17:05 in bij het Blue Vanga Hotel.

Coquerel’s Sifaka
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Vanavond rond de klok van 19:00 uur wel meteen het bos in! Daar zien we weer verschillende Kameleons, zoals
de Rhinoceros Chameleon en waarschijnlijk de Vazimba Ground-Gecko en Grandidier's Dwarf Gecko. Ook
horen we zowel de Rainforest Scops-Owl maar nu ook de Torotoroka Scops-Owl. Ook leuk om in het wild te
zien: een van de grootste kakkerlakken ter wereld van bijna 7,5 cm: de Madagascar Hissing Cockroach.
Morgen goed insmeren met DEET. Tropisch warm met erg hoge luchtvochtigheid.

30 november: Ankarafantsika Forest en Lake Laverobe
Hotel: Blue Vanga Hotel
Vervoer: bus (30 min. enkele reis)

Vanmorgen weer om 0500 uur ontbijt. We vertrekken vanmorgen met vier deelnemers, drie deelnemers blijven
even relaxen bij de lodge. Daarnaast gaan ik, Jean en Ndrema, de lokale gids, natuurlijk mee. Ons doel is feitelijk
de lastige maar prachtige Schlegels Asiti proberen. Maar op het pad dient zich eerst een andere lifer aan: de
White-breasted Mesite. Omdat het zo langzamer hand richting het einde van deze reis gaat komen er nog amper
nieuwe soorten bij per dag. Wat geen enkel punt is want we vermaken ons tijdens onze wandelingen echter ook
met orchideén, vlinders, miljoenpoten, libellen en hagedissen. Na een kleine twee uur tevergeefs zoeken naar de
Asiti brengt de bus ons naar de officiéle ingang waar we een bijzonder warme route in open bos lopen. De zweet
klotst tot in de schoenen. We zien hier gelukkig wel een echte specialiteit van dit bos: de Van Dam's Vanga.

Van Dam’s Vanga

De wandeling eist echter behoorlijk wat energie en bij terugkomst bij de ingang van het park is de ruim 2,5 uur
durende pauze (inclusief lunch) nodig. Ondertussen heeft Gaston, onze chauffeur, een van de deelnemers nog
even opgehaald bij het hotel. Prima service! Als we klaar zijn met onze pauze volgt een boottochtje op Lac
Ampijoroabe (Lake Ravelobe), een mooi groot meer waar de Madagascar Fish-Eagle zit. We zien een adult in een
boom rusten. We kunnen relatief dichtbij komen en verstoren de vogel niet. Aan de randen van het meer, waar
rietveldjes liggen zien we ook vele tientallen Ralreigers en Koereigers en enkele Purperreiger en een tweetal
Malagasy Pond Herons.
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Schitterend oerwoud vanuit het bootje!

Een heftige onweersbui met zware regen weerhoudt ons er van om de gaan knikkebollen. Doorweekt, ondanks
het luifeltje, stappen we weer de bus in een gaan we naar de Blue Vanga Lodge. Twee deelnemers die vandaag
niet meegingen vragen na onze terugkomst bij de lodge aan Jean of er nog een mogelijkheid is om het meer waar
we in de namiddag waren nog te bezoeken om de bijzondere (endemische) arend ook te kunnen bekijken. Dat is
goed. En als ze daar bijna twee uur later van terugkomen hebben ze de arend eigenlijk nog beter gezien dan wij!
We eten vegetarisch of Zebu-steak en gaan er vroeg in.
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1 december: Van Ankarafantsika naar Ambondromamy
Hotel: Kamoro Hotel
Bus: (ca 2-3 uur)

Vanmorgen Om 0500 uur ontbijt. Als we klaar zijn met eten gaan we weer naar het bos om een laatste poging te
doen voor de Schlegels Asiti te zoeken en Couas. Na ruim 2 uur geduldig wachten, turen, kijken en bezoek van
tientallen muggen lukt het de lokale zoekers om deze juweeltjes te vinden. We vinden van deze Schlegel’s Asitis
zowaar een paartje dat een nest aan het bouwen is.

De steeds lastiger te vinden Schlegel’s Asity!

In de vorm van Crested Coua en Coquerel’s Coua lukte het ook twee soorten van deze endemische familie te
vinden. Tevreden met de gemaakte foto's gaan we een van de laatste soorten van deze reis proberen: de
Madagascar Jacana. Gelukkig laat deze soort zich aan de zuidkant van Lake Ravelobe nu goed betrappen. Ook
weer leuk zijn de Coquerel’s Sifaka's bij de ingang van het nationaal park die zich laag bij de grond goed laten
zien. Na al dit moois vervolgen we de route richting Antananarivo, na 2,5 uur slingeren stoppen we bij een meer
waar we niet minder dan veertien African Pygmee Goose vinden en een mooie groep van ca 30 Black Egrets.
Vlot hierna komen we aan bij het Kamoro Hotel en zit de reis ervoor vandaag op.
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2 december: Terug naar “Tana”: 12 uur rijden.
Vervoer: Bus (11-13 uur)
Hotel: Orchid Hotel

Vandaag staat de langste reisdag op het menu. Niet minder dan 12 uren zullen we in de bus zitten om de reis naar
Antananarivo te kunnen volbrengen. Gelukkig rijden we door mooie landschappen en zitten er wat stops op de
500 km lange route. Zo stoppen we al meteen in het dorp voor banaantjes en cola. Na 3 uur rijden stoppen we bij
een tankstation zodat we daar nog wat snacks kunnen kopen. Lunchen doen we in de bus en eten we (wie dat wil)
de stokbroodjes die door het Kamoro hotel vanmorgen voor ons zijn klaargemaakt. Vervolgens rijden we weer 4
uur en stoppen we bij een woest kolkende modderrivier voor de Madagascar Pratincole. Gelukkig werkt het
vogeltje goed mee en zien we tot onze verrassing ook nog een Long-tailed Cormorant op een steen staan. Gezien
het zeer troebele water zal die vandaag niet veel gegeten hebben. Hierna stoppen we nog twee keer voor een
bush-toilet en na ruim 2 uur voor de plek waar de Madagascar Harrier eventueel gezien kan worden. Alleen
werken deze vogels vandaag niet mee. Het schijnt ook erg slecht te gaan met deze kiekendief. Na deze laatste
stop is het weer 2,5 uur rijden voor we bij het hotel zijn in de hoofdstad. De vogellijst is heel beperkt, we zijn moe
van de reisdag en in het hotel is het inchecken, eten en naar bed.

b e

De reis duurt erg lang maar je hoeft je niet te vervelend met dit soort uitzichten!

3 december: Antananarivo-Nairobi.
Hotel: Easy Hotel, Nairobi, Kenia
Vervoer: vliegtuig (3,5 uur en 7 uur)

Vanmorgen wakker geworden en goed kunnen uitslapen (07:30 ontbijt). Omdat het hotel (Orchid), waar we drie
keer geweest zijn deze reis best wel wat tegenviel heb ik een paar dagen geleden al wat zitten internetten en een
nieuw hotel gezocht waar we kunnen lunchen. Een beetje googlen, kijken wat de afstand is naar het vliegveld, is
er een mooie tuin, wat zijn de prijzen, hoe zien de kamers er uit, wat zijn de reviews en kun je er goed eten. Die
combinatie bracht mij bij Hotel Restaurant Mahalevo. Het is een gok maar de foto’s zien er goed uit en de
Nederlandse reviews zijn lovend! We pakken de koffers in en gaan na het ontbijt meteen richting deze locatie.

Bij aankomst blijkt het een parel van rust en hygiéne in deze stad. Een hele dikke aanrader, wat mij betreft, voor de
toekomstige tours! Na enig overleg is besloten dat Mahalevo onze nieuwe uitvalsbasis gaat worden in “Tana”. We
gaan hier lunchen en vanuit dit hotel gaan we naar de luchthaven om via Nairobi naar huis te keren. Er wordt
geluierd, nog wat vogeltjes gefotografeerd, een koffer wordt opnieuw gerangschikt etc. Als het 13:30 is en we
ruimschoots tot rust zijn gekomen, de lunch op hebben en even naar de wc zijn geweest, gaan we naar het
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vliegtuig op weg naar Nairobi. In de hoteltuin richt een van de deelnemers zich nog tot Jean die hartelijk bedankt
wordt vooral zijn kundigheid en dienstverlening en krijgt hij een fooi toegestopt.

Madagascar Wagtail, erg algemeen. Ook in steden en dorpen

Madasgascar Stonechat
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Het vliegtuig vertrekt op tijd en om 16:35 zijn de wielen los van dit prachtige eiland. Drie-en-een-half uur later
piepen de wielen op de landingsbaan van Nairobi. Het is donker en helaas zien we niets van het land. We worden
netjes opgehaald door een medewerkster van Easy Hotel en met een taxi weggebracht naar het hotel wat
ongeveer 20 minuten rijdenis.

4 december: Nairobi-Amsterdam
Hotel: geen
Vervoer: vliegtuig

Het vliegtuig Kenyan Airways vertrekt op tijd van Nairobi naar Amsterdam. Prima vliegtuig en services aan boord
overigens. Het vliegtuig is bovendien in de achterste helft 60% leeg en, als je wilt, kan je op drie stoelen gaan
liggen en het heel aangenaam voor jezelf maken. lets meer dan 10 uur later landen we op Schiphol en komt
officieel een einde aan deze, in vele opzichten, indrukwekkende reis. Wat een fantastische dieren komen er voor
op dit eiland. De evolutie is hier bij veel diersoorten een heel andere kant op gegaan. Denk aan de gekko’s, de
kikkertjes, de kameleons, de lemuren, de tenrecs, de coua’s, maar ook zoveel bijzondere planten. Gelukkig zijn er
ook nog heel grote stukken oerwoud beschermd en hebben we mensen ontmoet, jong en oud, die zich hiervoor
inzetten.

Diademed Sifaka Mossy Leaf-tailed Gecko
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Madagascar Paradise-Flycatcher

Red-breasted Coua
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Subdesert Mesite, vrouwtje]
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Madagascar Nightjar

Madagascar Blue Pigeon

 Painted Snipe, mannetje

2 -‘ -

42



Het was ons een genoegen!

..
sk

Reisleiders Jean en Joost
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