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Inleiding 

Sri Lanka is een land dat tot de verbeelding spreekt. Een groene parel, in het verleden ook wel 

aangeduid met de zwoele naam: Ceylon. Een vogelreis naar dit tropische oord staat synoniem voor 

kleurrijke vogels, een laid-back atmosfeer, vriendelijke mensen en een heerlijke keuken. Geen wonder 

dat deze geliefde bestemming vogelaars aanspreekt.  

Dit reisverslag geeft een inkijkje in de ontmoetingen en ervaringen die we opdeden gedurende onze tijd 

in Sri Lanka. Het unieke van deze door BirdingBreaks georganiseerde reis is de route en 

(deel)bestemmingen die je buiten de gebaande paden in contact brengt met het hart van dit land. Het 

zou mij niet verwonderen wanneer je na het lezen van dit verslag overtuigd bent dat het tijd is om dit 

alles zelf te ervaren. Schroom dan niet en bezoek de website van BirdingBreaks om je aan te melden 

voor dit avontuur. 

 
Overzicht van bezocht plaatsen en reisroute 

 
Dag 1 – 26 november   Amsterdam – Colombo 

Fijn; iedereen is lekker op tijd, bepakt en bezakt aanwezig op Schiphol! We hebben veel zin om het 

winterse Nederland te verruilen voor de eeuwige zomer (tropen) van Sri Lanka. Na de bagage en 

douane rituelen met succes te hebben doorlopen genieten we samen van een stevig geprijsde bak 

koffie. Na een tussenstop in Istanbul vervolgen we onze reis richting Colombo waar we de volgende 

morgen, vroeg hopen aan te komen. De goede verzorging aan boord, inclusief toilettas en pantoffels, 

maken de reis meer dan aangenaam.  
 
Dag 2 – 27 november   Colombo – Sinharaja 

De zon komt net op als we rond 6 uur landen in de hoofdstad van Sri Lanka. Bij de uitgang worden we 

opgewacht door onze gids deze reis: Fenix. Eerste actiepunt op zijn lijst blijkt het maken van een 

groepsfoto (‘for the office’, ligt hij nog toe). Onder protest, want ja met onze door slaapgetekende koppen 

meteen op de gevoelige plaats is wel wat veel gevraagd ;-).  

Buitengekomen lijkt het wel voorjaar, het zoemt en zingt dat het een lieve lust is. Kijkers voor de dag en 

de actie kan beginnen! De Indian house crow dringt zich als eerste aan ons op maar ook een groepje 

Orange billed-babblers dat door de tuin van het vliegveld scharrelt oogst bewondering. Onderweg in 
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onze comfortabele bus spotten we en passant de nodige watervogels waaronder de Eastern cattle egret, 

Purple herron en Grey-headed swamphen. Leuk ook om weer wat boertjes te zien vliegen; die zijn 

alweer even uit Nederland vertrokken.  

Tijdens de korte ontbijt stop gaat het even echt los. Het kost ons ruim een half uur om de 50 meter 

tussen de bus en het restaurant te overbruggen. Het zijn voor Sri Lanka ‘gewone’ soorten maar voor 

ons is het smullen. We genieten van een Greater cucal die met open vleugels zit te drogen in de 

ochtendzon. Een viertal overvliegende Sri Lanka swallows vormt onze eerste tik op de endemen lijst. 

En verder o.a. twee soorten munia’s (white-backed en scally), Purple-rumped sunbird, Indian swiftlet, 

Common Myna, Pale-billed flowerpecker en een rakelings over ons vliegende Brahmini kite.  

Onderweg maken we nog een stop bij een rijstvelden complex. Onvoorstelbaar hoe productief deze 

man-made locaties kunnen zijn. Behalve allerhande reigerachtige kunnen we hier onze tweede endeem; 

de Yellow-fronted barbet bijschrijven. Afgezien van de vogels is het genieten van het landschap en alle 

activiteit van lokale landbouwers in en om de rijstvelden. 

Na een warm welkom bij onze accommodatie met de toepasselijke naam ‘Birders lodge’, een 

voortreffelijke lunch en installatie op onze kamers wandelen we erop uit om de omgeving te verkennen. 

Onder een dreigende hemel staan we stil bij de White bellied drongo, Blue-tailed bee-eater en onze 

alweer derde endeem: de Green billed-cucal. Dan barst het noodweer los en zoeken we ons heil in een 

klein souvenirwinkeltje, waar we warm onthaald worden. Vermeldenswaard is dat de jonge dame die 

hier de scepter zwaait en als kunstenares vogels en vlinders schildert, haar talent inzet om de jeugd te 

motiveren tot zorg voor de natuur. Na de bui gaan we er weer op uit. We sluiten de de dag tenslotte af 

met een fraaie startlijst inclusief de eerste drie endemen. 

 
Sri Lanka blue-magpie 

 
Dag 3 – 28 november  Sinharaja forest 

Om 5:00 gaat onze wekker. We gaan vandaag voor het eerste licht op pad om op tijd boven op de berg 

te zijn. Na een adembenemend mooie tocht in een rammelende jeep bereiken we de in ochtendnevels 
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gehulde hogere zone van de Sinharaja forest. Veelbelovend klinken vanuit de mist de roep van de Sri 

Lanka spurfowl, White-throated flower-pecker en een verre Indian Pitta. Onze vroege start wordt 

beloond met een kleurrijke mix van vogels, waarvan een aantal zich fraai laat zien. Genietend van ons 

meegebrachte ontbijt worden we door een aansnellende ranger geattendeerd op een White-faced 

starling die even verderop mooi in beeld is. Dus hop alles aan de kant, camera’s mee en ernaartoe. De 

vogel zit er gelukkig nog en laat zich mooi aan ons zien. 

De rest van de ochtend en begin van de middag brengen we door in het bosreservaat. Na een wandeling 

van bijna tien kilometer door dit bijzondere gebied blijkt tot onze opluchting een paar Sri Lanka 

frogmount’s te zijn gevonden net achter de park gate. Een ranger die daar hout sprokkelde ontdekte de 

vogels toevallig. Wij blij; oog in oog staan met deze uilachtige nachtzwaluw is zeker geen garantie! 

Natuurlijk zijn er ook andere soorten zoals de Red-faced malkoha en Sri Lanka (scaly) thrush. Van deze 

laatst nogal obscure soort moeten we voorlopig met alleen het geluid doen. 

Na de lunch blijkt aan de ander zijde van het dorp een Serendip Scops-owl te zijn ontdekt. Deze pas in 

1996 voor de wetenschap beschreven soort is nogal lastig te vinden omdat geen vaste roestplaats 

gebruikt wordt. Terwijl we in onze jeeps de berg afdalen betrekt de lucht en valt de eerste regen. In het 

dorp aangekomen kunnen we door het watergordijn nauwelijks meer dan tien meter ver kijken en 

besluiten we eerst ‘de bui af te wachten’ bij de lodge. Dit blijkt een goed plan met als consequentie dat 

we de uil missen; de vogel blijkt gevlucht voor de regen. Pas tegen de schemer klaart het op. Wij zijn 

dan al lang en breed uitgevogeld en genieten, onder het genot van Srilankaanse lekkernijen van de 

terugblik op een geslaagde dag. Mogen weer op zoek naar de Serendip! 

 
Serendip scops-owl (L) en de ‘Daar zit ie!’ (R) 

 
Dag 4 – 29 november   Sinharaja forest 

De dag van de Serendip! We besluiten bij het eerste licht (6:00 uur) te gaan vogelen vanuit onze 

accommodatie. De focus ligt op de cultuurgrond, bestaande uit thee-plantages, vruchtbomen en kleine 

akkertjes in de overgangszone tussen dorp en bos. Hier blijken verrassend veel soorten te verblijven, 

waarvan een deel zich heel mooi laat zien. Vooral de kleurrijke Orange minivet oogst veel waardering. 

Halverwege de ochtend bereikt ons het bericht dat een team van lokale gidsen en rangers een rustend 

paar Serendip scops-owls heeft ontdekt. De vogels lijken op hun gemak, haast is daarom niet per se 
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geboden. We lunchen bij de lodge en stappen daarna in de jeeps om naar de top te rijden. Nadat 

halverwege de rit de losgeschoten stuurkogel nog even is gerepareerd, bereiken we veilig de top. Daar 

aangekomen blijkt er veel belangstelling voor het uilen paar. Diverse glunderende vogelaars komen ons 

tegemoet vanaf de roestplaats. Na een voettocht over rotsen, hellingen, door een moeras (waar gelukkig 

wat omgevallen bomen liggen om over te lopen) bereiken we de roestplaats. Het blijkt nog knap lastig 

de goed verborgen vogels te vinden maar uiteindelijk lukt het iedereen een blik te werpen op de Serendip 

scops-owl! Een absoluut hoogtepunt van onze dag. 

We besluiten de resterende tijd te benutten om lijsterachtigen te gaan zoeken in het bos. Trickey want 

het regent hier iedere middag flink. Na een eerste tropische hoosbui te hebben afgewacht bij de gate, 

gaan we het bos in. Het lukt ons om meerdere Spot-winged trushes te localiseren en zelfs fotograferen. 

Aangekomen op de locatie waar regelmatig een Sri Lanka thrush wordt waargenomen barst het 

noodweer los en aanvaarden we noodgedwongen de terugweg.  

Doorweekt, moe en voldaan arriveren we ruim een uur later bij onze lodge waar we verwelkomd worden 

met keek, koffie en thee. Wat een avontuur, wat een ontmoetingen; een zeer geslaagde dag! 

 
Sri Lanka frogmount 

 
Dag 5 – 30 november   Sinharaja - Udawalawe 

We starten vandaag om 6:00 met een gerichte zoektocht naar de Chestnut backed-owlet. De vogel 

heeft zich de afgelopen dagen in de schemering rondom de lodge laten horen maar nog niet laten zien. 

Al ons zoeken ten spijt slagen we er niet in de vogel te vinden. De groep reageert begripvol; zo’n vogel 

heeft ook zijn rust nodig. Een mooie waarneming van een vrouwtje Sri Lanka green-pigeon, een Red-

backed flameback en een tweetal Layard’s parkieten maken de ochtendwandeling alsnog een succes.  

Na het ontbijt vertrekken we voor een uren-lange busrit door de bergen richting onze volgende 

bestemming. We verlaten hierbij de ‘wet-zone’ en verplaatsen ons naar de ‘dry-zone’. Hiermee laten we 

ook de bloedzuigers die ons de afgelopen dagen veelvuldig belaagden, (voorlopig) achter ons.  

Na een heerlijke lunch bij ons volgende hotel gaan we per jeep het Udawalawe National Park in. Behalve 

vogels leven hier Aziatische olifanten en (wilde) Waterbuffels. We maken en heerlijke jeep-safari door 
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het park en staan hier, behalve met bovengenoemde zoogdieren, oog in oog met een Blue-faced 

malkoa, White-tailed (of Marshal) iora en maar liefst vier soorten prinia’s. Behalve vogels vormt het 

rijden door het park een bijzondere ervaring.  

Dankzij de regen zijn bomen en struweel groen en bloeien er overal wilde planten. Bij het uitwijken voor 

een tegemoetkomend voertuig rijden we een stukje door de berm. Direct komt ons een heerlijk kruidig 

aroma van gekneusde planten tegemoet. Het is hier volop voorjaar; overal zingende en met 

nestmateriaal sjouwende vogels. Tegen het vallen van de avond genieten we van een groepje 

flikflooiende Yellow-billed babblers in het laatste licht. Wat een gezellige, sociale vogels zijn dat toch!  

Het is al donker wanneer we het park weer verlaten. Wat ons behalve de nodige vleermuizen inclusief 

Indian flying-fox nog een mooie waarneming van de Indian nightjar oplevert. Onze lijst met 

waarnemingen groeit gestaag. 

 
Blu- tailed bee-eater 

 
Dag 6 – 1 december  Udawalawe – Tissa 

Uilen en moerasvogels, daar stond deze dag volop in het teken van. Alhoewel uilen nachtvogels zijn 

slapen wij vandaag uit. Nou ja, we ontbijten om 7.00 uur om aansluitend een wandeling te maken over 

het terrein rondom onze accommodatie. De uilen-roest die vanmorgen vroeg nog bezet was blijkt enkele 

minuten voor ons arriveren verstoord door een luidruchtige groep Sri Lanka langoeren. Prachtige apen 

maar net iets te riskant voor onze uiltjes. Gelukkig vinden we de vogels (Indian scops-owl) enkele bomen 

verderop terug. De vogels (2), uit hun slaap gewekt, laten zich goed bekijken terwijl ze zichzelf en elkaar 

de veren poetsen. Tjonge wat een prachtige donkere kijkers hebben ze. Een duidelijk blijk dat de vogels 

gespecialiseerd zijn in het jagen tijdens de donkere uren van de nacht.  

Onderweg naar Tissa stoppen we bij een klein moeras en wat rijstvelden. Een goede keuze want de 

dichte moeras vegetatie blijkt vol leven te zitten. Tri-coloured minia’s zijn druk bezig met het bouwen 

van hun nest. Een Purperreiger heeft halfwas jongen en de Pheasant-tailed jacana mannen zijn op hun 

mooist. De tijd vliegt en voor we er erg in hebben zijn we een uur verder. We moeten verder want onze 

gids heeft een afspraak met een contact ter plaatse om, een roestplaats van de Brown fish-owl te 
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bezoeken. Het dier is eerder op de dag gezien; dus dat belooft wat. Groot is de euforie wanneer we 

even later oog in oog staan met de ruim 1,2 tot 1,4 meter grote vogel (spanwijdte). Het dier trekt zich 

weinig van ons aan, knipoogt slaperig en laat zich gewillig fotograferen. Uniek! Als toetje wacht ons nog 

een derde uil vandaag; de Jungle owlet. Ook deze vogel blijkt gevlogen maar een korte tape doet 

wonderen en binnen enkele ogenblikken zit de vogel vol in beeld. De jongen die ons de uilen toont is 

zichtbaar trots op ‘zijn’ vogels en blijkt zelfs een broedend paar Jungle owl’s bij zijn huis te hebben. 

Na de uilen rijden we door naar onze volgende accommodatie waar we direct kunnen aanschuiven voor 

de lunch. Op de achtergrond gonst van het feestgedruis van een bruiloft die ook op het terrein plaats 

vindt. 

Na een korte break bezoeken we de duizenden jaren oude spaarbekkens van … De bassins dateren 

uit de tijd van de … koningen. We genieten opnieuw van veel water en moerasvogels, waaronder de 

Grijskop purperkoet, Lesser wistling-duck en opnieuw enkele fraaie jacana’s. Hier zien we tevens onze 

eerste Alexander parkiet. Een wolkenbreuk drijft ons terug naar de bus en we besluiten eerste een kop 

thee te gaan drinken. Na de thee klaart het weer wat op en wandelen we vanuit onze accommodatie 

nog een stukje langs het water. Tot onze verrassing levert dit, behalve een enorme Gabber crocodil, 

een waarneming van de Great thick-knee op. Terwijl de avond valt keren we, onder een hemel gevuld 

met honderden vliegende honden (en hier en daar een Night heron) terug naar ons hotel. Wij sluiten de 

dag af, terwijl deze vleerhonden hun slaapbomen verlaten om juist in actie te komen. Voor alle is een 

tijd! 

 
Brown fish-owl (L) en Jungle owlet (R) 

 
Dag 7 – 2 december  Yala National Park 

Yala safari! Om 5:00 uur stipt vertrekken we met twee jeeps richting Sri Lanka’s meest bekende 

Nationaal Park. Thuis van het grootste roofdier in dit land; het luipaard. Door de donkere straten 

begeven we ons op weg. Het lijkt wel een nachtsafari want onderweg spotten we al een Indian brown 

mongoos, Small Indian civet en de nodige Indian nightjars. Na het ‘queuen’ voor de gate mogen we om 

6:00 uur bij het eerste licht naar binnen.  

Het park blijkt kletsnat als gevolg van een wolkbreuk de voorgaande dag. Overal stroomt water, wegen 

zijn veranderd in modderstromen en vlak terrein staat blank. Een eldorado voor steltlopers die we in 
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groten getale ontdekken: van de recent gesplitste Lesser sandplover is hier de Tibetan plover een 

algemene verschijning. Er rennen Wood- en Marsh pipers door het ondiepe water, ergens waadt een 

Spotted redshank tussen de Common redshanks en hier en daar zien we Little stint. En dan zijn er de 

reigers, in alle soorten en maten. Met name de Intermediate egrets in hun prachtkleed oogsten lof. 

Indrukwekkend en benaderbaar zijn ook de Great thick-knee’s waar we er in totaal een stuk of 20 van 

te zien krijgen. Beetje gekke maar vooral ook prachtige vogel! 

Gaandeweg de ochtend neemt het aantal wanhopig rondrijdende toeristen, op zoek naar een luipaard, 

toe. Het vele water lijkt ervoor te zorgen dat de grote katten zich in de bomen verstopt hebben. 

Ondertussen vermaken wij ons kostelijk met een Indian nightjar rustend op een tak vlak naast de weg 

en onze tweede Brown fishowl deze reis dit keer nog dichterbij dan de vorige waarneming. We kijken 

onze ogen uit. 

Maar; dan bereikt ons het bericht dat er een luipaard gespot is. We kunnen de verleiding niet weerstaan 

en mengen ons in de vloed van safari jeeps om een glimp van het dier op te kunnen vangen. Dat lukt! 

Goed verborgen in de kroon van een grote boom ligt een vrouwtje te rusten op een dikke tak. Eerst 

ontwaren we een slingerende staart, dan volgen de poten en tenslotte lukt het enkele van ons zelfs om 

een deel van de kop door het bladerdak heen te fotograferen. We prijzen ons gelukkig met deze 

ontmoeting en horen later dat het voor vandaag bij deze ene waarneming bleef. De stortbui van een 

dag eerder gaat ook de luipaarden niet in de koude kleren zitten; het blijven tenslotte katten.  

We lunch bij het Sunami memorial monument op het strand van de Indisch oceaan. Een mooie locatie 

waar we samen met andere bezoekers de twee uur waarin het park ‘gesloten’ is doorbrengen. De 

oceaan levert nog een leuke waarneming van een Greater crested tern op en we ontdekken onze eerste 

Kentish plover.  

Na de lunch gaan we opnieuw de bush in. Dit keer ligt het accent op het noordelijke deel van het park 

waar het wat droger is dan aan de zuidzijde. Door de neerslag zijn veel wegen beschadigd en kunnen 

we lang niet overal rijden. Toch lukt het ons om al vogelen nog een aantal leuke soorten waaronder de 

Sri Lanka wood-shrike, Pacific golden plover, White-winged black-tern en een Eurasian hop te vinden. 

Vermeldens waard is de waarneming van de zeldzame Brown-backed needle-tail die korte tijd boven 

ons foerageerde.  

12 Uur later en 50 kilometer verder verlaten we kort voor zonsondergang het park. In de lagunes buiten 

het park ontdekt onze (NL) gids in het laatste licht de fraaie Black-necked stork. Heel tof om deze (ook) 

in Sri Lanka zeldzame soort op de valreep nog mee te kunnen pikken. 

Yala bewijst zich (ondanks de overstroming) opnieuw als top safari bestemming. Aan het einde van de 

dag kunnen we maar liefst 104 vogelsoorten en natuurlijk de nodige zoogdieren (15) noteren.  
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Jeepsafari in het ondergelopen Yale National Park 

  
Dag 8 – 3 december  Bundala NP 

De laatste dag van ons verblijf in Tissamaharama benutten we voor een bezoek aan de oudste Ramsar 

site van Sri Lanka: Bundala national park. Een bijzonder gebied met een afwisseling van wetland, bush 

en zoutpannen. Met twee jeeps rijden we in alle vroegte naar het park. Daar aangekomen maken we 

eerst een wandeling over de toegangsweg tussen riet- en moerasvegetatie. Vanuit het riet klinkt ons de 

zang van de Clamorous reed-warbler tegemoet. Het is hier volop voorjaar! De lucht is gevuld met 

geluiden van moerasvogels. Diverse Grey-headed swamphens en Pheasant tailed-jacana’s dansen 

behendig tussen de moerashyacinten. Plotseling vliegt er een Yellow bittern op, om even verderop in te 

vallen en weer te verdwijnen. Gelukkig blijkt een tweede bittern vlak bij nieuwsgierig naar ons te zitten 

kijken en kunnen we de vogel uitgebreid bewonderen. Onderweg naar het park spotten we de eerste 

Yellow wagtails en Euasian turtle-doves. 

In het eigenlijke park aangekomen vogelen we vanuit de jeeps. Rosse spreeuwen, Pin-tailed snipes, 

een Booted eagle en diverse Paddyfield pipits. Na een rit door de bush bereiken we de zoutpannen aan 

de zuidzijde van het park. Een open gebied met smalle dijkjes waar de jeep precies op pas. Het zit hier 

vol met steltloper. Met name de Asian golden-plovers en Tibetan sandplovers zijn goed 

vertegenwoordigd. Andere soorten die zich mooi laten zien zijn de Curlew sandpiper, Little tern, Caspian 

terns, Spot-billed pelicans. Ook zien we onze eerste Striated heron. Top soort is de Small pratincole 

waarvan we na enig zoeken ruim 10 vogels tellen. Bij het verlaten van de zoutpannen vliegt er een luid 

roepende Richard’s pipit over ons heen. Toffe soort! 

We lunchen bij onze accommodatie en vogelen het tweede deel van de middag rondom de 

spaarbekkens die we twee dagen eerder ook bezochten. Nu blijft het gelukkig droog en genieten we 

van alle kleurenpracht om ons heen. Leuke waarnemingen dit bezoek zijn een Sri Lanka wood-shrike, 

een paar White breasted moorhennen met vier kuikens, een boom vol Black-crowned night-herons en 

een Red-backed flameback die zich mooi laat zien.  

We zijn net op tijd terug bij onze accommodatie om vanaf het dak het uitvliegen van duizenden Flying 
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foxes te bewonderen. Onvoorstelbaar dat deze enorme aantallen dieren voldoende voedsel kunnen 

vinden om deze populatie te onderhouden. Een spectaculair natuurverschijnsel. Het is al donker 

wanneer we voldaan het dak verlaten om te gaan genieten van een heerlijk Srilankaanse maaltijd. 

 
Small pratincole 

 
Dag 9 – 4 december   Nuwara Eliya 

Na een ontspannen ontbijt reisden we vandaag via bochtige bergwegen en door kleurrijke dorpen naar 

Nuwara Eliya. Onderweg maakten we een stop voor de Brown wood-owl. De regen van de ochtend had 

het steile pad doorweekt waardoor het een hele klauterpartij was om bij de uilen te komen. De vogels 

waren al van tevoren opgezocht door Jaap en Tiran en zaten wat onrustig diep verborgen in een met 

klimplanten begroeide boom. Bij aankomst bleek dat de vogels op hun privacy gesteld waren. De eerste 

vogel vloog vrijwel direct weg, de tweede vogel een halve minuut later ook. Helaas lukte het niet meer 

de vogels terug te vinden. Gelukkig bleken een aantal mensen in de groep de vogels nog net te hebben 

gezien. Te kort voor een foto, lang genoeg voor een mooie herinnering. 

Na de late lunch in ons hotel stond het Victoria Park op het programma. Hier benutten we de resterende 

middag voor het zoeken naar wintergasten uit het hoge noorden (de Himalaya regio). Het park is enorm 

nat met overal waterplassen. Ook de rivier die door het park stroomt heeft een hoog peil. Na enig zoeken 

lukt het ons een prachtige (man) Pied thrush te zien. Voor één van de deelnemers een droom van die 

uitkomt! Dit hoekje van het park blijkt productief, want even later zien we ook een Indian pitta en laat 

zich een Indian blue-robin zien. 

Het verdere park blijkt op enkele Grey-headed canary-flycatcher en diverse Oriental magpie-robbins na, 

weinig vogels te bevatten. Vlak voor het vallen van het nacht zien we onze eerste Indian blackbird. 

Tenslotte maken we onze serie Srilankaanse bulbuls compleet met een goede waarneming van de 

endemische Yellow-eared Bulbul. 
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Brown-backed needle-tail (L) en leopard zoekplaatje (R) beide in Yale NP 

 
Dag 10 – 5 december  Horton Planes 

Vanmorgen ging de wekker om 4:00 uur. We zijn op tijd vertrokken om bij het eerste licht op de Horton 

Planes te zijn. Een flinke busrit inclusief klim om een aantal speciale endemen te vinden. Voor de 

gelegenheid maakten we gebruik van twee kleine busjes, waarvan één motorisch in deplorable toestand 

bleek te verkeren. De koppeling functioneerde niet naar behoren waardoor de rit wat traag verliep. Het 

gevolg was enige afstand tussen beide busjes. Het toeval wil dat juist dit ervoor zorgde dat de voorste 

bus een overstekende Black-necked hare waarnam en de tweede groep op dezelfde locatie een 

Leopard zag oversteken! Een prachtige waarneming waar we heel blij mee zijn. Zo blijkt maar weer de 

wijsheid van een bekende Amsterdamse filosoof: ‘elk nadeel heeft zijn voordeel’     . 

Aangekomen op de hoogvlakte spoeden we ons direct richting ‘de meertjes’, want daar zijn de kansen 

het grootst. En ja hoor nog maar net uitgestapt klinkt ons de roep van de Sri Lanka whistling-thrush al 

tegemoet. Wij eropaf en voor we het door hebben staan we oog in oog met een koppeltje van deze over 

het algemeen toch lastige soort. Door de flarden ochtendmist heen zien we de vogels minutenlang actief 

in het struikgewas langs de oever. Even later is de show voorbij en verdwijnt het stel in het dichte loof. 

We beseffen later pas hoe uniek de waarneming is; de verdere ochtend horen of zien we geen enkele 

whistling-thrush meer. Na de thrush wordt onze aandacht gevraagd door de Sri Lanka white-eye. Deze 

soort is algemener en vergezelt ons vrijwel overal. De Sri Lanka bush-warbler blijkt een lastiger verhaal. 

De soort laat zich regelmatig horen maar nooit zien. We besluiten het daarom eerst hogerop te zoeken 

en rijden door naar de hoofdingang en centrale parkeerplaats. Hier is het genieten van de Hill-swalows, 

Pied chat en zien we onze eerste Crested honey-buzzard. Ook de Sambars (herten) zijn hier goed 

vertegenwoordigd en niet bepaald schuw.  

Terug bij de meertjes doen we een tweede poging om de bush-warbler te zien. Dit keer met succes, zij 

het ook nu vluchtig en in struikgewas. Gelukkig lukt het ons allemaal de Sri Lanka bush-warbler in de 

kijker te krijgen. Het toetje van de Planes dient zich pas aan nadat rond een uur of 10:00 de mist optrekt 

en de zon doorbreekt. De Dull-blue flycatcher. Niet één maar meteen twee vogels laten zich aan ons 

zien. Wat een schoonheden! We zijn het met elkaar eens dat de soort een nieuwe naam meer dan 

waard is en opteren voor ‘bright-blue flycatcher’. 
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De terugweg aanvaarden we met bus twee op sleeptouw. Het voertuig heeft het inmiddels helemaal 

begeven. De lokale ‘Tourist police’ verleent nog assistentie bij een reanimatie poging maar zonder 

succes. We aanvaarden de terugtocht tenslotte opgepropt in één bus en laten de tweede bus achter.  

Na de lunch en rustpauze keren we terug naar het Victoria Park. Dit keer met als doelsoort de Kasmir 

flycatcher. Het ziet er anders dan gisteren veelbelovend en zonnig uit dus de verwachtingen zijn hoog 

gespannen. En ja hoor we zijn nauwelijks in het park en of we stuiten op een groepje Belgische 

vogelaars die de vogel een minuut of tien eerder gezien hebben. Terwijl een deel van de groep zich bij 

de Belgen voegt in afwachting van wat komen gaat. Gaat een ander deel van de groep, onder leiding 

van Jaap, zelfstandig op zoek. Na enige tijd traceert de ‘zoek’ groep even verderop een fraai mannetje 

Kasmir flycatcher. Snel worden de anderen ingeseind en genieten we samen van deze prachtige vogel. 

Ondertussen blijkt ook de eerste vogel weer terug en keren we nog terug naar de Belgen om ook deze 

vogel te bewonderen. Op zoek naar lijsterachtigen ontdekken we verderop in het park een derde 

Kashmir, ook dit keer een fraai mannetje. We treffen het wel! De Pied thrush van gisteren laat zich 

helaas niet meer zien. Wel worden een Slatty-legged crake en meerdere Yellow-eared bulbuls gezien. 

Al met al een mooie oogst voor dit tweede bezoek. 

’s Avonds voor het diner genieten we, onder het genot van de door Jaap meegebrachte pepernoten (het 

is tenslotte 5 december!), na van een lange en geslaagde dag. 

 
Sri Lanka whistling-thrush (man) 

 
Dag 11 – 6 december  Kithulgala 

Voor het ontbijt gaan we op zoek naar de Sri Lanka wood-pigeon. We bezoeken een plantagebos nabij 

Nuwara Eliy. Heerlijk om de frisse ochtendlucht op te snuiven in een ontwakend bos. Puur ‘bos-baden’. 

Ze blijken erg schuw de wood-pigeons. De enige vogel die we tijdens de wandeling zien vliegt direct 

weg. Ook de Sri Lanka scaly-thursh werkt niet echt mee, de perfecte schutkleur in combinatie met een 

donkere bosbodem maken het vrijwel onmogelijk de vogel te lokaliseren. We moeten het doen met de 

roep en een vluchtige glimp. Dit is vogelen op hoog niveau: zoeken naar soorten met een verborgen 

levenswijze op een donkere bosbodem. Meer collaboratief blijkt de gisteren ook gespotte Sri Lanka 
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bush-warbler. Twee vogels reageren op onze korte tape en laten zich aardig bekijken in het struweel. 

Op de terugweg stuiten we op een feeding-party met een aantal leuke bosvogels: o.a. Orange minivet, 

Velvet-fronted nuthatch en Bar-winged flycatcher shrike. Aan het einde van de track spot Mies een 

bijzonder dier op de grond. Het blijkt een Rhino-horned lizard. Voor sommigen een droomsoort, waar 

we heel blij mee zijn! 

Het ontbijt met ter plaatse klaargemaakte omelet smaakt goed na onze wandeling. De zon schijnt en de 

lucht is helder, als we per bus op weg gaan naar Kithulgala. Onderweg maken we nog een touristische 

stop bij plantage Mlesna Thea Castle en genieten van lokaal verbouwde thee. 

De middag staat in het teken van onze voortdurende zoektocht naar de Chectnut-backed owlet. Deze 

soort hebben we in Sinharaja gemist en hopen we hier goed te kunnen maken. We bezoeken een 

voormalige (kleine) theeplantage die is omgevormd tot accommodatie omringd door regenwoud. De 

eigenaar ‘zorgt’ hier al jaren voor een paartje van de uilen. Hij heeft zelfs een deel van de nestboom, 

die een jaar eerder is omgewaaid aan een ander boom bevestigd waardoor de uiltjes succesvol (!) 

verder broeden op de nieuwe locatie. Ons bezoek levert opnieuw geen Owlet op. Dit wordt echter dubbel 

en dwars goed gemaakt door een Black-backed dwarf-kingfisher die zich uitgebreid laat fotograferen. 

Andere leuke soorten die we ontdekken en goed bekijken zijn de Spot-winged thrush en een mannetje 

Tickell’s blue flycatcher. We sluiten de dag voldaan af met een Lion, het Srilankaanse bier waar we al 

een aantal dagen de smaak van te pakken hebben. 

 
Rhino-horned lizard 

 
Dag 12 – 7 december  Kithulgala 

Vandaag vertrekken we om 6:00 uur voor onze 6e poging een glimp op te vangen van de laatste 

Srilankaanse endeem die we nog ‘moeten’ deze reis: de Chestnut-backed owlet. De vogel heeft ons in 

zijn greep en wij willen niet opgeven. Aangekomen bij het vermeende territorium van de soort treffen we 

de eigenaar van het terrein verwoed zoekend aan. Gehuld in de karakteristieke oosterse sarong en 

gewapend met een oude verrekijker speurt hij de boomtoppen af. ‘Vanmorgen in de schemering zat hij 

hier nog te roepen!’ verklaart hij. Maar afgezien van de gisteren ook aanwezige Tickell’s blue flycatcher 

en een Sri Lanka grey-hornbil geen veer te bekennen. We zoeken het hele terrein af, proberen een 

voorzichtige tape maar zonder succes. Als we na bijna een uur zoeken op het punt staan terug naar de 

bus te lopen klinkt plotseling de roep van ‘ons uiltje’! Wat verdere weg dan ons zoekgebied en van heel 

hoog uit een boom. Toegesneld ontdekken we de vogel rustig poetsend in de ochtendzon. Wat een 
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feest, wat een opluchting. De vogel laat zich uitgebreid bekijken en fotograferen en blijkt niet alleen, 

want in een boom even verderop ontdekt Warre een tweede Chestnut. Zo heb je niets en zo kijk je naar 

twee uilen. Prachtig! Ondertussen begint ergens in de richting van de bus een derde uil te roepen. We 

vernemen dat er maat liefst zes paar in de omgeving zit. Ook de derde vogel laat zich, al roepend, 

gemakkelijk vinden in de ochtendzon. Voldaan keren we terug naar onze accommodatie waar het ontbijt 

wacht. Endeem nummer 34 is binnen; en hoe! 

Na het continentale ontbijt bestaande uit omelet en spek, steken we op een piepklein bootje de Kelani 

rivier over. De boot wordt voortbewogen door een tanige roeier die dit werk al een groot deel van zijn 

leven doet. We begeven ons naar de Makandawa forest aan de overzijde van het water. Hier brengen 

we al vogelend de verdere ochtend door. Het bos is prachtig. Frisgroen en dooraderd met idyllische 

stroompjes waar we over rotsen klauteren en zelfs een slang (…) ontdekken. Behalve slangen zijn hier 

ook de ons inmiddels vertrouwde leeches weer volop present. Gelukkig houden onze speciale sokken 

het merendeel van ons lijf. Nieuwe soorten die we deze wandeling vinden zijn de Forest wagtail en 

Golden-fronted leafbird. Ook laat de Spot-winged thrush zich opnieuw goed bekijken. Moe en voldaan 

genieten we ergens langs de weg na met een kop thee met Srilankaanse suiker (gemaakt van het sap 

van een Fish-tial palm).  

De middag is vrij en wordt ingevuld met het wassen van kleding, uitrusten en voor sommigen een 

zwempartij in de rivier.  

 
Tickell’s blue flycatcher, man (L) en Chestnut-backed owlet (R) 

 
Dag 13 – 8 december  Kithulgala - Mirissa 

We beginnen de dag met vogelen langs de Kelani rivier en tussen de (small holder) tuinen langs de 

oever en op de hellingen. Deze zone is interessant voor allerlei soorten die van bosranden houden en/of 

cultuurvolgers zijn. Al snel laten de Red-backed flameback, Orange-billed babbler en Yellow-billed 

babblers zich zien. Mooie soorten en lekker dichtbij. Even verderop treffen we een Shikra die zich zit te 

drogen in de ochtend zon. Na de onweerstorm van gisterenmiddag en -avond maken de vogels werk 

van hun verenpak. Al wandelend vragen we ons af hoe vogels noodweer zoals dat van gisteren (tussen 

17:00 en 23:00 trok een hevige onweersbui over Kithulgala) doorkomen. Die vraag geld met name voor 

kleinere soorten zoals de Oriental white-eye die we even later tegenkomen.  
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Na het ontbijt vertrekken we richting het westen. Halverwege de rit zal Henk afscheid van ons nemen 

om (ivm familieomstandigheden) eerder terug te keren naar Nederland. Wij vervolgen onze weg en 

bereiken na een heerlijke lunch onderweg Mirissa. Onderweg komen we nog een Stork-billed kingfisher 

tegen. Deze redelijk gewone soort laat zich prachtig zien en fotograferen. De afgelopen dagen hebben 

we het steeds met een glimp of waarneming op afstand moeten doen. Dit keer zitten we op de eerste 

rij! 

In Mirissa aangekomen maken we een wandeling over het strand op zoek naar meeuwen en sterns. De 

Indian ocean is niet de rijkste aan (zee)vogelsoorten, toch is er altijd wel wat te zien. Dit keer vliegt er 

een Greater-crested tern in de verte en zeilen meerdere Bhraminy kites over ons heen. Groot is de 

consternatie wanneer een White-breasted sea-eagle langs vliegt. De inmiddels vertrouwde wolkenbreuk 

aan het einde van de middag doet ons weer naar binnen vluchten. ‘We call it a day’, morgen gaan we 

de zee op. Wie weet wat dat weer voor mooie ontmoetingen brengt! 

 
Kelani river, Kithulgala; op de voorgrond kledingwasserij, op de achtergrond het veer 

 
Dag 14 – 9 december  Mirissa 

We gaan de oceaan op! Vandaag staat in het teken van whale watching. We vertrekken vroeg (6:00 

uur) om op tijd buitengaats te zijn. De boot blijkt ruim en voorzien van voldoende zitplaatsen. Eenmaal 

op open water blijkt hoezeer wij landrotten zijn. De stevige deining in combinatie met het ‘moedig 

voorwaarts’ tempo van de schipper wordt een aantal mensen te veel en langzaam kleuren gezichten 

vaal-groen.  

De oceaan is een enkele stern na vrij leeg en we varen bijna twee uur voordat de eerste activiteit ontdekt 

wordt. Op ruim 15 kilometer uit de kust foerageert een grote groep Spinner dolphins. Deze kleine dolfijn 

leeft in grote groepen en jaagt dicht onder de oppervlakte. De sprongen die de dieren maken zijn ronduit 

spectaculair en de oorzaak van de naam ‘spinner’. Na een tijdje te hebben genoten van het spektakel 

komt het bericht binnen dat dichter bij de kust een walvis is waargenomen. We wenden de steven en 

zetten koers richting land.  

De walvissen hebben het tempo er goed in want we doen er bijna 1,5 uur over om ook maar in de buurt 
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van de dieren te komen. Het blijkt om een moeder met kalf Bryd’s whale te gaan. De dieren zwemmen 

met grote snelheid net onder de oppervlakte en komen zo nu en dan kort boven om te ademen. Dat is 

het moment om blow, rugvin en een stukje rug te zien. Voor de fotografen onder ons blijkt het een hele 

toer om vanaf het slingerende schip de juiste locatie van het opduiken te timen voor een plaat. Toch lukt 

het ons aardig een aantal mooie waarnemingen te doen. Na de walvissen enige tijd te hebben gevolg, 

nogmaals op hoge snelheid (!), nemen we afscheid en zetten koers richting de haven. Het is al middag 

wanneer we hier aankomen. Bij het binnenlopen van de haven vliegt er een groepje Grey-headed 

sparrow-laks over de boot. Kennelijk lokale trek. Afgezien van deze soort heeft de boottocht ons een 

totaal van zes vogelsoorten opgeleverd. Het was tenslotte een whale watching toer. Voor een deel van 

de groep is het een hele opluchting weer vaste grond onder de voeten te hebben.  

Na de lunch nemen we de tijd om even bij te komen van de vaartocht. Het tweede deel van de middag 

vogelen we bij een verlaten rijst-velden complex waar zich een aardige moerasvegetatie ontwikkeld 

heeft. Na de blauwe oceaan is al dat groen wennen voor de ogen. Wat niet went zijn de leuke soorten 

die we ontdekken. Een Black bittern laat zich goed bekijken in allerlei poses. Met het zien van deze 

nieuwe soort voor onze reis, gaat een grote wens van Marta in vervulling. Vanuit het struikgewas klinkt 

het ‘tikken’ van onze eerste Blyd’s reedwarbler. Het begint al wat te schemeren wanneer er plotseling 

een Water-cock opvliegt. De vogel valt even verderop weer in; onzichtbaar. Gelukkig begint niet lang 

daarna de oevervegetatie te bewegen en laat de vogel zich heel aardig zien. Net voordat we de bus 

weer ingaan klinkt vanuit het vallende duister de roep van de Indian scops-owl. Een mooie afsluiter van 

een veelzijdige dag! 

 
Vissersboten in de haven van Mirissa 

 
Dag 15 – 10 december  Mirissa - Negombo 

Tiran, onze gids is een deel van het jaar actief als ‘cultural guide’. Voor vandaag heeft hij ons ervan 

overtuigd een culturele component aan de reis toe te voegen. We zitten goed in onze soorten, hebben 

de tijd en bevinden zich vlak bij Galle. Dit eeuwen oude vestingstadje is ooit gesticht door de Portugezen, 

veroverd en uitgebreid door de Hollanders om tenslotte onder Engels bewind haar huidige vorm te 

verkrijgen. Voor we bij Galle aankomen maken we een korte stop bij de haven. Tot onze verrassing 
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treffen we hier meerdere Hawks-bill’s (turtles) die spelen in de surf. Onze tweede stop brengt ons bij de 

vismarkt waar de vis op traditionele wijze met grote netten en vereende krachten uit het water getrokken 

wordt. Over vers gesproken! Loek en Jaap helpen de zwetende vissers nog even om het honderden 

meters lange net een stukje verder het strand op te zeulen. De markt is een mierenhoop van activiteit. 

Hopen sardines, tonijn, garnalen en een enkele zwaardvis en haai wachten hier op kopers. Hakmessen 

klieven door de lucht terwijl kopers wachten op hun van kop en staart ontdane keuze. Na enige tijd naar 

dit schouwspel te hebben gekeken worden de zware vislucht en opdringerige verkopers ons te veel en 

vluchten we de bus in. 

In Galle ontpopt Tiran zich tot een kenner van het Srilankaans cultureel erfgoed, door tekst en uitleg te 

geven bij gebouwen en voorwerpen. Het oude fort kenmerkt zich door gezellige straatjes omringd door 

enorme wallen. Verspreid liggen enkele historische gebouwen waaronder een Dutch hospital en een 

Dutch reformed church waar op dat moment (het is vandaag zondagmorgen) juist een dienst plaatsvindt. 

Terwijl we door de warme straten dwalen vragen we ons af hoe, onder deze drukkende hitte, dit enorme 

bouwwerk ooit verrezen is. Gelukkig brengt Fort Utrecht, waarop zich ook de slanke witte vuurtoren, 

bevind verkoeling. Hoog op het bolwerk heeft de wind vrij spel en hebben we een fantastisch uitzicht 

over de baai en Indische oceaan. Op de rotsen ontdekken we nog wat steltlopers waarvoor de (voor de 

zekerheid toch) meegebrachte verrekijkers goede dienst bewijzen. Onze tweede Whimbrel van de reis 

is binnen. Na een heerlijke cafeïne shot bij het VOC-hotel wacht onze bus met Padmi en Budi op ons 

voor deel twee van de reis naar Negombo.  

We arriveren halverwege de middag voor een late lunch en korte brake. Tijdens de lunch kijken we uit 

over zee en nadert vanuit het westen ontstuimig weer. Desondanks besluiten we er op uit te gaan. De 

lagoon van Negombo lonkt. Aangekomen bij de haven regent het flink. De Kleine zilverreigers zitten 

ineengedoken op de vele, vele aangemeerde boten. De Indian house crows zitten druipend op de 

elektriciteitsdraden. Vogelen blijkt geen doen, zelfs niet met paraplu en we besluiten terug te keren naar 

ons hotel. Onderweg maakt een blik op the Dutch canal deze ‘culturele dag’ af.  

 
Traditionele vissersboten op het strand bij Negombo 

 
Dag 16 – 11 december  Negombo 

Vandaag bezoeken we Anawilundawa een bijzonder moerasgebied in het noordwesten van Sri Lanka. 

Het gebied heeft RAMSAR status wat het internationale belang voor water- en moerasvogels 

onderstreept. Na een reis van anderhalf uur stappen we uit aan de oever van een goeddeels verlandt 
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meer. De lucht is vol vogels en geluiden van vogels. We staan aan de rand van een enorm ondergelopen 

bos waarin zich duizenden reigerachtigen, aalscholvers en pelikanen ophouden. Links en rechts vliegen 

vogels af en aan met nestmateriaal. Op een deel van de nesten ontdekken we halfwas jonge vogels en 

tussen dit alles hangen de Flying foxes. Deze laatste soort lijkt gesteld op activiteit, ook in Tissa bevond 

de slaapplaats zich in bomen waar graag reigerachtigen en aalscholvers uithangen. Na uitgebreid te 

hebben genoten van het tafereel wandelen we over kleine boom-omzoomde dijkjes dieper het moeras 

in. Onderweg ontdekt Loek onze eerste Eurasian coot en spot Warre de Gray-headed fish-eagle. Een 

Indian pitta roept vanuit het struikgewas en laat zich verleiden even in beeld te komen. We verbazen 

ons over de vogelrijkdom en tellen in een vrijstaande boom maar liefst acht vogelsoorten: Geat 

cormorant, Little cormorant, Azian darter, Spotted dove, Blue-tailed bee-eater, Gull-billed tern, Purple 

heron en Lesser whistling-duck. Dat soort taferelen kom je thuis niet vaak tegen. Terwijl we ons 

meegebrachte ontbijt nuttigen vliegt een Common kingfisher voorbij. In de verte roept een Crested 

serpent-eagle en vlakbij in de boom foerageert een Asian brown-flycatcher. De restjes van onze lunch 

delen we met een ogenschijnlijk zielige hond die ons gedurende de wandeling heeft vergezeld. Het 

duurt niet lang of we moeten met lede ogen aanzien dat het dier onze royaliteit omzet in een spannende 

jacht op watervogels. Een groep foeragerende Black-headed ibises moet zichzelf in veiligheid brengen 

door het luchtruim te kiezen. Even hebben we de hoop dat drift van het hondje nog een Rail of Water 

cock opjaagt maar de oogst blijft beperkt tot een aantal steltlopers.  

Terug bij de bus besluiten we een tweede nabijgelegen meer te bezoeken. Ook hier tiert het van de 

watervogels en blijken de Eurasian coot en Moorhen algemeen voor te komen. De kleurrijke Grey-

headed swamphen en Pheasant-tailed jacana’s zijn een lust voor het oog. Inmiddels staat de zon hoog 

aan de hemel en besluiten we verder te reizen per bus.  

Een kort bezoek aan de Puttalam lagoon even verder naar het noorden is onze laatste stop voor de 

dag. De zoutpannen blijken goed voor een mooi aantal steltlopers, sterns en een nieuwe soort voor 

velen: de Brown-headed gull. Een mooie soort om de excursie mee af te sluiten. 

Na de lunch rijden we terug naar ons hotel waar we de verder middag invullen met een duik in de 

oceaan, het zwembad of gewoon relaxen. Voor de verandering blijft het dit keer droog, en genieten we 

van een duizend kleurige zonsondergang boven de oceaan. Een schouwspel dat we niet snel zullen 

vergeten! 
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Water cock (juv.) (L) en Grey-headed swamphen (R) 

 
Dag 17 – 12 december  Negombo – Istanbul - Amsterdam  

We vertrekken vandaag vroeg (5:30uur) om op tijd op de luchthaven te zijn voor onze reis naar huis. Na 

een hartelijk afscheid van Tiran onze gids en Padmi en Budi, onze chauffeur en helper boorden we voor 

het laatste deel van deze prachtige reis. Op naar het koele noorden. 

 
Terugblik 

Sri Lanka 2023, wat een reis, wat een groep, wat een soorten! 228 Vogelsoorten en 26 zoogdieren. 

Omringd door tropisch regenwoud, eindeloze moerasgebieden, kust lagunes en rijstvelden hebben we 

ruimt twee weken gevogeld. Met dank aan de deskundige leiding van onze gids Tiran en de scherpe 

ogen en oren van de deelnemers zijn we erin geslaagd alle 34 endemen van het land te zien (of 

tenminste horen). Absoluut hoogtepunt van de reis vormde de ontmoeting met de illustere Serendip 

scops-owl. We behoren tot lucky few onder de vogelaars die deze bijzonder soort van dichtbij hebben 

mogen bewonderen. Heel veel kilometers verderop, tijdens ons bezoek aan de Horton Planes, werd 

ons zeer vroege arriveren beloond met een 15 minuten lange show van een paar Sri Lanka whistling-

thrushes. Dit tafereel omringd door flarden mist staat voorgoed in ons geheugen gegrift. 

Vermeldenswaardig is ook het tweetal (!) ontmoetingen met het luipaard. Zowel in Yala als op ‘World’s 

end road’ op de flank van de Thopupola Kanda (Horton Planes) stonden we oog in oog met het 

machtigste landroofdier van dit land. Tenslotte vormde de ontmoeting met één van ’s werelds grootste 

zoogdieren, de Bryd’s whale, een indrukwekkende belevenis.  

Naast vogels en zoogdieren zullen de heerlijke Singalese gerechten, die met trots gepresenteerd en 

dankbaarheid ontvangen zijn, ons bij blijven. De diversiteit van kleuren, geuren en smaken is 

appetijtelijk.  

Dit alles in context van een prachtig land en gastvrij, vriendelijk volk maakt deze reis tot een 

onvergetelijke ervaring. Als reisleider heb ik genoten van een fijne groep prachtige mensen.  

Dank-jullie-wel voor je gezelschap, inbreng en de vele mooie gesprekken. Dank ook aan iedereen die 

deze reis mogelijk maakte door inzet van kennis en kunde! Het is mijn wens dat we nog lang en 
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veelvuldig mogen terugdenken aan dit avontuur. Dat de ervaringen en schoonheid die we ontvingen 

een bron moge vormen voor nieuwe inspiratie, thuis en in Sri Lanka. 

 
 
D.J. (Jaap) Gijsbertsen, Elst (Utr.) 
 
 
 
 
 
 

 
Groepsfoto, Makandawa forest, Kithugala 
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